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SANIKLAR YOL GÖSTERİYORLARDI: 
144 
Bu evler 


evi evleri, büraya atın!” 


Vali vekili Rıfat Alkar; "Maraş halkı Alevisiyle, 


Sünnisiyle barıs ve huzur istemektedir” 


ve YUSUF CELIK'in röportajları 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Gazetemize Mahkeme kanalıyla bir açıklama gönderen Hatay Tekel Başmüdürü 


Altunay: "Daireme 
MHP'ye mensup kimseyi almadım” 


e "MHP'lileri kollamadım. 
Gün Sazak/”la da yazışmadım ve tanımam” 


CUMA 


MAYIS 1979 
500 KURUŞ 


Kuruluş yık:1921 Kurucusu: ŞEFİK HUSNU 


BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN ! 


Ecevit Strazburg'da yine duvarın ötesini gösterdi 


“Desteğin 
Ölçüsü 


Christopher'in ziyaretinin SONUCU: 


Önce kibris ta cözüm 


HABER MERKEZİ 

Hatay Tekel Başmüdürü Hasan Altunay gazetemize mahkeme kanalıyla bir açıklama göndererek, "MHP'lileri kollamadım, daireye de bu partiye mensup kimseyi almadım. Gün Sazak'la da yazışmadım ve tanımam" dedi. Altunay, gazetemizin 7 Nisan tarihli sayısında yer alan, kendisinin 13 MHP'liyi daireye aldığı ve durumu MHP'li Gün Sazak'a bildirdiği yolundaki haberin de gerçekle bağdaşmadığını söyledi. 


e a 


(Devamı sa.7, sü.3'de) 


© "Türkiye Hatay Tekel Başmüdürü Hasan Altunay, Sy açıklamasında, ''Hakkımda iftira kampanyası Sovyetler le açan ve sahte belgelerle bunu sürdürmeye çalı- 
' ari kişiyi ta l yoll: bi Sini © ABD, Kıbrıs'ta çözüm ve ıstekler a a ar aedi il Mağ aga . . a s i e E el a güvence, Türkiye ise kredi > Be AĞ gazetemize gönderdiği açıklama i i ? ) isti AÇIKLAMA 
| IŞ | e 1 IZI uluslararası yi artırılmasını istiyor "Hatay A m Hasal Eb kaks 
: PPA kında üstüste iki gün süre ile sürdürülen yayınlar yumuşama @Christopher, Kıbrıs sorunu çözülmeden gerçekle. bağdaşmamakta ve konuya gerekçe daha fazla yardımın Kongreden sayılan belgeler düzmedir. 


geçmesinin olanaksız olduğunu bildirdi 


ANKARA (ÖZEL) Christopher'in Ankara'dan ayrılışından 48 
saat sonra görüşmelerle ilgili ayrıntılar yavaş yavaş ortaya dökülmeye başladı. Ancak resmi açıklamalarda tersinin söylenmesine rağmen, ta- 


Birleşik Arap Emirlikleri Petrol Bakanı Al Oteiba: 


" AET ile petrol 


etkiler” üze) sinir 


Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı 


Kipriyanu "zirveye 


.. .. . . . 

iyi niyetle gidiyoruz” by ee görüşmelerimizin LEFKOŞE (THA) bir çözüm bulmak için gideceğiz" ee yi EN ilgili bil- Ö' m 

Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı dedi. gisine başvurduğumuz devamı FK nun 


bir hükümet ileri geleni, "bu konudaki tutumumuzu biliyorsunuz. Her- 


Spiros Kipriyanu, Denktaş'la ya- Kipriyanu, Lefkoşe'nin Rum pacağı doruk toplantısıyla ilgili kesiminde düzenlenen Turizm olarak "görüşme masasına iyi ni- Acenteleri Birliği'nin 25. yıldönü- 


tanınmasına 


Danıştay 111 yaşında: 


Ülgen: "Özgürlük ve Bağımsızlık ilkesi 


etrafında birleşin” 


© Danıştay Yardımcıları Derneği: "Terörizmle mücadele, demokrasi mücadelesini gündem dışında bırakmamalıdır” 


Yazısı 7. sayfada 


” ° en 
Utanç listesi v * 
Doğu Perinçek 
1 MAYIS 1933 günü Naziler, Berlin Üniversitesinin önündeki alanda 20 bin kitabı yakmış'lardı. 

O zamandan bu yana 46 yıl geçti. Bu arada Hitler yıkıldı. Fakat demokratik kültüre ve bilime düşmanlık varlığını hâlâ sürdürüyor. 

16 Şubat 1979 günü,Türkiye İşçi Köylü Partisi Ankara Tuzluçayır Mahallesi Lokalinde yapılan arama sonucu el konan kitapların adlarını bir utanç listesi olarak yayınlıyoruz. Bu kitapların geri verilmesi için üç aydan beri ısrarla savcılığa başvuruluyor. Fakat kitaplar daha binlercesi gibi adliye emanetindeki çuvalların içinde yatmaktadır. 

Bir yandan binlerce kitap toplanırken, öte yandan özgür düşünceyi hedef alan cinayet ve terör kol gezmeye devam ediyor. En son kur- 


ban: Değerli yargıç Halit Velioğlu. 
(Sayfa 7, Sü: 9'da) 


XİPRİYANU 


yetle ve Kıbrıs sorununa adaletli 


(Devamı sa.7, sü.6'da) 


Sahte TKP'nin adamı gözaltında 


Fevzi Şolt 1 Mayıs'ta üzerinden çıkan 


526 bin lirayı izah edemiyor 


© Solt, paranın büyük kısmını IGD" den, geri kalanını da sendikalardan aldığını söylüyor 


ANKARA (ÖZEL) 
Makina Mühendisleri Odası Genel Başkanı fevzi Şolt'un, TKP'nin İzmir'deki 1 Mayıs gösterileri sırasında gözaltına alınmasından sonra üzerinden çıkan 526 bin lirayı izah etmekte güçlük çektiği öğrenildi Fevzi Şolt'un bu paranın büyük kısmını İGD' den, geri kalanını ise bazı sendikalardan aldığını öne sürdüğü, bu nedenle sözü geçen sendikaların mali defterlerinininçelen- 
(Devamı sa.7,sü.3'de) 


1 Mayıs sanıkları 
Atatürk 
Öğrenci Sitesinde yargılanacak 


İSTANBUL (ÖZEL) 

1 Mayıs günü Sıkıyönetim Komutanlığının sokağa çıkma yasağına uymayarak korsan miting ve gösteri düzenlemek is teyen veya girişimde bulunurken yakalanan 751 
kişinin yargılanmaları Topkapı'da bulunan Atatürk Öğrenci Sitesi'nin sinema salonunda yanı-Devamı sa.7, sü.6'da) 


alanlar 


Aydoğan Büyüközden 


Doğu'nun küçük bir kasabasında bir dostla sohbet ederken yanımı za yaklaşan gençten birisi, iç ceplerinden çr kardığı 15-20 cm. kalınlığında hepsi binlik bir desteyi uzatarak "Biraz sizde kalsın" dedi. Bir saat sonra da gelip paraları aldı. Sordum, "'ti- 


Bir vatandaş sirtinda kalanşinkof kucağında bir may.  Caretle uğraşıyorum" dezer, heybesi tabanca ve mermi dolu İran yolunda, ölü- di. "Ticaret" kelimesi bumü veya tutuklanmayı göze alarak çıktığı bu seferin “gi P an Sonunda alacağı para 5 bin lirayı geçmiyor. Esas para ralarda "silah ticareti 


ise kaçakçı tüccara gidiyor. 


(Devamı sa.7, sü.5'de) 


kes görüşünde diretti. 
Kimse de çok memnun kalmadı'' şeklinde konuştu. 

Türkiye'nin görüşmeler sırasında ABD'ye mali ve askeri durumu hakkında bilgi verdiği ve ambargodan dolayı silahlı kuvvetlerin uğradığı kayıpların hızla giderilmesini istediği öğrenildi. Bu arada, içinde bulunulan ekonomik darboğazdan çıkılması için de vapıla- 

(Devamı sa.7,sü.5'de) 


3.Bölge Temsilciliği "Genel grev” 
önerirken 


DİSK Genel 
Merkez çevreleri 
Genel Grev düşünmüyor 


İŞÇİSERVİSİ 

DİSK Yönetim Kurulu 1 Mayıs tutuklamalarını ve Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar içinde tutuklamalara karşı nasıl bir tutum izleneceğini saptamak üzere sürekli toplantı yaparken, İzmir DİSK 3. Bölge Temsilciliğinin (o "Genel Grev" önerdiği bildiriliyor. DİSK yöneticilerinin ise bugünlerde eylem koymaktan yana olmadığı belirtiliyor. 

Öte. yandan DİSK 3. 
Bölge Temsilciliği tarafından yapılacak muhtemel bir genel greve Türk-İş'in de katılacağı şeklindeki söylentileri Türk-İş 3. 
Bölge Başkanı Ertuğrul Bulmamış reddetti. 

DİSK 3. BÖLGE 

TEMSİLCİLİĞİ 

"GENEL GREV" 
ÖNERİYOR 

1 Mayıs'tan önce İGD 
ve İKD gibi dernekleri 1 
Mayıs gösterilerine davet eden bu arada DİSK Genel Merkezinin bilgisi dışında ''Maocular alınmayacak" şeklinde açıklamalar yapan DİSK 3. 
Bölge Temsilcisi Saim 

(Devamı sa.7, sü,8'de) 


ie 


Küçük Aytül, 48 gün ölümle boğuşarak ameliyat gününü bekledi. Başhekim Mazhar Özman ise, ameliyatı önlemek için elinden gelen herşeyi yaptı. Düzmece beyanlarla sorumluluğu Fatma Girik ve Doç.Dr.Edip Kürklü'ye yüklemeye Çalıştı. 


Fatma Girik ve Doç. Edip Kürklü: 


"Vakıf Gureba Başhekimi, ölen hastamızın ameliyatını 


48 günden beri engelliyordu” 


bağlıdır ” 


HABER MERKEZİ birleşik Arap Emirlikleri Petrol Bakanı Mana Al Oteiba, Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET), Filistin Kurtuluş Örgütü nü (FKÖ) Filistin halkr nın tek meşru temsilcisi olarak tanımadığı sürece Petrol İhraç Eden Arap ülkelerinin toplulukla yeniden ilişki kurmayacağını belirtti. 
Birleşik Arap Emirlikleri Petrol Bakanı Al Oteiba, bir gazeteye verdiği demeçte, bazı Avrupa ülkelerinin Filistin sorununu Orta Doğu sorunundan av görme- 
(Devamı sa.7, sü.8'de) 


19 Mayıs 
provalarında 
Çakmur protesto edildi 


ANKARA (ÖZEL) 
Gençlik ve Spor Bar. 
kanı Yüksel Çakmur,dün yapılan 19 Mayıs törenlerinin provaları sırasında yaptığı konuşma sonunda öğrencilerin bir kısmı tarafından yuhalandı. 

Çakmur, O provaların bitiminden sonra konuşmak üzere mikrofona geldiğinde bir kısım öğrenci Bakanı yuhaladı. 

Çakmur'un "bugüne 

(Devamı sa.7, sü.7'de) 


Komandolar Gaziantep'te bir kilimciyi tarayarak 


üç kişiyi öldürdüler 


@ 1 TIP üyesinin öldürülme olayının tertipçisinin komando Ercüment Gedikli olduğu açıklandı 


Yazısı 4. sayfada 


Birkac çizgiyle... 


Ereğli, Batı Karadeniz 
İ sahil kasabası, bir yanda 
| ama öte yandan çok $€fişakrak bir 


in bu şirin 
A çok gergin, 


o gün geçirdi. Takvi in 7 Mayıs'a açıldığı günün 7. Ağ 8 bine yakın ERDEMİR işçisi gendikal tercihlerini belirtmek üzere gruplar ha - sel fabrikaya doğru akinaya başla- 

Was. 

Biz, Aydınlık'tan birka arkadaşla birlikte, Devrimci-Maden-İşSendikası Genel Merkezinin Basın Bürosundaydık. Basın Bürosunun iki penceresin- den birisi, denize, diğeri fabrikaya giden ana-yola bakıyor. Bit yandan işçi arkadaşların çok içten bir konukseverlikle sık sık sundukları çayları, cigaraları içiyoruz; öte yandan da dinç adımlarla fabrikaya doğru akan işçi gruplarını seyrediyoruz. 

Basın Bürosuna sık sık işçi arkadaşlar girip çıkıyor. Çevreden fabika içinden haberler getiriyorlar. He- en hepsinin yüzü güleç, kararlı, azimli... Gözlerinde, haklı bir zemin üzerinde bulunanların, haklı bir kavgaya baş koyanların parlak ışıkları “Yanıp sönüyor. Bir işçi arkadaş, önümdeki kağıda hızla birşeyler karalıyor. Çevirip okuyorum: ~. — TKP uşaklarının defterini dürüyoruz!... 

Derken bir başka işçi arkadaş daliyor odaya. Genç, iri-kıyım bir işçi dost... Dudağının üzerinde taze dikiş izleri görülüyor. Yüzünün sol yanı iyice şişmiş . Biz sormadan anlatmaya koyuluyor: 

— Beslemeler, diyor, saldırdılar. 
Geçen hafta... Birisini altıma aldım, vurmadım. Zararsız hale getirmek istedim. Ama o kalleşlik etti vurdu bana!... 

Sonra gülüyor: 

— Varsın olsun, diyor, Nasıl olsa sürüp çıkaracağız onları fabrikadan!.. 

Bir başka işçi arkadaş müfettişlerin bazılarından yakınıyor: 

— İşçi arkadaşlarımızı, diyor, bazı müfettişler "Türkiye Maden-İş" demeye zorluyorlar. Nasıl mı'yapıyorlar bunu? Acayip sorular soruyorlar. 
Bu nasıl iştir?.. 

i Sendika yetkililerinden birisi soruyor: 


© İAYDINLIK 


— Hangi odalardaki müfettişler? 
—249,11,12,14, numaralı odada- 


kiler. 


Öğle saatlerinde yemeğe buyur edildik. Peynir-ekmek ve taze soğanla karnımızı doyurduk. Yemek arasında işçi arkadaşlar birbirine takılıyorlar. 
İ. Bilen'in dolarlarından, "saylav''ların motel sefalarına kadar bir yığın alaylı söz dolanıyor masaları... 

Güneş, ufka doğru devrilirken, günboyu yapılan konuşmalardan anlıyoruz ki ERDEMİR'deki yetki mücadelesi sendikal boyutları çok aşmış; ERişçileri hayli parlak siyasi bir ,ışıklanma içindeler. Bunu açık-seçik 


söylüyorlar da zaten: 


— Biz, diyorlar, sadece Maden-İş' in başına çöreklenen ağalara karşı değil, aynı zamanda TKP denilen ge- 


ricilik mihrakına karşı 


da mücadele 


veriyoruz. Demirdöküm'de yitirdiğimiz Adem Toygan arkadaşımızın kanını yerde koyacak göz var mı bizde? 

Özetle böyle konuşuyorlar. Ve sözler, bir zincirin halkaları gibi birbirine eklenip hayli berrak bir siyasi hedef haline geliyor.. Hepsinden çok 


bu sevindiriyor bizi, 


Sendikadan saat 19. 


sularında ay- 


rıldık. Saat 22 sularında Dev.Maden-İş Genel Sekreteri Hakkı Öztürk bir grup işçi arkadaşla birlikte kaldığımız eve geldi, TİKP Başkanı Doğu Perinçek telefon etmiş; selam göndermiş; irade beyanının sonucun 


merak ettiğini söylemiş. 


Bu sıcak ilgi 


çok sevindirmiş sendikadaki işçi 


dostları... Hakkı Öztürk: 


-Alacağız diyor, ERDEMİR'de' TKP' 


ye yetki yok!... a Müjdeyi 03'te aldık. 
tutanağı ile Dev..Maden 


Müfettişlerin 


-İş'in çoğun- 


luğu kesin şekilde tespit edilmiş. İşçi arkadaşlar fabrika boyunda halaylar çekiyorlarmış. Gür sesle devrimci 


marşlar okuyorlarmış... 


Hadi gelin de uyuyun bakalım! Bu satırları uykusuz bir gecenin sabahın- da yazıyoruz. İşçi dostların içinde, onların yine büyük bir içtenlikle sundukları çayları cigaraları keyifle tüt- 


türerek... 


Proleter 
Devrimcilerin Birliği 
X Genel Dağıtım: TÜR-DA Cağaloğlu, Hamam Sok. No: 4, İstanbul 20 lira 


KİTAP DÜŞMANLARININ KORKUSU 


RUNO, orada "Mukaddes Ofis'te" 
(yani Engizisyon Mahkemesinde) bir çok defa sorguya çekilerek, zamanın başlıca ilahiyatçıları tarafından mahkum edildi. Sonunda, düşüncelerini değiştirmesi ve af dilemesi için kendisine kırk gün süre tanındı. Fakat o, Papa ile Engizisyonu oyalamaktan başka bir şey yapmadı. Takriben iki yıl Engizisyon Hakiminin Hapishanesi" 
nde yattıktan sonra 1599 
yılının 9 Şubatında Engizisyon hakiminin sarayına alındı. "Mukaddes Ofis''in seçkin kardinalleri ile uzman hakim yardımcılarının ve Belde'nin (Roma Şehri) Valisinin huzurlarında Bruno, mahkeme salonuna getirildi. Diz çökmüş bir vaziyette mahkumiyet kararını dinledi. Bu karar- da; sırası ile, Bruno'nun hayatı, inceleme ve araştırmaları, öğrettiği felsefi meslek, kendisini 'nedamete' sevk için hakkında gösterilmiş olan kardeşçe alaka ve ihtimam (!) kendisinin ise bunu inatla reddettiği anlatılıyordu. Karara göre Bruno "Afaroz edilmiş, itibardan düşmüş ve mümkün olduğu kadar tatlılıkla ve kan dökülmeksizin-ateşte yakılarak-öldürülmeye mahkum edilmişti." 


Av. Emcet Olcaytu 


Kararın okunması merasimi bittikten sonra Bruno tehditkâr bir eda ile şu cevabı verdi: “İhtimal beni yargılayan sizler aleyhimdeki bu kararı verirken, benim şu anda duyduğumdan daha büyük bir korku içindeydiniz." 


Sonra, Valinin Muhafızları onu hapishaneye götürdüler. Orada, (acaba pişman olur mu?) diye sekiz gün bekletildi. 
Fakat hiç bir faydası olmadı. Nihayet oradan alınıp ateşe atıldı. Tam öleceği sirada kendisine “haç” gösterildi. O bunu sert bir hareketle itti- 


İşte, bazı bilim adamlarına göre "Rönesans devrinin yarattığı en büyük felsefi fikir abidesi" ve "'Modern Filozofların babası" olan CIORDA- 
NO BRUNO BÖYLE 
ÖLDÜ. 


Çeşitli hukukçuların, benzer olaylar karşısında kendi kendilerine sordukları şu soru düşündürücü ve öğreticidir. Örneğin: "Sokrates, başka bir yerde ve başka bir zamanda yargılansa sonuç ne olurdu?" Bu soruya, değerli 


HALKIN SESİ 


GAZETEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYON HALKTIR 


KANGAL SİVAS 


© KARAYOLLARI BİZİM KOYUN KUMUNA GÖZ DİKER 


İNCESU KAYSERİ 


MHP Milletvekili 
Sadi Somuncuoğlu ilçemize uğradıktan sonra 

saldırılar arttı 


Resmi Belgelerle 


 KONTRGERİLLA 


50 TL... 


Kontrgerilla nedir? Nasıl örgütlendi? 
12 Mart döneminde ve 
günümüzdeki faaliyetlerini, resi belgelere ve yaşanan olaylara dayanılarak hazırlanan. bu kitapta bulacaksınız. 


Genel Dağıtım: Ti 


, AYDINLIK 


YAYINI ARI 


Gif düncü kitabını yayınlıyoruz 


R—DA 


Hamam Sok. No. 4 Cağaloğlu-İstanbul 


AYDINLIK 


YAYINLARI 


AP Hükümetinin 
1970'de hazırlattığı 


Genel Dağıtım: TUR-DA Hamam Sokak No:4. 


Cağaloğlu-İstanbul 


Bel, 


tamamı Türkiye'de ilk olarak 


Belgeler Tü komünist hakkında ilk elden bilgile 


kiye Komünist Partisinin geçmi 


şine ışık tutmaktadır. 


YAYINLARI 


v şçi hareketi 
Ve Enternasyonal Belgelerinde 


Türkiye Dizisi-4 


Türkiye 


Komünist ve 
İşçi Hareketi 


Genel Dağıtım: TÜR-DA, Hamam Sokak 4 


Bu güne kadar hiç bir olaya sahne olmayan ilçemizde son günlerde sıkıyönetim bölgelerinden gelen ve ilçede bulunan komandolar halkımızın huzurunu bozmak için birtakım tertipler tezgahlamaktadırlar. Bunlardan birkaç örnek: 
11 Nisan 1979'da İncesu Halkla İlişkiler Derneğine giden devrimci gençleri içeriye sokmamak için sopa, zincir ve bıçakla gelenleri kovalamışlardır. Bu sayısı on kişiyi bile bulmayan bu kişiler İlçemizin yanındaki tepeye çıkarak halki kurşun yağmuruna tutmuşlar, saldırılara hız vermişlerdir. Bu olaylar MHP milletvekili Sadi Somuncuoğlunun ilçemize gelişinden sonra hız kazanmıştır. Bu tertiplerin kaynağının başka yerlerde olduğu artık herkes tarafından bilinmektedir. Halkımız ve gençliğimiz bu güruhun 


tertiplerini bozacaktır, 


TRABZON Milli Eğitim Bakanlığına soruyorum 


4 yıllık eğitim 


Rasim İğde 


İngiliz hukukçusu “Sir John Mac Donell" (2) şu cevabı veriyor: "Bence Sokrates'in hali daha iyi olmazdı. Belki daha fena olurdu. Bruno ve Campanella gibi, bir kilise mahkemesinin huzuruna getirilseydi, o işkenceye maruz kalırdı. Tekrar tekrar sorgulamalara ve kendisini takatten düşürmek maksadı ile uzun süreli tutuklamalara tabi tutulurdu. Davacıları, onun şeytani bir sese inandığını ele alarak onu sihirbazlık veya büyücülükle suçlarlardı. Öğrencileri ile görüşmesi yasaklanır ve ezilmiş, hurdahaş edilmiş vücudu yakılmak üzere sivil idareye verilirdi. Hatta 
19. yüzyılda Sokrat, Viyana, Berlin veya Münih" te olup ta mütemadiyen memleketi idare edenlerin ve mevcut saltanat Sulalelerinin haksızlıklarına hücum etse idi, on sene ders verdikten sonra değil, daha ilk yılında hapse atılr ve ölüme mahkum edilmese bile müebbet hapisten kurtulamazdı." 


Yaşadığımız çağda bile bu düşünceye hak vermemek elde değildir. Şu sanatçı ve bilim adamlarını hatırlayınız. Einstein, 


Sizlere köyümüzde haksız bir uygulamayı anlatacağım. Köyümüz bir tepenin eteğinde kurulmuş 40 hanelik yoksul bir köydür. Köyümüzün hemen altından geçen Çaltı Çayı İlkbaharda coşar ve köye kadar yaklaşır. Mezarlığımızın ve yolumuzun zarar görmemesi için çayın önüne çakıl ve taş doldurarak suyu birazolsun döndürebildik. 
Şu anda buraya kum birikmiştir. Bu kum Karayolları tarafından alınmak istenmektedir. Köyümüzün araziye ve anayola çıkan tek yolu eğer bu kum alınırsa tahrip olacaktır, Ayrıca köyün sığırları bu kumlukta toplanmakta ve sulanmaktadır. (başka yer olmadığından) Yine kum ahmrsa bizim için manevi değeri olan mezarlığımız yok olma tehlikesiyle yüz yüze bırakılmaktadır. 

16 Nisan günü köyümüze gelen Karayolları mühendisi ve beraberindeki ekip hiç kimseye danışmadan söz konusu yerden kum almaya baş- 


—— 


enstitülerinin geleceği ne olacak? 


Milli Eğitim Bakanlığı 
4 yıllık eğitim ehstitüleriyle ilgili uygulamasını yılan hikayesine dönderdi. 2. Dönem ortalarında okul idaresine gönderilen ivedi yazı ise öğrenciler üzerinde şok tesiri yarattı, 

Yeni yazıya göre her bölümün baraj dersleri var. Sayısı dört tenedir. 
Buna göre: 

a) Öğrenci baraj derslerin birinci dönem sonu sınavlarında geçer not alamazsa bu derslerin 2. 
dönemine devam edemiyecek. 

b) Bu baraj derslerin ikinci dönem haziran sınavlarına katılamayacak. 

c) Ancak birinci dönemdenkaldığı baraj derslerinin yaz bütünleme sınavına gidebilecek, 

d) İkinci dönem derse devam ettirilmediği ve sınavına da giremediği bu baraj dersler için ikinci yıl ek sınıf açılacak. Öğrenci ikinci yılın birinci döneminin sonunda ikin- 


ci sınıfın dersleriyle birlikte birinci sınıftan kaldığı bu baraj derslerinin de sınavına girecek. Ve öğrenci bu sınavda geçer not alamazsa okulla ilişkisi kesilecek, 

Bu kararın birinci dönem içinde gelmesi gerekiyordu. Oysa yazı ikinci dönem sonuna yakın gönderilmiştir. Bunu yapanlar birinci sınıfın deneme sınıf olduğunu söylüyorlar. Bu ne biçim deneme sınıfıdır ki başı sonu belli değil. Plansız programsız deneme sınıfı açılır mı? 

Okul idaresi öğrencileri mağdur edecek bu karar konusunda esnek davranmalı ve bakanlık nezdinde gerekli girişimlerde bulunmalıdır. Öğrenciler olarak okul idaresinin bizleri mağdur etmeyecek bir tavrı benimse melerini bekliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim fakültesine uygun demokratik bir yönetmelik (o hazırlamalı 


dört yıllık eğitim enstitülerinin geleceğinin ne olacağını açık olarak ortaya koymalıdır. Özellikle derslerden geçme koşullarını ve not oranlamasını yeniden gözden geçirmelidir. Okul idaresine ek bir yazı yollayarak da yeni yollanan bu kararın uygulanmasının bu yıl için geçerli olamayacağını belirtmelidir. Öğrenciler kaldıkları baraj derslerini ikinci dönem takip edebilmeli ve sınavlarına da gidebilmelidir. 


Milli Eğitim Bakanlığı gençliğin ve halkın huzursuzluğunun arttığı bir dönemde böyle olumsuz girişimleri bir maharet saymamalı akli selim olmalı ve öğrenci kitlesi- nin gerçek taleplerini birbiri ardına uygulamalıdır. 
Bu tutum gençliğe güvenmekle başarılır. 

Uğur Efil 

Fatih Eğitim 
Enstitüsü 1. Sınıf Öğrencisi 


Freud, Andre Gide, Emile Zola, Stefan Zweig, Erich Maria Remargue, Jack London, Thomas 
Mann vs. Günümüzden 
46 yıl önce Hitler Almanyası'nda "Halkın gelece-! 
ğini sinsice tehlikeye soktuğu" iddiası ile "dünyaca tanınmış bir çok yazarın kitaplarını" Berlin Üniversitesi'nin meydanın- da yakan faşistlere, Hitler'in propaganda Bakanı Goebbels: "Bu alevler yalnız eski bir çağın sonunu aydınlatmakla kalmiyor, aynı zamanda yeni bir çağa da ışık tutuyor" derken aslında korkusunu ve acizliğini sergiliyordu. Nitekim, Goebbels'in aklına gelen korku, başına gelmekte gecikmemiştir. Bu gün dünyanın dört bucağın- da, bu olay bir kere daha lanetlenmektedir. 


Bizler, bu olayı ülkemizin gerçekleri ile birleştirerek lanetliyoruz. 
56 yıl önce, ülkemizde 
öteden beri sürdürülen kitap ve düşünce düşmanlığı had safhada idi. Öyle ki, kolluk kuvvetleri, gittikleri her yerde öncelikle kitaplara hücum eder, okuyucularını tutuklar 


lamışlardır. Köy halkı olarak duruma müdahale ettik, Bunun üzerine mü- 


“hendis Kangal'a giderek 


iki jandarma köye getirdi. Jandarma köy halkına gözdağı vererek kumu alacaklarını söylediler. 
Engel. olmamız üzerine geri gitmek zorunda kaldilar., j 

17 Nisan günü tekrar 
Kangal'dan assubay başçavuş ve iki Jandarma ge- 


AFŞIN K.MARAŞ 


Halkın 
Kurtuluşçuları köyümüzde yaptıkları mitingde "kahrolsun Maocu diktatörlük” 
diye bağırdılar 


Bizler Afşin'in A. köyünden —Işık— siyasetini: savunan bir grup devrimci olarak Halkın Kurtuluşu- nun revizyonist siyasetini eleştiriyor ve dönekliğini lanetliyoruz. 

Köyümüzde 1 Mayıs 

$çi Bayramını sözümona kutladılar. Köy halkının 
1 Mayıs İşçi Bayramını 
benimsemesine karşılık Halkın Kurtuluşu'nun köyde toplanmasına ve 
1 Mayıs'ı kutlamasına 
karşı isteksiz davrandılar. 
Ama onlar halkı bir sürü olarak gördüklerinden kendi bildikleri gibi yaptılar. 

Dışarıdan topladıklan kimselerin çoğu da Acilciler ve fümpenlerdir. Bunların Marksizm-Leninzm ve Mao Ze dung Düşüncesine karşı olan karşrdevrimci akımlar olduğunu herkes bilmektedir. Onlan da Halkın Kurtuluşçusu olarak halka yutturmaya çalıştılar. vi 

Attıkları sloganlardan biri de şuydu: "Kahrolsun Maocu diktatörlük" 

Aynca köy içerisinde taraftar o toplayabilmek için halk içindeki uzlaşır çelişkileri okörüklemekte ve onları birbirine düşürmektedirler. 

Ama bu oyunlarını da bozacağız ve onları halkm önünde teşhir edeceğiz. 


A.Köyünden 
Devrimciler 


hale gelmişlerdi. Bu uygulamalara (o şimdilerde, sadece "Ülkücü-Milliyetçilerimiz"' sahip çıkıyorlar. Öte yandan, gerçek düşünce özgürlüğünden nasibini almayan "kafa" lar da yok değildir. Geçen yıl, bir İçişleri Bakanı, "Biz insanların ne dü- 


» şündüğü ile değil, ne yap- 


tıkları ile ilgileniyoruz. 
Ama operasyonlarımız strasında elimize geçirdiğimiz yasak kitaplar hakkında gerekli işlemleri de yapmaktan geri kalmayız" gibisinden laflar ederken muhakkak ki, özgür düşüncenin ve kitabın gerçek düşmanları olan "faşistlerin" o tercümanı oluyordu. Özgür düşünceden yana olmayanlar, tarihin her devrinde gericiliğin temsilcisi veya aleti olmuşlardır. Sözlerimizi "Bruno"'nun anlamlı cümlesinden ilham alarak bitirelim. "Siz; kitap yakanlar, toplayanlar, toplatanlar, düşünceyi mahkum etmeye çalışanlar, işkenceciler, katiller, sizler, şunu iyi biliyoruz ki: Sizlerin duyduğu korku, bizimkinden çok fazladır." 


Dipnotlar; 4 

(1) Tarihi Davalar, İstanbul Barosu Neşriyatı, İstanbul-1941. S. 128: 129 


(2) John Mac Donell, 1845-1927 yılları arasında yaşadı. İngiltere'de, Yüksek Mahkeme Üyeliği, Kraliyet Hazine Sekreterliği gibi görevler yapmıştı. 


lerek köy halkını sıkıyönetime gönderirim diyerek tehdit ettiler. Zorla kum alacaklarını söylediler. Bizim haklı olduğumuzu, köyün arazisi olduğunu, bu bölgeden kum vermeyeceğimizi söyledik. Diğer ocaklar- dan alın dedik. Bunun üzerine gittiler. 

18 Nısan günü Mal Müdürü, Özel İdare Memuru beş Jandarma yine geldiler. Bize kafa tutarak "'sizin hakkınız yok, örfi idare var, teslim ederim" dediler. Durumu Valiye bildireceklerini söylediler ve gittiler. Bunun üzerine biz de Sivas Valiliğine dilekçeyle başvurduk. Valilik durumu Özel İdareye havale etti. Ayrıca bir dilekçeyle de Sivas Jandarma AlayKomutanına gidildi. Alay komutanı albay izinsiz, görevsiz olarak jandarmaların ve komutanların köye gelip köylüye baskı yaptıklarından dolayı telefonla komutanı arayıp görüştü. 
Askeri niçin köye yolladıklarını sordu. 'Mühendisin, Özel İdarenin, Mal Müdürünün mü adamısınız, yoksa Askeriyenin 


mi?" diyerek telefonla a- Í 


zarladı, 

21 Nisan günü Karayolları çadırlarını söküp gittiler. Şu anda durum 


sakin olmakla birlikte müşkülat içindeyiz, endişeliyiz. 


Köyümüzden 96 kilometre uzaktaki Alacahan nahiyesi Yeşildere köyüne köprü için Karayolları kum götürmek istemektedir. Yetkililere soruyoruz. Başka yerde kum ocağı yok muydu? 
Şu anda köyümüzün 200 
metre üzerinde, 400 metre altında kum ocakları olduğu halde ısrarla köyün bu kısmından kum alınması kasıt taşımıyor mu? Her kum ocağına para ödeyen Karayolları, üç senedir kum ocaklarımızı çalıştırdığı halde, Köy Sandığına niçin bir kuruş ödememiştir? Bu da yetmiyormuş gibi bir de jandarma yollamasındaki kasıt nedir? Mühendis köprünün müteahhitliğini de mi almış da bu kadar baskı yapıyor? 
96 kilometrelik yoldan 
bir arabanın gelmesi bu akaryakıt yokluğunda israf değilmidir? Köy halkı olarak yetkililerin sorunlarımızla ilgilenmesini bekliyoruz. 


Kabakçevriği 
Köyündeü bir 
Okuyucu 


Ülkücülerin günah galerisi!.. 


Ülkücülerin Bursa'da pavyonlardan haraç aldıklarını... 

İstanbul'da klüp, kahvehane, ev, işyeri basıp gasp yaptıklarını... 

Antalya'da kendilerine solcu süsü verip, taksi şoförlerini soyduklarını... 

Topladıkları paralarla silahlandıklarını... 

Kuşandıkları silahlarla demokrat bilim adamı, ilerici gazeteci, yurtsever savcı, devrimci öğrencileri öldürdüklerini gazeteler yazdı. Bu haberlerin bir bölümü de TRT bültenlerinde yer aldı. 

TRT bültenlerinde, gazete haberlerinde yer alan bunlar ve bunlara benzer olayların ülkücü sanıklarından bir kısmı yakalandı, bir kısmı tutuklandı. 

Tutuklananların davaları sıkıyönetimin ilanını takiben askeri mahkemelere aktarıldı. 

“Mahkemelerde herşey tek-tek ortaya çıkıp, 
ülkücüler mahkum olmaya başlayınca bakın 3 
Mayıs 1979'da İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesinde cinayet sanığı ülkücü Ahmet Malkan nasıl bir savunma yapmaya kalkıştı: 

“Sıkıyönetim mahkemeleri komünizm'in güdümündedir !.."' 

Böyledir bu ülkücüler... 

İşlerine geldi mi "cici asker..." 

İşlerine gelmedi mi "kaka asker!" 

Anlaşılan bu metodu büyüklerinden öğrendiler... 

Büyüklerinin de işlerinegeldi mi "cici AP.." 

Yok işlerine gelmedi mi "kaka AP!" 

AP Antalya ;Milletvekili İhsan Ataöv'ün ,"27 Mayıs'ta hazineyi soyan Türkeş değil mi ?" şeklindeki, partisinin grup toplantısındaki sözleri üzerine, Türkeş'in emriyle MHP Genel Merkezinin bir yetkilisi, MHP'nin resmi yayın organında Ataöv hakkında bakın neler döktürüyor: 

“Bu çürüğün (İhsan Ataöv'ün) öğretmenliğinde başından geçen bir olay: Hani şu 12 yaşlarındaki bir çocuğa kötü niyetlerle (!) yaklaşma meselesi... Bu çürükle ilgili bazı ailevi meseleleri de, kendisini yakından tanıyanlardan dinlemiştik, Hani şu seyahate çıkarken bazı eşyaları 
(9) emanete bırakma meselesi... 

Şimdi bu çürük,'AP'deki MHP'li çürükler gitsin de kurtulalım' diyor. Bu çürük, son konuşmasında yine birşeyler gevelemiş. Menderes diye, Türkeş diye, zarf diye, kasa diye... Bu talihsiz iddiaları yeniden tekrarlama küçüklüğü karşımıza çıkan bu kişiye diyeceğimiz laf, 'hadi ordan çürük'tür. Tabii bu çürük sadece bir piyon- sa ve arkada onu sürenler varsa,işte o zaman iş değişir... "(10 Nisan 1979-Hergün) 

İş AP'lilere, MSP'lilere sözle saldırı şeklinde kalsa yine iyi. Ama kalmıyor... 

Sözlü saldırılar öteden beri fiili saldırılara dönüşüyor... 

Sonuçta da ortaya şu'tablo çıkıyor: 

Samsun-Vezirköprü de AP İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Muammer Diri'nin, ülkücülerce öldürülmesi... 

Din alimlerinden Sadrettin Yüksel'in oğlu MSP'li Metin Yüksel'in İstanbul-Fatih'te ülkücülerce öldürülmesi... 

Elazığ AP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Pilot' un oğlunun ülkücülerce öldürülmesi... 

Edirne'de MSP'li Erdoğan Tuna'nın ülkücülerce öldürülmesi... 

İstanbul'da İsparta Yurdu kapısında AP'li bir gencin, ülkücülerce öldürülmesi... 

MTTB Genel Merkezinde MSP'li Mustafa Bilgi'nin ülkücülerce öldürülmesi ... 

Tokat-Artova' da MSP'li İbrahim Çalı'nın ülkücülerce öldürülmesi.. 

Yeter mi? 

Yoksa bir başka yazımızda, "Ülkücülerin Günah Galerisini” sergilemeye devam edelim mi? 


SOLDAN SAĞA:I) Savcılık makamının, sanık veya sanıklar aleyhindeki iddia ve kanıtlarını ortaya koyduğu resmi yazı - Bir nota. 2) Katı, zorlu-Başıboş, serbest. 3) Bazı topluluklarda gelinin damada verdiği para ve mal-Kalıtımla geçen, kalıtsal. 
4) Bir bayan adı - Eşek. 
5) Hazır (eski dil). 6) Anlaşılması ya da bir sonuca bağlanması güç olan (şey). 7) Başkan, şef- Tersi sanat, edebiyat veya bilim- de tutulan benimsenen yol, tarz. 8) Aristo'nun görüşlerini kilise anlayışıyla ele alan orta çağ felsefesi, görenekçi, 


BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 


YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Büyük demir - çelik fabrikalarımızdan biri. 2) Bir olaydan çıkarılan hisse ve anlam - Müzikte 'dur' işareti. 3) Heyecan verici ya da üzücü, 4) Suçlama - Tersi kimyada Osmiyum'un simgesi. 5) Bir emir. 6) Şan, şöhret - Çare, çözüm. 7) İrilik, büyüklük, 8) Eski dilde su. 9) Bir Trakya ilimizin halkından olan. 10) Güç, kudret - Memeli hayvanlar sı- 

,nıfından bir balık. 11) Açık, kory seçilen. 12) Belli bir işin halledilmesi için oluştur 'muş grup, üm - Bir çoğul eki. 


11 Mayıs 1979 


Homeyni, İran için en büyük tehlikenin Amerikan emperyalizminden 


Carter: 


geldiğini ileri sürdü 


TAHRAN 

Ayetullah Homeyni, 
Kum Kentinde "Le Mon- de" gazetesi muhabiriyle yaptığı görüşmede, İranlılar için en büyük tehlikenin Amerikan emper- 


yalizmi olduğunu ileri sürdü. 
General Garani ile 


Ayetullah oMutahari'nin ölümünde rol oynayan Amerikan ajanlarını şiddetle kınadığını bildiren Homeyni, "Bunlar Şah'a hizmet eden ve sahte dinci 'Furgan' örgütünün ardına gizlenen kişilerdir" dedi 


İDAMLARI KINADI 

Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hodding Carter, İran'da eski rejimin yöneticileriyle, Musevi bir iş adamı- nın idam edilmesini kınadı. 

Hodding Carter, Şah rejiminde görev yapanların davalarına müdahale etmek istemediklerini, ancak bu kişilerin açık bir şekilde yargılanmalarından yana olduklarını ileri sürdü. 

Öte yandan İsrail Devlet Başkanı Begin de idamları kınadı. İran'daki idamların "caniyane eylemler" olduğunu iddia eden Begin, dünya kamuoyunun idamlar karşısında sessiz kalmaması gerektiğini ileri sürdü. 

TAHRAN'DA 

BİR MİLLETVEKİLİ 

İDAM EDİLDİ 

Öte yandan dün Tahran'da Ahbar Bahadırı adlı bir milletvekili idam edildi. Bahadırı, Şah rejimiyle işbirliği yapmak ve yolsuzluk yapmakla suçlandı. Tahran Radyosu devrimden bu yana idam 
edilenlerin sayısının 201 
olduğunu açıkladı. 

HOMEYNİ z 
"AYENDEGAN" 
GAZETESİNİ 
BOYKOT ETTİ 

Öte yandan Ayetullah Homeyni, dün Tahran Radyosunda yayınlanan bir açıklamasında, İran' da yayınlanan "'Ayendegan" gazetesini boykot ettiğini bildirdi. Homey ni, "Devrimin başından beri zararlı bir rol oynayan bu gazeteyi okumamalarını"" halktan istedi. 
Homeyni'nin bu çağrısına uyulursa "Ayendegan' gazetesinin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği ve gazetenin bugüne kadar Tudeh Partisi yanlısı bir siyaset izlediği belirtiliyor. 


KÜRDİSTAN 
DEMOKRATİK 
PARTİSİNİN ÇAĞRISI 

Kürdistan Demokratik Partisi, Ayetullah Homeyni'nin ülkedeki azınlıkların özerklik taleplerini incelemesini ve bu konuda kişisel çaba göstermesini istedi. 

Homeyni'ye Kum kentine bir mektup verdiklerini belirten Parti Sekreteri, ''Homeyni isteklerimizi titizlikle inceleyeceğine söz verdi"' de- 


BAZERGAN 
''BÖLGELERE 
ÖZERKLİK 
VERECEĞİZ" 

Bu arada Başbakan 
Mehdi Bazergan , İran'ın yeni hükümet sisteminin her bölge için azami özerklik tanıması gerektiğini söyledi. 

Bazergan "Her bölge kendi işlerinden sorumlu olmalıdır. Devrim Konseyi bu konuyu inceliyor" dedi. í 

Bu arada Bazergan, işçilerin iş yerlerinde yönetime geçme isteklerini reddetti. İşçilerin ekonominin canlandırılmasına zarar getirecek yeni grevlerden kaçınmaları gerektiğini ileri sürdü. 

İRAN HÜKÜMETİ 

SABIK ŞAHIN 
YURDIŞINA 
KAÇIRDIĞI SERVETİ 
GERİ ALMAYA 
ÇALIŞIYOR 

İran «.Dışişleri Bakanı İbrahim Yazdi, hükümetin Şahın bir Amerikan şirketi olarak gösterdiği Pehlevi Vakfına ait serveti geri almak amacıyla vemaslar yaptığını söyledi. Yazdı, Kayhan gazetesine verdiği demeçte "Bu servetin çalındığını ve İran'a geri verilmesi gerektiğini o söylüyoruz" dedi. 


İbrahim Yazdi, ayrıca ABD ve diğer ülkelerle, Şah döneminde yapılan bazı anlaşmaların yeniden gözden geçirileceğini belirtti. Ancak bunların çoğunun yararsız olduğunu ve iptal edileceğini söyledi. 

Yazdi İran'ın Bloksuz Ülkeler Konferansına katılmak üzere baş vuracagını ve ağustos ayında Havana'da yapılacak toplantıya bir heyet gönde receğini kaydetti 
MISIR BüY ÜKELÇİSİ 

TAHRAN'DAN 
AYRILDI 

Mısır'la İran arasında 

diplomatik ilişkilerin ke- 


silmesinden sonra, Mısır" ın Büyükelçisi 
Ali Samir Saffet dün 


İran'dan ayrıldı. 
Büyükelçilik personelinin bir kısmının İran'da kaldığım belirten Mısırlı yetkililer, bunların tümünün ne zaman Tahran' 


SALT 2 
ANLAŞMASI 
ABD'NİN 
KENDİ SAVUNMA 
PROGRAMINI 
İZLEMESİNİ 


ENGELLEMEYECEK 


ABD Başkanı 
Carter, yaptığı açıklamada, SALT 
2 Anlaşmasının 
ABD'nin kendi sa: 
vunma programını izlemesini engellemeyeceğini söyledi. “Barışa bağlı kalmalıyız ama güçlü o olmalıyız" 
dedi. 

Carter, SALT 2 
Anlaşmasının güçlü bir savunma yerine geçmeyeceğini belirtti. "Etkili bir askeri güç bulundurma- 


dan ayrılacağına karar verilmediğini belirttiler. 


ya devam edeceğiz" dedi. 


Fransız Komünist Partisi Genel Sekreteri Georges Marchais, 23. Kongrede hükümeti ve Sosyalist Partiyi eleştirdi. 


Fransız Komünist Partisinin 


23. Kongresi çalışmalarını sürdürüyor 


G.Marchais; 
“Sosyalist Blokun bilançosu esas olarak olumludur 


©Sosvalist Parti yanlısı "Le Matin” gazetesi FKP’ nin Moskova'ya kaydığını yazaı 


PARİS 

Önceki gün 1700 delegenin katılmasıyla başlayan Fransız Komünist Partisinin 23, Kongresi çalışmalarını sürdürüyor. Parti Genel Sekreteri Georges Marchais'nin ilk gün 4,5 saat süren söylevinden sonra Kongre delegeleri faaliyet raporunun değerlendirilmesi üzerine tartışmalara başladılar. 

FKP Genel Sekreteri, ''Giscard-Barre hükümetinin Fransa'yı batağa sürüklediğini söyledikten sonra, Sosyalist Parti'nin de "burjuvazinin oyununa geldiğini" öne sürdü. 

Marchais'nin konuşması sırasında "Proletarya enternasyonalizmi"' deyimini uzun bir süreden sonra yeniden kullanması FKP'nin Brejnev'e yeniden yaklaşması şeklinde yorumlandı. 

Bu arada Paris basını Marchais'nin açış konuşmasına geniş yer verdi. 

Fransa Radyosu, FKP Genel Sekreterinin 4,5 saatlik konuşmasına değinerek, "Marchais bu kadar uzun konuştu ama Brejnev'in 6 
saatlik ve Castro'nun 8 saatlik söylev rekoruna ulaşamadı"' dedi. 

"Sosyalist Parti yanlısı "Le Matin" gazetesi, 
10 Mayıs tarihli sayısında, Marchais'nin, François Mitterand'a yönelttiği suçlamaları geri çevirirken, FKP'nin sol içinde artık birlikten yana olmadığını yazdı. İki parti arasında, yönetimler düzeyindeki ilişkileri reddeden Marchais'yi eleştiren "Le Matin", FKP'nin 1960 
yıllarında olduğu gibi "Yine Sovyet blokuna doğru kaydığını" belirtti. 

"“Liberation'' gazetesi ise, Marchais'nin konuşmasını şöyle tahlil etti: "'Marchais'nin konuşması esas olarak dengeci bir konuşmaydı. 
Merkez Komitesine muhalefet eden parti üyelerine temsil ve söz hakkı vermedi,ama konuşmasında bu konuya da pek değinmedi. Parti içindeki çeşitli akımlar konusunda da yine ortacı bir tutum takındı. Ama mesele Sovyetler Birliği'ne ve sosyalist bloka gelince Marchais, bu konuda hiç de dengeci değildi. 'Sosyalist blokun bilançosu esas olarak olumludur' kalıbı, Marchais'nin anlayışını açık bir şekilde ortaya koydu." 


“AI “anlaşması ile; “daha 


SALT 2'yi imzalamaya karar verdiler 


©Gözler şimdi Breinev Carter Zirvesine çevrildi 


©ABD Dışisleri Bakanı Vance: İki ülke nükleer silahların eşit olarak sınırlandırılması konusunda anlaşmaya vardı 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 


ABD ile Sovyetler Birliği arasında yürütülmek- te olan Stratejik Silahları Sınırlandırma Anlaşması (SALT II) görüşmeleri tamamlandı. Anlaşmanın iki ülke devlet başkanları tarafından haziran ayı içinde imzalanması bekleniyor. 


Sovyetler Birliği ise henüz bir aç'klama yapmadı. 


CYRUS VANCE'İN AÇIKLAMASI 


Sarayda açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Cyrus Vance, SALT II konusunda- sürdürülen görüşmelerin tamamlandığını ve anlaşmaya varıldığını bildirdi. Anlaşmanın Carter ve Brejnev tarafından imzalanması için yer ve zaman saptama çalışmalarının başladığını da belirten Vance, imzalanacak metnin iki ülke uzmanları tarafından Cenevre'de  hazırlanacağını söyledi. ABD Dışişleri (Bakanı, anlaşma metninin hazırlanması çalışmaları sırasında "ikinci derecede önemli bazı noktaların düzel- 


Beyaz bir 


tilmeye (o çalışılacağını" sözlerine ekledi. 
Cyrus Vance SALT; N 


güvenlikli bir Ämeri- ka ve dünya yarattıklarını" öne sürdü. 

Bu arada bir açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Harold Brown, SALT II Anlaşmasının ABD'nin güvenliği açısından olumlu olduğunu iddia etti. 


İMZA TÖRENİNİN 
YER VE ZAMANI 


Öte yandan ABD yönetimine yakın kaynaklar imza töreninin büyük bir olasılıkla Viyana'da yapılacağını söylediler. 

İmza için kesin bir tarih saptaması çalışmalarının sürdüğünü belirten aynı kaynaklar 10-16 Haziran tarihleri üzerinde durulduğunu bildirdiler. 


SALT HI görüşmelerinin ise SALT Il'nin imzalanmasından hemen sonra başlayacağı tahmin ediliyor. 


KONGREDE 
HUZURSUZLUK 


Dışişleri ve Savunma bakanlarının bu "'iyimser"' açıklamalarına karşıık ABD Kongresinde SALT II konusunda kuşku ve huzursuzluk artıyor. Cumhuriyetçi Parti Senato Grup Başkanı Howard Baker anlaşma ile ilgili bir açıklama yaparak "'Senato'nun bu anlaşmayı düzelteceğini ya da yeniden görüşülmek üzere geri çevireceğini'' söyledi 


ANLAŞMANIN 
BAZI NOKTALARI 


Uzun süredir ABD Dışişleri Bakanı Vance ile Sovyetler Birliği'nin Washington Oo Büyükelçisi Dobrinin arasında yapılan görüşmeler sonunda ortaya çıkan SALT 
II anlaşma taslağına göre her iki ülke stratejik 


. nükleer saldırı silahlarını 


aynı tavana göre sınırlayacaklar, Bu karar Sovyetler Birliği'nin kıtalararası balistik füze, bombardıman uçakları ve nükleer denizaltı sayısında 120 birimlik bir indirim yapmasını gerektiriyor. Çünkü görüşmeler sonunda saptanan tavan 2 bin 400'dür. 1981 
de bu sayının 2 bin 250 
ye indirilmesi konusunda da anlaşma sağlandıgı belirtiliyor. 


ABD'nin bugün elindeki stratejik silah sayısı ise 2 bin 59'dur. Bu durumda ABD'nin herhaugi bir indirimde bu- 


lunması gerekmiyor. 


Varılan anlaşmada 
1985 yılında her iki tarafın elindeki ağır bombardıman uçağı, nükleer 


füze atabilen deniz ve kara araçları ve füze rampası sayısının 1320'ye düşürülmesi o öngörülüyor. 
Aynı dönemde deniz ve karadaki rampa sayıs 


yankıları 


SALT 2 Anlaşmasının 


YENİ ÇİN HABER AJANSI: 


“ABD ile Sovyetler Birliği sakiambaç oynuyor” 


Yeni Çin Haber Ajansı, ABD ile Sovyetler Birliği arasında SALT [II'nin imzalanması konusunda anlaşmaya varılması üzerine şu yorumu yaptı. 

"Bu anlaşmayla, ABD ve Ruslar saklambaç oynuyorlar. Her iki ülke de karşısındakinin en zayıf noktasını yakalamaya çalışıyor. Bu saklambaç oyunu yıllardır sürüyor. Ancak Sovyet yönetimi hile ve düzenbazlıkla uzmanlaşmışlr. Stratejik silahların sınırlandırılmasından kulsal bir şeyden sözeder gibi konuşuyorlar Ancak bir yandan da silahları daha da geliştirmek ve haberalma faaliyetini daha da modernleşlirme faaliyetini sürdürüyorlar." 


BBC RADYOSU: 
İki süper devletin elinde dünyayı 


yokedecek nükleer silah var 


BBC Radyosunda SALT l üzerine yayınlanan yorumda da ABD ve Rusya'nın SALT II konusunda anlaşmaya varmalarıyla dünyanın daha güvenlikli bir hal almadığı belirtildi. Her iki süper devletin de dünyayı yok edecek yeterli nükleer güce sahip oldukları kaydedildi. Batı ülkelerinin SALT II 'e önem verdikleri bildirildi. Yorumda Batının özellikle Sovyetler'in elindeki pzta ve enzilli #ügelerderi kaygı duydukları belirtildi. Batının bu silahların kısıtlanmasını istediği vurgulandı. 


GUARDIAN GAZETESİ: “Silahsızlanma yolunda çok küçük bir adım atıldı” 


İngiliz basın organları da SALT II konusuna büyük yer verdi. Guardian gazetesi: 

İngiltere'nin ünlü Guardian gazetesi, SALT II konusunda anlaşmanın sağlanmasıyla, silahsızlanma yolunda çok küçük bir adım atıldığını belirlti. Yorumda şöyle denildi: 

"Yalnız SALT II, SALT IH'ün ilk adım olması bakımından önem taşımaktadır. SALT HI stratejik silahların gerçekten kısıtlanmasını öngörüyor. Ayrıca SALT Iİ Avrupa'yı kapsayan nükleer silahların kısıllanmasını ele alması bakımından da önemlidir. Ancak Avrupa'daki nükleer silahları yeterince geliştirmeden Ruslarla görüşme masasına oturmak yararlı olmaz." 


FRANSA RADYOSU: 
SALT 1...SALT 2... SALT 3... 


Fransa Radyosu, 10 Mayıs tarihli yayımın- da ABD ile Sovyetler Birliği arasında imzalanacak olan SALT II Anlaşması konusunda bir yorum yayınladı: 

SALT II Anlaşması, iki büyük devlet arasındaki nükleer rekabeti frenlemek amacıyla imzalanıyor (....) İki devletin yöneticileri, 1969 
sonlarında görüşmelere başladılar ve ancak 1972'nin Mayıs ayında bir anlaşmaya varabildiler. SALT I adıyla imzalanan bu anlaşma silahlanma yarışına bir tavan koyuyordu. Ama hiç bir zaman gerçek anlamda bir silahsızlanma hedefini gözelmiy ordu. 

ABD ve SSCB SALT 1'den sonra şimdi neden yeniden bir SALT Il Anlaşması imzalamak durumunda kaldı? 

Çünkü yeni olarak geliştirilen, mükemmelleşlirilmiş silahlanma sistemi meselesinin boyutlarını değiştirecek çaplaydı. Güçlükle sağlanmış olan stratejik denge, bu yeni geliştirilmiş silahlar nedeniyle uzun vadede bozulabilirdi. 

SALT I, ABD ve SSCB'nin nükleer stoklarını dondurmuştu ama teknolojik gelişmenin önüne geçemezdi. 

Teknolojik gelişmenin ne denli önemli bir elken olduğunu bel':lmek için şu örnek verilebilir: SALT I görüşmeleri başladığı zaman, Sovyetler'in tahrip gücü çok yüksek, ancak hantal ve alış isabeli zayıf füzeleri vardı. 10 bin kilometre menzillik füzelerin isabelte yanılma oranı 1000 metre civarındaydı. Oysa aradan geçen zaman içinde, Sovyetler hem silahlarını modernleşlirdi hem de isabet yeleneğini yükselili. Örneğin bu gün Sovyel füzelerinin alış isabelindeki yanılma oranı artik 300 melreye düştü. (...) 

İşle stratejik silahları sınırlandırma konuşunu güncelleşlirme gereği buradan doğuyor. 
Aslında SALT Ilde gerçek anlamda bır silahsızlanma hedefini amaçlamıyor. Sağladığı ise, iki büyük devletin kendi topraklarını güvence altına alması. Bu da Moskova ile Washing' ın arasındaki ilişkilerde bir istikrar yarulması amacını laşıyor. Bu yüzden SALT Il Anlaşması doğrudan doğruya "Helsinki siyaseti- nin" bir sonucudur. 

Ancak, ABD ve SSCB kendi topraklarını bir nükleer saldırıya karşı korurken, "Gri bölge" adı verilen Washington ve Moskova" nın müllefiklerinin bir arada bulunduğu bir Avrupa var. İşte bu Avrupa Kılası için de SALT HI Anlaşması tasarlanıyor. Federal Almanya böyle bir anlaşmanın yapılmasını istiyor. Çünkü SSCB, bu arada yeni SS füzeleri yerleşlirdi. Bu orta menzilli füzeler ABD'yi değil Batı Avrupa'yı hedef alıyor. (....) 


a 
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1200, çok başlıklı füze sayısı ise 320 olacak. 
Çok başlıklı füzeler için üzerinde anlaşma sağlanan diğer nokta da bu füzelerdeki başlık sayısının 10'u geçmemesi. 


Anlaşmada ağır füzeler (ICBM) için ise 308 
sınırı konuluyor. Bu sayı bugün Sovyetler'in elinde bulunan bu tür füze sayısına eşittir. ABD ise henüz bu sayının altında olduğundan yeni ağır füzeler inşa edebilecek. 


DENETİM KONUSU 


SALT II görüşmeleri sırasında üzerinde en çok tartışılan noktalar- dan biri de yapılacak anlaşmaya taraftarların uyup uymadıklarının denetlenmesi konusu idi. 
Nitekim Amerikan Kongresinde bu konudaki endişeler defalarca ifade edilmişti. 

Anlaşma hükümlerine göre, her iki taraf, anlaşmanın uygulanışı konusunda birbirlerine düzenli olarak bilgi vermeyi kabul ettiler. Her iki ülke, uydular aracılığıyla çekilecek fotoğraflar yoluyla birbirini denetleme konusunda da anlaşma sağladılar 


TEKNOLOJİ 

TRANSFERİ 
Görüşmeler sırasında sürtüşmelere yol açan diger bir konu da, başka ülkelere teknoloji transferi sorunu idi. Sovyetler Birliği tarafından masaya getirilen "teknoloji transferinin yasaklanması" ddesi ABD tarafından "kabul edilmedi. ABD, gereğinde müttefiklerine teknoloji transferi yapacağını, bunu sınırlayan bir maddeyi kabul edemeyeceğini belirtti. 


MOSKOVA SUSUYOR 


ABD Dışişleri Bakanlığının bu açıklamalarına rağmen Sovyetler Birliği henüz SALT II Anlaşmasıyla ilgili herhangi bir açıklama ve yorum yapmadı, Sovyet yetkilileri ve resmi TASS Ajansının bu suskunluğu ABD Dışişleri Bakanının İkinci derecede bazı noktaların metni hazırlayacak uzmanlar tarafından düzeleceği" yolundaki sözlerine bağlanıyor. 


Moskova'daki bazı Batılı diplomatlar ile Moskova'nın bir açıklama yapmamasını, imza töreninin yapılacağı yer konusunun henüz belirlenmemiş oluşuna kağlıyorlar. Bu diplomatlar, zir- ve tarihi ve yeri kesinle- 
$inceye kadar Moskova' nın susmaya devam edebileceğini öne sürüyorlar. 


BAYAN THATCHER’ IN 
ILK ÇAĞRILISI 
HELMUT SCHMIDT 


LONDRA 

Federal Almanya Başbakanı Helmut Schmidt, 
2 günlük resmi bir ziyaret 
yapmak üzere dün İngiltere'nin Başkenti Londra' ya gitti. 

Yeni İngiliz Başbakanı Bayan Margaret Thatcher'in ilk yabancı çağrılısı olarak Londra'ya giden Sehmidt'e, Alman Dışişleri Maliye Bakanları eşlik ediyor. 

Gözlemciler, İngiltere ile Almanya arasındaki sorunların ele alınacağı ikili görüşmelerde, Londra'daki yeni hükümetin AET'ye karşı tutumunun da açık bir şekilde ortaya çıkacağını belirtiyorlar. 

Sehmidt-Thatcher >, + görüşmesinde, Orta Doğu ve petrol sorunu ile Afrika'daki son gelişmelerin değerlendirileceği öğrenildi. 

BBC Radyosu, iki liderin Türkiye'ye acil yardım meselesini de görüşme gündemine alabileceklerini söyledi 


orent a tankları 


BM, İsrail saldırısını engellemeye çalışıyor 


nan sınırlarını çiğneyerek, BM denetimindeki topraklara giren İsrail 


Lübnan, 


Güvenlik Konseyinin ivedi 


olarak toplanmasını istedi 


BEYRUT(AA 


İsrail birliklerinin önceki gün Lüb nan sınırını geçerek, bölgedeki köylere tanklar ve zırhlı araçlarla saldırması geniş tepki yarattı. Özellikle BM yetki lileri, Tel-Aviv makamlarına başvura rak bu saldırıların bir an önce durdu rulmasını istediler. 


THA) 


baladı. Yoğun bir top atışı sonucunda ölen ya da yaralan insan sayısı konusunda bir açıklama yapılmadı. 

İsrail saldırganlarının Baas bölgesine yaptıkları saldırı sırasında yerli halktan 
7 kişiyi rehin aldıkları öğrenildi. 


LUBNAN.BM GÜVENLİK KONSEYİNE BAŞVURDU 


leri dün de Güney Lübnan'daki Baas 


dırıya girişti 


İsrail askeri birlikleri, önceki gün, N İsrail a yoğunlaşması "Filistinli tedhişçileri" aramak baha Molene een ME) nesiyle BM denetimindeki Lübnan top- Gİ rp l Ti x İİ ivedi rağına girmiş, ancak daha sonra yapı edimi olağanüstü toplantı yapmaya 


lan görüşme sayesinde geri çekilmeyi 


kabul etmek zorunda kalmıştı i görevli 


Öte yandan, İsrail komando birlik- 


bölgesine havadan ve denizden bir sal-Filistin kamplarını bom- 


göndererek 


Bu arada, Orta Doğu sorunlarıyla BM Genel cısı Brian Urguhart'ın, İsrail, Lübnan: ve Lübnan'daki BM Barış Gücüne asker ülkelerin temsilcileri ile temaslar yapmakta olduğu öğrenildi. 


Sekreter Yardım- 


Yeni Zelanda 
Komünist Partisi (ML) Inşa Komitesi kuruldu 


BOLİVYA'DA 
HÜKÜMET İSTİFA ETTİ 


Bolivya'da hükümet seçimlere hazırlanmak üzere istifa etti, Yeni seçimler 1 Temmuz'da yapılacak. Bolivya'da 13 yıldan bu yana ilk kez seçimler yapılacak. 


AMERİKA'DA 6 AY 
SÜREYLE YENİ NÜKLEER SANTRAL YAPIMINA iZiN VERİLMEYECEK 


ABD Temsilciler Meclisi alt komitesi, ülkede 
6 ay süreyle yeni nükleer santral yapımına İzin 
verilmemesini öngören bir tasarıyı kabul etti, Tasarı 7'ye karşı 23 oyla kabul edildi. 

Ancak gözlemciler, tasarının gerçek bir önlem değil, sadece Kongrenin, Three-Mile-İsland santralında meydana gelen kazadan sonra "'birşeyler yapmakta olduğunu" gösterme amacına yönelik bir girişim olduğunu savundular. 

Tasarı Amerika'da halen faaliyette bulunan 
70 nükleer santral ile inşa halindeki 92 santralın 
durumunu etkilemiyor. 


ABD'DE 
BENZİN KARNEYE BAĞLANACAK 


ABD Senatosu Carter'in benzin sıkıntısı durumunda benzinin karneye bağlanmasını öngören planını 39'a karşı 58 oyla kabul etti 

Beyaz Saray, planın onaylanması için değişiklik yapmak zorunda kaldı. Benzinin ancak “çok büyük sıkıntı" halinde ve ABD'nin petrol rezervlerinin en az yüzde 20'ye düşmesi durumunda karneye bağlanmasını öngördü. 

ABD Hükümeti temsilcilerinin ABD'nin petrol stoklarının "tehlikeli bir azalma'' gösterdiği yolundaki açıklamalarından sonra planın senatoda onaylandığı belirtildi. 


SAN SALVADOR’ DA ELÇİLİKLERİ BASAN GERİLLALARDAN 3'ü KOSTA RİKO'YA SIĞINDI 


San Salvador'da Fransa ve Kosta Rika büyükelçiliklerini basıp 30'u aşkın kişiyi rehin alan ve daha sonra rehinelerden bir bölümünü serbest bırakan "Devrimci Halk Bloku" gerillalarından 3'ü, dün Kosta Rika Hükümetinden siyasal sığınma hakkı aldı ya gitti. Gerillalardan bir bölümü ise hâlâ Fransız elçiliğindeki işgali sürdürüyorlar 


İNGİLTERE'DE İSÇİ PARTİSİ BAŞKANLIĞINA 


YENİDEN CALLAGHAN SEÇİLDİ 


İngiltere İşçi Partisi liderliğine yeniden eski Başbakan James Callaghan seçildi. İşçi Par tisinin, Avam Kamarası üyesi olan 268 mensubunun tamamı, Callaghan lehinde oy kullandı 

Yeniden Parti liderliğine seçilmesinden son ra bir demeç veren Callaghan, “basın, uzun süre yerime geçecek birini aradı durdu. Fakat görüyorsunuz ki Parti liderliği koltuğu boş değildir ve bu parti için sağlıklı bir durumdur" dedi 


3 gerilla Kosta Rika” 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

Yeni Zelanda'daş Kruşçev-Brejnev revizyonizmine ve Arnavutluk Emek Partisinin Marksizm düşmanı çizgisine karşı çıkan devrimcilerin, “Yeni Zelanda Komünist Partisi (Marksist-Leninist) İnşa Komitesi" ni kurdukları açıklandı. 

1956'dan bu yana revizyonizme karşı Markszmi savunmuş olan V.G Wilecox'un Başkanlığında kurulan komite, yayınladığı bir bildiride amacı- nın "Üç Dünya Teorisini uygulayarak, milli egemenliği korumak ve sosyalizm için mücadele etmek" olduğunu açıkladı. Dünya savaşını ertelemek için çabaların » yoğunlaştırılmasına dik- ! 
kat çeken komite bildirisi, "İki süper devlete ve özellikle de Sovyet sosyal-emperyalizmine karşı mücadele edilmesi"'ni savunuyor. 

Yeni Zelanda Xomünist Partisi, Merkez Ko- © mitesi içine sızmış © | lan Arnavutluk tezleri- | ni savunan bir grubun yıkıcı faaliyetleri yüzün- | den parçalanmıştı. 


Mic Namara, 
. . 
sanayileşmiş ga . . =f ülkelerin ticareti sınırlamaların 
“ge eleştirdi 
MANİLA- 
FİLİPİNLER (AA) Filipinler'in başkenti | Manila'daki BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı toplantısında konuşan Dünya Bankası Başkan Robert McNamara anar yileşmiş devletleri ser bir dille eleştirdi. Bun-. 
ları . koydukları ticareti sınırlamalarıyla, geliş mekte olan ülkeleri cı zalandırmaya çalışmak; la suçladı. 
McNamara, aralarında ABD, Fransa ve Avustur-” yanın da bulunduğu pek çok sanayileşmiş devletin son 4 yıl içinde " birçok kısıtlayıcı önle! 
aldıklarına dikkati çekti Bu davranışların, uluslar arası işbirliği, konusunda © 
25 yıldır harcanan çaba. 
ları kökünden'sabote ed ceğini söyledi. 


ümmi a a mma ww 
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ER DEMİR”de azınlıkta kaldığı "durum tespiti” ile açığa çıkan 


Maden-İş'in tabanında 


çözülme hızlandı 


m İşçiler gruplar halinde Maden-İş” ten istifa ediyorlar m Maden-İş Yürütme Kurulu durum tespitinde görev yapan 39 müfettişi sahtekarlıkla” suçluyor 


EREĞLİ (ÖZEL) 
Ereğli Demir Çelik İşletmelerinde Pazartesi günü yapılan durum tespiti sonucu, Maden-İş Sendikasının azınlığa düşmesinin saptanmasın- dan sonra, Maden-İş'in tabanındaki çözülme hızlandı. 


« _ Devrimci o Maden-İş Sendikasının açtığı istifa kampanyası başa- 


nyla sürüyor. Kampanya nedeniyle Devrimci Maden-İş Şubesinde bulundurulan Noter huzurunda bugüne kadar çeşitli nedenlerle Maden-İş bünyesinde kalmış işçiler de gruplar halinde istifa e- 


o 


AP Heyeti 
Türk-İş 'i ziyaret etti 


©Demirel Türk-Iş”'iı bölünmesine karş olduğunu sövledi ve hükümeti 


eleştirdi 
ANKARA (ÖZEL) 

AP Genel Başkanı Süleyman Demirel ve bera. 
berindeki heyet dün 
` Türk-İş Genel Merkezinde Genel Başkan İbrahim Denizcier ve diğer İcra Kurulu üyelerini ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar diledi. 

AP Milletvekili Mustafa Başoğlu, Ethem Ezgu, Ali Naili Erdem ve Saadettin Bilgiç ite Türk - İş İcra Kürulundan Genel Sekreter Sadık Şide, Orhan Erçelik ve Kaya 

» Özdemir'in hazır bulunduğu ziyaret sırasında bir konuşma yapan, Süleyman Demirel, "Türk-İş demokrasinin teminatıdır. Türk -İş'in bölünmesine razı olmadık, ve olmayacağız" dedi. 

İşçi sorunlarına ve Türkiye'nin ekonomik sorunlarına değinen Demirel "Memleketimizde iki buçuk milyon sigortalı işçi vardır. Tarım işçileri halen sosyal güvenceden yoksundur. İşçinin 75.000 liraya ev yapacağı günler çok geride kalmış- 


tır." şeklinde konuştu. 
Hükümetin işçilere ilişkin politikasını da 


eleştiren Demirel "'Asgari ücrete yapılan zam yüzde 63'tür. Hayat pahalılığı yüzde yüzden fazla artmıştır. Ezilen yine fakir fukara olmuştur" dedi. 

AP Genel Başkanı “gazeteleri okuyun. Hergün yeni fabrikalar kapanmakta işçiler işten atılmaktadır. Bu ne kadar sürecektir? Hükümet bunlarla uğraşacağına Kamu İktisadi Teşekküllerini DİSK'leştirmekle meşgul olmaktadır diye sözlerini sürdürdü. Demirel, .'Türk -İş siyasete alet olmamıştır, bunu biz de istemedik" dedi. 

AP Genel Başkanı, işsizlik sorununun çözümlenmesi ve ekpnominin düzenli bir işlerliğe kavuşturulmasının yeni fabrikalar açmakla mümkün olacağını söyledi. 

Türk - İş Genel Başkani ise henüz“ çalışma programlarını bitirmediklerini bu çalışma içersinde olduklarını belirtti, 

İbrahim Denizcier siyasi partilerle görüş alışverişi içersinde, demokrasiyi korumaya karari: olduklarını da sözlerine ekledi. 


diyorlar. İstifa kampanyasının birkaç gün daha sürdürüleceği (o Devrimci Maden-İş tarafından açıklandı. Bu kampanya sonucunda Maden-İş Sendikasının ERDEMİR'de erimesi bekleniyor. 


YETKİ NERDE KALDI? 


Öte yandanERDEMİR 


de yetkiyi kaybettiği durum tespitiyle açıklığa kavuşan Maden-İş'in yönetiminde tam bir panik gözleniyor. Son olarak Maden-İş Yürütme Kurulu, Kemal Türkler'den Daysal'a ve Tokmak'lara kadar hepsinin katıldığı ortak imzalı bir bildiriyi ERDEMİRişçisine yayınladı 


Bu bildiride "yetki ortada kaldı” tezi savunuluyor Bilindiği gibi Madenş daha önceki tüm bildirilerinde "yetki bizim" diyordu. Ayrıca Maden-İş Yürütme Kurulu üyeerinin ortak imzasını taşıyan bu bildiride durum tespitinin gerçeği ifade etmediği iddiası öne sürülüyor. Bu çalışmada görev yapan 39 müfettiş sahtekarlıkla suçlanıyor. 

İşçiler ise durum tespiti sonucu yetkiyi kaybettiği açıklığa kavuşan Maden-İş'in yetki sorununu sürüncemede bırakma çabalarna şiddetle tepki gösteriyorlar. Çünkü yetki meselesinin gecikmesi otomatikman sözleşmenin de gecikmesine ve böylece bu yaşam koşullarında işçilerin küçümsenmeyecek maddi kayıplara uğramasına yol açıyor. 

Bu nedenle işçiler arasında işyerinde en fazla üyeye sahip olan Devrimci Maden-İş Sendikası bünyesinde toplanma egilimi hızla güçleniyor. 
Dev.Maden-İş açtığı bu son kampanya ile Maden İş'i Erdemir'de nisaptan düşürme ve aidat kesemez hale getirme hedefini koydu. 


Şükrü Özbayrak "ERDEMİR' de TKP çetesinin belini kırdık" derken işçiler zafer sevincini ya- 


şıyordu. 


MA e a mi, 


işçi sendika 


Genel sekreter Nazmi Ceylandağ açıklama yaptı: 


"Tek Gıda-İş 4 Nolu 
Şube Genel Kurulu en kısa sürede toplanacak!” 


© Müteşebbis heyet oluşturulması için merkez şubeye yetki verildi 

© Ceylandağ şube yönetiminin sendika prensiplerine aykırı davrandığı için görevden alındıklarını iddia etti 


“ATILANLAR ALINSIN, İKRAMİYE ÖDENSİN” 


Düzce Oren Fabrikası işçileri direnişte! 


@ Ikramiyeleri ödenmediği için direnişe çıkan işçiler 
6 arkadaşlarının atılması üzerine direnişi sürdürdüler 


DÜZCE (BEDRİ ÖZER) 

Düzce'de kurulu bulunan OREN Orman Ürünleri ve Mobilya Fabrikasın- da işçiler ikramiyeleri ödenmediği için Pazartesi günü direnişe geçtiler. Direniş günü işveren piyasa durgunluğu gerekçesini öne sürerek 6 işçinin iş aktini feshetti. Bunun üzerine işçiler atıilani atkadaşlârının geri alırifdasırı ve ikramiyelerinin ödenmesini isteyerek direhişlerini sürdürdüler. Fabrikadaki 28 
işçinin hepsi direnişe büyük bir karar- 


lılıkla katılıyor. 


Konuyla ilgili olarak işçi -temsil- 


bulundu. 


cisi Mustafa Yüksel şu açıklamada 


"Şubat ayında verilmesi gereken ikramiyeler mayıs ayına gelinmesine rağmen ödenmedi. Aylıklarımız sürekli olarak geciktirildi ve 15'inden önce ödenmedi. İkramiyelerin verilmesi ve haksızlıkların düzeltilmesi için direniş kararı alındı. Bu arada işveren 6 arkadaşmızın iş aktini feshetti. Biz- de "Onlar geri' alınmasını taleplerimize ekleyerek direnişe devam ettik, haklı is- 


teklerimiz gerçekleşene kadar da sir- 


düreceğiz." 


Devrimci Bank-Sen'in sözleşme mücadelesi sürerken 


AKMEN İstanbul Bankası emekçilerini desteklediğini açıkladı 


İSTANBUL (ÖZEL) 
BANKSİF Federasyonu na bağl AKMEN Sendikası halen İstanbul Bankasında sözleşme görüşmelerini yürütmekte olan ve Devrimci BankSen Sendikasını desteklediğini açıklayan bir bülten yayınladı. 
AKMEN şöyle deniyor: 
İSTANBUL 
BANKASININ 
FEDAKAR VE YİĞİT İŞÇİLERİ 
İstanbul Bankası işve- 


bülteninde 


SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 


506 sayılı Kanuna tabi sigortalı ve bu Kanuna İstinaden Kurumdan aylık ve gelir alanlar ile bunların eş ve çocukları, anne ve babalarının tedavilerini sağlamak üzere, mezkur Kanunun 
2167 sayılı Kanunla değişik 123. maddesine istinaden Genel Müdürlüğümüzce teşkil edilen Komisyon tarafından hazırlanmış bulunan İlaç Listesi basılarak; Teşkilatımız hekim ve eczacılafına, yetki verilmiş veya özel şartlarla bağlantı veya anlaşma yapılmış hekimlere, eczacılara, müesseselere, eczane ve ecza dolaplarına dağıtılmıştır. İlanen duyurulur. 

Basın: 14684 - 453 


İlan 
TÇ: 
KADIKÖY 
1 nci İcra Memurluğundan 
979/552 T 

Mançuz olup satılmasına karar verilen 22 parçadan ibaret 110.000.00 TL. Muhammen kiymetindeki ev eṣyalarından: Kahverengi, beyaz Polyester Kütüphane, Büyük masa, 8 sandel, yeşil kumaş kaplı, Çağla rengi yeşili kumaş kaplı kanape ve koltukları, Kahverengi yataklı küutuphaneli divan, Lacivert desenli Hasyün markalı halı, Empirme desenli Hasyün halı, Nasyonel markalı 31 ekranlı Televizyon, Rekormat markalı yeşil renk buzdolabı 8,5 ayak, Emayetaş fırın beyaz renk Hoowermatlk pembe renk çamaşır makinasi, kurutü'- malı halen bulunduğu, Kadıköy, Şemsettin Günaltay cad. Çadırlı koşk Apt. NO: 131/17 de 1 nci açık arttırmanın, 21/5/979 günü saat 16.30- ila, 16.45 arasında yapılacağı, Bu günde talip çıkmaz veya verilen bedel muhammen kıymetinin, % 75'ini bulmazsa, 22/5/ 
979 gün ve aynı saatte yapılacak, 2 nci açık arttırma 
ile en çok bedel teklit edene ihale edilecektir. Belediye resimlerinin, ihale damga pullarının, müşteriye ait 

olacağı Ilan olunur. 20/4/9794 
Basın: 3547 - 462 


renine karşı yürütmekte olduğunuz toplu iş söz leşmesi uğraşınızı, 10 bine varan işçisiyle sendikamız yakından izlemektedir. 


Banka ve sigorta işkolunda birlik ve beraberliği ilke edinmiş ve gendikanız Devrimci Bank-Sen ile bu uğurda uğraş veren AKMEN ve 
bağlı bulunduğunuz 45 
bin işçiyi bünyesinde toplamış bulunan Türkiye Banka ve Sigorta Mensupları (o Sendikaları Federasyonu"'BANKSİF" haklı ve onurlu uğraşınızla kararlı tutumunuzu takdirle karşılamaktadır. 


Yurtsever ve yiğit kardeşlerimiz her türlü bozguncu güçlerle bazı odakların hakim olduğu sendikalarla ve çok uluslu şirketlerin devami olan kesimlerle . kararlı , amansız uğraş vermektedir ve verecektir. Gerek uyuşmazlık döneminde gerekse sonraki yasal dönemlerde içerden ve dışardan birtakım hain ve satılmışlar, birlik ve beraberliğinizi bozmaya çalışacaklardır. Yakın geçmişte revizyonist kliğin temsilcilerinden olan bir sendikaya karşı yürüttüğünüz kararlı ve bilinçli mücadeleyi, bu kere sendikanıza güvenerek ve etrafında kenetlenerek ekonomik ve sosyal kazanımlarınızı kısıtlamayı düşleyen patronluk müessesesine ve yardakçılarına karşı da başarıyla sürdüreceğinize (o inancımız tamdır. 


İŞÇİ 
KARDEŞLERİMİZ Bilinmesini isteriz ki 

bizler; 10 bine varan Akbank işçileri, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemler- de de kasa, kafa ve eylem birliği olarak yanındayız. 


İSTANBUL (ÖZEL) 

Tek Gıda-İş Genel Sekreteri Nazmi Ceylandağ, basına bir açıklama yaparak çalışmaları askıya alınan 4 nolu şube genel kurulunun en kısa sürede toplanacağını ve bu süre içinde şubenin görevlerini sürdürmek üzere bir müteşebbis heyet oluşturması için merkez şubeye yetki verildiğini belirtti. 

Ceylandağ açıklamasında ayrıca, ihraç edilen 
4 nolu şube icra kurulu 
üyelerinin ("Sendikanın prensip ve kararlarına aykırı davrandıklarını ve 


teşkilat bünyesi icinde ideoloj kavga Sirdürdüklerini" iddia etti. 


Bilindiği gibi, Tek Gi- da-İş Merkez Şube yönetimi ile 4 nolu yönetim arasında uzun süreden beri devam eden anlaşmazlık, bundan bir süre önce Efes Pilsen sözleşmesi sırasında daha da büyümüş ve birkaç gün önce, 
4 nolu şubenin kapatılarak icra kurulu üyelerinin ihraç edilmesine kadar varmıştı. 

4 nolu şube yöneticilerinin görevden alınması üzerine şubeye bağlı işçiler,önceki gün sendika binasını kısa bir süre işgal ederek şube yönetiminin göreve iadesini: istemişlerdi, Ancak yapılan görüşmelerde, herhangi bir anlaşma sağlanamamış ve Genel Merkez ihraç kararında diretmişti, 


Yeni Çıraklık Yasası çalıştırılan çırağın sigortalan- 


masını şart koşuyor. Yıllardır gencecik insanları sigortasız, sendikasız sosyal güvencesiz çalıştıran patronlar bu yasayı uygulamaya yanaşmıyorlar. Sigorta yaptırmaktansa çırağı işten atıyorlar. Yasayı uygulamakla görevli komisyon bu konuda önlem alacak mı? 


Yeni yasa sigorta şartını getirdiği için 


İzmir'de çıraklar yığınlar halinde işten atılıyor 


© Çıraklarla ilgili komisyon hiç bir tedbir almıyor! 


İZMİR (THA) 
Yeni Çıraklık Yasası- 


rürlüge girmesinden sonrâ İzmir Karabağlar'daki 


mn sigorta şartını getir. Sanayi Sitesinde (o 55 
mesi nedeniyle birçok iş- çırağın işine son verilyerinin çırakları işten çı- diği öğrenildi. 


karmaya başladığı bildi- 


riliyor. Öte dan i 
Tani ~ 5 yandan işten çı-Yeni Çıraklık Yasa- karılan çıraklar da "'Yasının, Çırakları güvence 


sayı uygulamaya yanaşmayan işverenler bizi ekmeğimizden etti. Şimdi biz ne yapacağız? Her gün yüzlerce işçi sokağa atılmaktadır” dediler. 


altına almadığını bununla birlikte, işyeri sahipletine bazı yükümlülükler getirdiğini kaydeden Çırak Derneği ilgilileri bir açiklama yaparak işten çikarmaların önlenmesini istediler. 

İŞÇİLER İŞTEN 

ATILIYOR 
Çırak Yasasının yü- 


Yasanın uygulanması ile ilgilenen Mahalli Komisyonun bu konuda henüz hir girişimde bulunmadığı öğrenildi. 


Komandolar Gazlantep'te bir kllimciyi tarayarak üç Kişiyi öldürdüler 


HABER MERKEZİ Gaziantep'te önceki gece saat 01.00 sıralarında bir kilimci dükkanı komandolar tarafından tarandı. Olayda 3 işçi öldü, 4 kişi de ağır yaralandı. 

Gaziantep'in Çakmak Mahallesi Bostancı Sokaktaki kilimci dükkanı dün gece saat 01.00 sıralarında komandolar tarafından otomatik silahlarla tarandı. 

Olay sırasında dükkan- da çalışmakta olan İsmail Pehlivan, Nuri Pehlivan, Ali Alkurt adlı işçiler öldüler. Ahmet Bıçakcı, Mehmet Kırmızı, Vakkas Kara, Kanber Gezer adlı işçiler de ağır yaralanarak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındılar. 

Daha sonra yapılan araştırmalar sonucu olayla ilgisi görülen Sait Erdogan, Halit Erdoğan, Mehmet Çiftçi ve Bozan Çift çi adlı kişiler yakalanarak gözaltına alındılar. 
Yine olayla ilgisi olduğu saptanan Süho Çetin adlı 


netim Komutanlığından istendiği bildirildi. 
Bilindiği gibi 9 Ekim 
1978 günü Bahçelievler" 
de bulunan bir eve komandolar tarafından baskın düzenlenmiş ve TİP üyesi Latif Can, Efraim Ezgin, Nuri Uzunlar, Hürcan Gürsan adlı gençler öldürülmüştü. Komandolar daha sonra evden kaçırdıkları Faruk Ersan ve Salih Gevenci adlı genç - leri de Eskişehir yolunda kurşuna dizmişlerdi Baskın sırasında ölü sanılarak bırakılan Serdar Alten adlı genç de bir sire sonra kaldırıldığı hastanede can vermişti. 


kişinin de aranmasına Olayla ilgili olarak yabaşlandı. pılan soruşturmalar sonu-ADANA'DA cu eve baskın yapanlar- 


dan Duran Demirkırak, Yavuz Hacıömeroğlu, Kadir Temur, Abin Şahiner ile gözcülük yapan ve aynı zamanda Savcı Doğan Öz'ü öldürmekten yargılanan İbrahim Çiftçi yakalanmıştı. Olayda bulunan komando Mehmet Kundakçı'nın da Adana'da yakalanmasın- dan sonra, komando Ercüment Gedikli'de Albay 


Kulaklı köyü yakınlarında 27 Nisan günü otomobil içinde pusuya düşürülerek öldürülen Karaisalı CHP İlçe Başkanı Bekir Kuşçu'nun kardeşi Cabbar Kuşçu'nun öldürülmesi olayı ile ilgili olarak biri ziraat mühendisi olan 6 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerden birinin de MİSK Sendikasının şoförü ol- 


ildirildi i lan babası tarafından duğu bildirildi. Olayla il- (Oo'an SRA Yi ii teslim edilmişti. 
gili olarak yakalanan Hil Yapilan sorügkürmü: 


mi Çopuroğlu, Erdoğan Yıldırım, Etem Solakoğlu, Mustafa Taç (ziraat mühendisi), Ekrem Erkan (ziraat m! ve Muzaffer Yanık (MİSK şoförü) adlı kişiler Sıkıyönetim Askeri Mahkemeá tarafından tutuklan- 


dılar. 
BİR KİŞİ 
ÖLDÜRÜLDÜ 

Adana'nın (o Sugediği: Mahallesinde Yıldız Taksi“ durağı yakınında dün öğle saatlerinde sağ görüşlü oldukları bildirilen bir grubun üzerine sahte solcularca av tüfeğiyle ateş açıldı. Emniyetçe sağ görüşlü olduğu bildirilen İsmail Göçer tabancayla, Mustafa Baycan av tüfeğiyle yaralandılar. Adana Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İsmail Göçer kurtarılamayarak öldü. Mustafa Baycan'ın tedavisinin ayakta yapıldığı ve taburcu edildiği bildirildi. 

Enhiyet yetkilileri, olayla ilgili olarak iki ki- ` şinin isimlerinin saptandığını ve aranmasına başlandığını açıkladılar, 


ESKİŞEHİR'DE 
BİR İŞÇİ 
ÖLDÜRÜLDÜ 

Eskişehir Büyük Otel önünden geçmekte olan Kasım Yücel 'adındaki işçi önceki gece saat 20.30 
sıralarında kimliği belirlenemeyen kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. 
Olayda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan işçi bütün çabalara rağmen kurtarılamayarak öldü. 


lar üzerine komando Ercüment Gedikli'nin olayın tertipçisi olduğu anlaşıldı. 

Olayla ilgili soruşturmanın genişletilmesi için komando Ercüment Gedikli'nin Sıkıyönetim Komutanlığından geri isten- 


ANKARA (AA) 

Ankara Sıkıyönetim Mahkemesi 9 Temmuz 
1977 günü Aktepe Lisesi yanında dolmuş durağında beklemekte olan Astsubay Okulu öğrencisi Ali Tulcu'yu yaralamaktan sanık Aktepe Ülkü Ocakları Başkanı Savaş Çalışkan'ı 11 yıl 
1 ay 15 gün ağır hapse 
mahkum etti. Mahkeme diğer sanıklar Hayrullah İsmail Çalık ile Va- 


ANKARA (AA) 


İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi “TCK'nın 
142. maddesinin Anayasaya aykırı olduğu" şeklindeki başvurusundaki eksik işlemleri tamamlayarak, yeniden Anayasa 


BURSA'DA 

Muradiye Mahallesinde önceki gece staş yaptığı yerde, Aydın Kamburoğlu adındaki öğrenciyi öldüren Dursun Erol ve İbrahim Tökgöz adındaki komandolar olayda kullandıkları tabancalarla yakalandılar. 

Yetkililer sanıkların suçlarını itiraf ettiklerini ve ÜGD Yönetim Kurulu üyesi olduklarını söylediler... . 


ANKARA'DA 

Bahçelievler Semtinde bir süre önce 7 TİP üyesi gencin öldürülme olayını komando Ercüment Gedikli'nin planladığı açıklandı. Bir sire önce Albay olan babası tarafından yetkililere teslim edilen Ercüment Gedikli' nin sorgusunun yapılmas için Emniyet Müdürlüğü tarafından Sıkıyö- 


TRABZON (ÖZEL) Trabzon'da komandoların saldırısı sonucu ayağı kırılan ve başından 


üss adayı 
GENEL YETENEK ÖĞRETMENİ celal aydın'ın 


yeni kitabı çıktı! 
1979 sınavına yönelik 
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diği bildirildi. 
ADIYAMAN'DA 
Adıyaman'da MHP İlçe Başkanı ve ÜGD'ye boruba koyarken yaralanan bir arkadaşlarını” öldürdükleri öne sürülen 
6 kişi yakalandı. 
Adıyaman Emniyet Müdürünün verdiği bilgiye göre yakalanan 6 kişinin 10 Mart günü MHP Adıyaman İlçe Başkanı 
Sami Nakip'iöldürmek 19 
Nisan günü Emniyet Müdürlüğüne ait bir otomobile ateş açarak polis Gazi Aysel'i yaralamak ve aynı gün ÜGD'nin önüne patlayıcı madde bırakırken, kendilerini gören bir görevliye ateş açıp kaçarken yaralanan arkadaşları 


Hüseyin Şahin'i öldürmekten sanık olduklarını söyledi. 


Sanıkların üzerinde iki 
tabanca, 60 tüfek ve 53 
tabanca mermisi ve şarjörler bulundu. 

İSTANBUL'DA 

Tünelde bulunan Türk Yükseltme Cemiyetine dün saat 11.00 sıralarında bir bombalı paket bırakıldı. Paket, bomba uzmanlarınca etkisiz duruma getirildi. 

Bu arada THA'nın bildirdiğine göre, kimliğini açıklamayan bir kişinin ajansa telefon ederek kendisini İslam Gerillaları adlı gizli örgüt üyesi olarak tanıttığını ve  "'Masonların büyük locasını bombaladık, Türkiye'de siyonist, masonist tüm emperyalist 


“Aktepe Ülkü Ocakları Baskanı ve 
2 komando toplam 44 yıla 
mahkum oldu 


sıf Cevdet Ezberci'yi de 16'şar yıl 8'er ay hapis ile cezalandırdı. 

Dün yapılan duruşmada Mahkeme Heyeti önce sanıkları ölüm cezasına çarptırdı. Ancak hafifletici bazı nedenlerden dolayı ölüm cezasını ağır hapis cezasına çevirdi. Mahkeme ayrıca sanıkların hayat boyu kamu hizmetlerinden kısıtlanmalarını kararlaştırdı. 


142' nin iptali için yeniden Anayasa Mahkemesine başvuruldu 


Mahkemesine başvurdu ve sözkonusu maddenin iptali istemini yineledi. 
İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinin , isteminin önümüzdeki günlerde Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunda yeniden ele alınacağı öğrenildi. 


ağır yaralanan Tekel işçisi Temel Özgür'e Pol-Bir' li polislerin trafik kazası raporu vermeye çalıştık - ları öğrenildi. 

Edindiğimiz bilgilere göre, içlerinde Trabzon Emniyet Toplum Komiseri Pol-Bir yanlısı Necmi Alp'in de bulunduğu 30- 
35 kadar komando, 15 
Nisanda Tekel işçisi Temel Özgür ile yanındaki arkadaşları Enver Yılmaz, Bekir ve Ali Çakır'a saldırıda bulundular. 

Saldırıda bacağı kırılan ve başından ağır yaralanan Temel Özgür'ün başvurusu üzerine hasta- ne kendisine 2,5 aylık 


© Adana ve Eskişehir'de iki kişi öldürüldü © Bursa'da bir öğrenciyi öldüren 2 komando 


yakalandı 


© Bahçelievler'de 7 TİP üyesinin öldürülme 


olayının tertipçisinin komando Ercüment Gedikli olduğu açıklandı 


güçlere karşı koyacağız" dediğini belirtti 

Yeşilkoy Hava Limanı dış hatlar transit yolcu salonuna bomba konulduğu ihbarı yapıldı. Sıkı önlemler altında yapılan traştırmalar sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. 

Öte yandan Yeşilköy 
Hava Limanının her türlü olasılığa karşı geniş önlemlerin alındığı ve giriş çıkışların denetim altında tutulduğu bildirildi. 


İZMİR'DE 

Dün İzmir'in Kemeraltı semtinde İGD ile Kurtuluş arasında çıkan çatışmada iki kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak iki kişi gözaltına alındı, Dün öğle saatlerinde dernekleri birbirine çok yakın olan İGD ve Kurtuluş arasında çıkan çatışma laf atmayla başladı. Kurtuluşçuların İGD'lilerin yanından geçerken alaylı bir şekilde "Faşizme geçit yok" demesi üzerine IGD'liler çok sınırlenailer. Bütün adamlarını toplayarak Kurtuluşun derneği Dev-Gör'ü bastılar. 
Burada çıkan silahlı çatışmada iki kişi yaralandı. İGD'li olduğunu söyleyen Nedim Hacıömeroğlu sırtından, Ankara Ziraat Fakültesi öğrencisi olduğu öğrenilen Kenan Öztürk ise bacağın- dan yaralandı. Olayla ilgili olarak Mustafa Kemal Özkan ve Seyit Almış isimli kişiler gözaltına alındı. 

Urla Belediyesi CHP' 
li Encümen üyesi Metin İplikçi, parti tartışması sonucu Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi Başkanı ve AP'li Belediye Meclisi üyesi Akif Karakaşlı tarafından tabanca ile vurularak ağır yaralandı. 


İZMİT'TE 
Gebze'de kuşkulu görülen iki kişiyi arayan 


polislere ateş açan üçüncü bir kişi çıkan çatışmadan sonra yaralı olarak yakalandı. Olay üzerine yakalanan üç kişi ile bu kişilerle ilişkide olan bir kişinin evinde yapılan aramalarda birer 14'lü tabanca bulundu. 

Öte yandan Darıca' 
da polisler tarafından yapılan bir operasyonda 
3 kişide birer tabanca 
bulundu 

DİYARBAKIR'DA 

Diyarbakır-Urfa karayolunda bir aracı soyan maskeli ve silahlı üç kişi, devriye gezen jandarma ekibi ile silahlı çatışmaya girdiler. Olayda soygunculardan biri , öldürüldü, diğer ikisi isə kaçtı. 


TEKEL işçisine saldıran komandolar arasında Pol-Bir yanlısı Komiser 
Necmi Alp de bulunuyordu 


TRABZON'DA 
KOMANDOLARIN 
SALDIRISI SONUCU 
AĞIR YARALANAN 


İŞÇİYE, TRAFIK KAZASI RAPORU VERİLMEK İSTENİYOR 


rapor verdi. 

Olaydan yirmi gün geçtiği halde saldırıda bulunan komandolar hakkında hiç bir işlem yapılmadı. 

Bu durumla ilgili olarak görüşlerini aldığımız Özgür Şunları söyledi: "Pol-Bir'li polisler olayı örtbas etmeye çalışıyorlar. Doktorlarla anlaşarak bana trafik kazasi raporu vermeye çalışıyorlar. Savcılığa bugüne kadar hâlâ kesin rapor vermediler. Bunun nedeni yaraların iyileşmesini bekleyip daha sonra olayı örtbas etmek istemeleridir." 


11 Mavıs 1979 


N 


belirtiliyor. 


Bu 


tim Bakanlığına 


daki 


külteler 


Bursa, Samsun Yüksek 


Mimarı Araştırma ve 


toplantı 


retim 


liğin boş zamanlarını 


tartışılacak. 


tülerinin birleşthesinden oluşan İlahiyat Fakültesi, Milli Eğitim Bakan- 


İSTANBUL GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 


Bu üniversitede Kültür Bakanlığına bağlı İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi ve akademiye bağlı Mimarlık Yüksek Okulu, Uygulamalı Endüstriyel Sanatlar Yüksek Okulu, Sinema-Televizyon.Türk Sanat Tarihi, Türk 


Endüstri Tasarımı, Araştırma Yayın, Fotoğraf, Şehircilik Araştırma Ensti- 


Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlik sorunları konusunda 14-17 Mayıs arasında dört gür sürecek olan bir sempozyum düzenledi. 
salonunda yapılacak olan sempozyumun açış konuşmasını Başbakan Bülent Ecevit yapacak. 19 öğüyesinin katılacağı yumda, gençlik :nedir, gençlik olayları, farklı kesimlerde gençlik sorunları, öğrenci ve çalışan gençlik, genç- 


me sorunları, gençliğin örgütlenme 


sorunu ve yönetime katılması ,genç aile ilişkileri, suçlu gençler konuları 


14 Mayıs günü başlayacak olan 


Akademiler, Yüksek Okullar ve bazı Eğitim Enstitüleri altı üniversitede toplanıyor 


© Yeni kurulacak olan üniversitelerin arasında ikitane de politeknik üniversite yer alıyor 


Trabzon, 


metler 


slam Ensti- 


Restorasyon 


Akademisi , Milli Bakanlığına bağlı Ticaret ve Turizm Yüksek öğretmen Okulu, Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulunun birleştirilmesinden oluşuyor. 


MARMARA ÜNİVERSİTESİ 


Bu üniversite, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akedemisine bağlı fa- ve yüksek okullar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İstanbul, 


ANKARA (ÖZEL) 


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Mecliste görüşülmekte olan "Üniversiteler Yasa Tasarısı" nda akademiler, yüksek okullar ve bazı eğitim enstitüleri altı üniversitede toplanıyor. Bu okulların birleştirilmesinden oluşan altı üniversitenin arasında iki tane de politeknik üniversete yer alıyor. Ankara ve İstanbul'da kurulacak olan politeknik üniversiteler- de, "yeni bir mühendis tipi" yetiştirilmesi amaçlanıyor. 

Tasarının gerekçesinde politeknik üniversite ile ilgili olarak şunlar 


"Ülkemiz endüstrileşme sürecine girmiş bulunmaktadır. Montaj endüstrisinden üretim endüstrisine geçildiği ölçüde gelişmiş ülkelerde olduğu gibi iş çevreleri. yeni bir mühendis tipine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu mühendis tipi, fabrikaların tasarım mühendislerinin dışında üretimi atelye düzeyinde yöneten, nicelik ve niteliğin garantisini sağlayan, daha çok pratik içinde yetiştirilmiş uygulayıcı mühendistir. Bu üniversitede daha çok bu tür mühendis yetiştirilmesi öngörülmüştür. Ayrıca tek başlarına gelişme olanağı bulamamış Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kuruluşlar, bu bütünlük içinde yerini almış olmakla hak ettikleri bilimsel düzeye kısa zamanda kavuşmuş olacaklardır " 

İstanbul Politeknik Üniversitesinde birleştirilen okullar şunlar: İstanbul Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi ve bu akademiye bağlı yüksek okullar, Edirne, Balıkesir, Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Edirne ve Balıkesir Eğitim Enstitülerinin matematik, fen ve tabiat bilgileri bölümleri. 

Ankara Politeknik Üniversitesinde toplanan okullar da şunlar: 

Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi, bu akademiye bağlı yüksek okullar, Isparta Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ankara Teknik Yüksek Öğretmen Okulu ve Ankara Endüstriyel Sanatlar Yüksek öğretmen Okulu. 


ANKARA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 


üniversite Ankara Iktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ve bağlı fakülte ve yüksek okullar, Milli Eği- bağlı 
Fatih, Diyarbakır, Samsun, Selçuk, 
si oul Eğitim Enstitüle- 3 
rinin Türkçe, Sosyal Bilgiler, Yaban- i Yü izcı Diller, Eğitim, Matematik, Fen ve Star, AE E a Tabiat bölümlerinin birinci sınıflarınöğrencileriyle birleşmesinden oluşan Fen ve Edebiyat Fakültesi ile Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi 


Enstitüsü, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ankara 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisi, Gazi Eğitim ve Diyarbakır Eğitim Enstitüsünün Beden Eğitimi Bölümleri, Sağlık ve Sosal Yardım Bakanlığına bağlı Sağlık 


Eğitim 


Lığına bağlı Devlet Tatbiki Sanatlar Yüksek Okulu ve Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu adıyla Spor Bakanlığına bağlı Anadolu Hisarı Gençlik ve Spor Akademisinin birleştirilmesinden meydana geliyor. 


tüleri, Ankara Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Bursa Dekoratif Sanatlar Batra ile Kültür Bakanlığına bağlı stanbul Devlet nbul Türk Müsikisi Dedel er en: arı, Ankara Devlet Konservatuarı ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Gazi Eğitim ve Samsun Eğitim Enstitülerinin Müzik ve Resim bölümlerinin 


birleşmesinden oluşuyor. 


lyor. 


Karayolları 


sempoz- 


değerlendir- 


Onur. 


tim, Endüstriyel Bilimler Bilimler Fakültelerinin sinden meydana geliyor. 


sempozyuma şu öğretım üyeleri katı- 


TÜRKİYE AÇIK ÜNİVERSİTESİ 


a Türkiye Açık Üniversitesi, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin Televizyon ile Eğitim, Öğre- 


Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik sorunları konusunda bir sempozyum düzenliyor 


ANKARA (ÖZEL) 


ve Temel birleştirilme- 


Prof. Dr. Hicri Fişek, Doç. Dr. 
Emre Kongar, Prof. Dr. Altan Günalp Dr. Gündüz Vassaf, Prof. Dr. Cahit Orhan Tütengil, 
Gökçe, Prof. Dr. Turgut Akıntürk, Prof. Dr. Cevat Geray, Prof. Dr. Özer Ozankaya, Prof. Dr. 
Prof. Dr. Özcan Köknel, Prof. Dr. 
Bozkurt Güvenç, Prof. Dr. Satı Baran, Doç. Dr. Gencay Saylan, Prof. 
Dr. Mübeccel Kıray, Doç. Dr. Metin Kazancı, Prof. Dr. Faruk Erem, Prof. 
Dr. Gülseren Günce, Doç. Dr. Esin 


Doç. Dr. Birsen 


Mümtaz Soysal,” 


Herkese açık olacak olan sempoz- 


yuma 22 bildiri sunulacak. Sunulan 


bildiriler sempozyuma katılanlar arasında tartışmaya açılacak. 


istanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Orgeneral Üruğ'un konuşmasının eksik aktarıldığını açıkladı 


İSTANBUL ÖZEL) 


İstanbul Sıkıyonetim Komutanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi, dün basına bir açıklama aparak, Birinci Ordu ve stanbul Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral Nejdet Uruğ'un 9 Mayıs akşamı TBMM Bütçe Plan Komisyonu üyeleri onuruna - verdiği yemekte yaptığı 


KONGRE İLANI 

Erik Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneğinin olağanüstü genel toplantısı 27.5.1979 Pazar günü saat 10.00'da dernek merkezinde yapılacaktır. Kongre 


gündeminde yer ala- 


cak hususlar. 

1. Açılış 

2. Divan başkanı- nın seçimi 

3. Vaziyet raporu- 
“nun okunması 

4. Hesapların tespi- 


5. İdare heyetinin seçimi ve kapanış. 


sohbet niteliğindeki ko .uuşmanın bazı gazeteler- de eksik ye ters anlama gelecek şekilde yayınlandığını belirtti. Orgeneral Uruğ'un (o konuşmasının kapsamı, o "Sıkıyönetim görevi ve anarşi ile uğraşmanın bir noktada silahlı kuvvetleri (o aşındıracağı, parlamentonun ön göreceği devamlı ve etkin yasal düzenlemeler ile ülkemizin kısa zamanda 


huzur ve sükuna kavuşması ve böylece görevin silahlı kuvvetlerce sahibi aslisine devredilmesi dile- 
¿inde bulunulduğu, bu arada, illegal örgüt militanlarının sızma istidadı gösterdikleri sendikalar ile derneklerin ve orta öğretim başta olmak üzere okulların yasal yollarla disipline edilmesinin dikkate alnması gerektiği" seklindedir. 


DUYURU 


TöÖB-DER İstanbul Şubesinin 6. olağan kongresi 6 Mayıs 1979 Pazar günü çoğunluk sağlanamadığından 20 Mayıs 1979 Pazar günü saat 9-24 arası Yeni Tepebaşı Gazinosunda yapılacağı ve çoğunluk aranmayacağı üyelerimize saygı ile duyurulur. 9.5.1979 

Ziya Akgün 
TÖB-DER 
GÜNDEM İSTANBUL ŞUBESİ 
— Başkanı 
1- Saygı duruşu 
2- Açış konuşması 
3- Kongre divanının seçimi 4- Yönetim kurulu raporunun okunması 5- Yönetim kurulu raporu ile ilgili konuşmalar 6- Yönetim kurulunun aklanması 7- Şube organlarının seçimi 8- Dilekler ve kapanış 


z 


imezlikten 


Başbakan yine duvarın ötesini gösterdi 


: Desteğin olç 


usu 


batıyla ilişkilerimizi etkiler 


Baha Targün Strazburg 'dan bildiriyor. 


Başbakan Pülent Ecevit Strasbourg'da . toplanan Avrupa Konseyi Danışma Meclisinde yaptığı konuşmada "'Müttefiklerimizinden gelecek desteğin ölçüsü Batıyla ilişkilerimizin geleceğini ister istemez ve kaçınılmaz olarak etkileyecektir" dedi. 

"Türkiye'nin Sovyetler Birliği ile ve Doğu Avrupa'nın sosyalist ülkeleriyle coğrafi yakınlık içinde ve sınır komşusu olduğunu" söyleyen, Ecevit, “üstelik Türkiye, yakın zamanlara kadar bu ülkelerden bazılarıyla aynı devlet çatısı altında yaşamış bir ülkedir" dedi. 

Türkiye'nin bir siyasal tercih yüzünden ortaklarıyla bağlarını zayıflatma amacını gütmediğini ifade eden Ecevit, Türkiye' nin dış ticaret ilişkilerinin değişmeye başladığını ifade ederek şunları söyledi: 

“Ekonomik etkenlerin kendiliğinden bu bağları zayıflatabileceğini belirtmek istiyorum. Nitekim son yıllarda karşılaşılan döviz darlığının Batıyla ticaret olanaklarını kısması sonucu olarak Türkiye'nin dış ticaret ilişkilerinin bileşimi şimdi- den büyük ölçüde değişmeğe ve Batılı ortaklarından uzaklaşma eğilimi göstermeğe başlamıştır." 

Ecevit, Sovyetler Birliği ile ilişkilerin gerekliliğini ileri sürerek şöyle dedi: 

“Böyle yerleşmiş bir ülke, herhalde Doğu-Batı . ilişkilerinde» giderek artan yakınlaşmayı ve soğuk savaştan uluslararası yumuşama sürecine geçilmiş olmasını gö gelemezdi” 
Bü değişiklikler 'karşısın” da ilgisiz kalamazdı. Batıh müttefikleri ve ortakları bu ülkelerle ilişkilerini normalleştirir ve ekonomik işbirliğini geliştirirken herhalde Türkiye" nin bu yönde, onlardan çok gerilerde kalmaya 


devam etmesi de beklenemezdi." 
“TÜRKİYE YABANCI SERMAYEYE 
ELVERİŞLİDİR 
Türkiye'nin (o yabancı sermaye yatırımlarına elverişli bir ülke olduğunu 


ileri süren, Ecevit, bu konuda şöyle konuştu: "Ancak o Türkiye'nin 


ekonomisini daha sağlam bir temel üzerinde doğrultması için, şu sıradaki ekonomik bunalımdan kurtulması için bir nefes alma dönemine, bir itici güce gereksinmesi vardır. 

“Şimdiye kadar birkaç istisnayla Batılı dostlarımız ve ortaklarımız Türkiye'nin sıkıntıları karşısında (o üzüntülerini belirtmekle yetinen pasif birer seyirci durumunda kalmışlardır. Bununla birlikte son zamanlarda umut verici bazı belirtiler ortaya çıkmıştır. Runların yakın zamanda sonuç aşamasına ulasması beklenebilir "* 

Ecevit bazı Batı ülkelerine de çatarak şunları söyledi: 

"Batılı müttefiklerimizden bazıları kuşkusuz hepsi değil, bazıları Türkiye'nin kritik ölçülere varan ekonomik ggüçlükleri (o aşamasında yardımcı olmaktan çok bu güçlüklerden yararlanma hevesine kapıl- gibi görünmektedirler." 

ABD ile Sovyetler Birliği'nin ''Çatışmaktan kaçındıklarını" iddia eden Ecevit, "İki büyük devletin bu konuda gösterdiği kararlılığı" kutladı. 


BATI İLE İLİŞKİLER 

Daha sonra dünyanin hızla değiştiğini söyleyen Ecevit, bu konuda da şöyle konuştu: 

“Hızla değişen bu dünyada ve bu yumuşama çağında Türkiye'nin demokratik batı ülkeleriyle ortaklığının niteliği, değeri ve sağlayabile- 


ceği olanaklar, Türkiye" nin elinde hâlâ soğuk savaş dönemi sancağıyla ve üzerinde birçoğu Kore savaşından ya da İkinci Dünya Savaşından kalmış silahlarla tek başına sınır bekçiliği yapmaya ne kadar istekli olduğuna bakılarak ölçülemez” 

Türkiye'den böyle bir işlev beklemenin demokrasi ve özgürlük ilkeleriyle çelişeceğini söyleyen Ecevit, bu konuda da şöyle dedi: 

“Türkiye gelişme sürecindeki ülkeler arasında 30 yıldır demokrasisini sürekli yaşatmış tek ülkedir. Gelişme sürecin- de bir ülke olmanın çok büyük güçlükleriyle ve engelleriyle ( başetmeye çalışan bir ülkenin demokrasiyi yaşatabilmesi ve demokrasiyle yaşayabilmesi kolay değildir." 

Bununla birlikte Türkiye'de demokrasinin yaşadığını ve yaşayacağını söyleyen Ecevit, "Yakın zamanda sıkıyönetimi kaldırabilecek veya sıkıyönetimin alanını daraltabilecrek duruma da erişebileceğimizi umuyorum" dedi. 

ETNİK VEYA DİNSEL 

SÜRTÜŞMELER 

Tarih boyunca Türkiye'de etnik veya dinsel sürtüşmelerin dışarıdan kışkırtmalar geldiği zaman ortaya çıktığını söyleyen Ecevit bu konuda da şöyle dedi: 

“Son yıllarda özellikle son aylarda bu tür kışkırtmalar yine değisik dış çevrelerden gelmektedir. Bundan amaçları bölgeyi ve bazı bölge ülkelerini “bölünmüş durumda tütârak veya daha çok bölerek zayıflatmak ve kontrol altına almaktır. Dünyada ağırlığı olan birçok devletler, siyasal güçler veya çıkar grupları sürekli olarak bölge ülkelerinin gerek iç ilişkilerine gerek dış ilişkilerine müdahaleye kal- 


kışmaktadırlar. Bu durumda Orta (Doğunun demokrasi için pek elverişli bir ortam oluşturduğu söylenemez." 

ORTA DOĞUNUN 

ETKİLERİ 

Son zamanlarda Orta 
Doğu daki karışıklığın yeni boyutlara eriştiğini söyleyen Ecevit, İran'da "Bir otorite, boşluğu'" doğduğunu ifede ederek, bu durumun Türkiye" 
deki huzursuzluğu daha çok körüklediğini iddia etti. 

Ecevit, İran ile ilişkiler konusunda ise şöyle dedi: 

"Bu iki komşu ülke arasında gelişebilecek olan ve gelişmesi gereken verimli ve yaygın isbirliği tüm Orta Doğuda istikrar ve ilerleme bakımından önemli bir etken olabilir "' 

AET KONUSU 

Bu arada konuşmasın- dan önce bir açıklama yapan Başbakan Bülent Ecevit, AET Bakanlar Konseyinin, Türkiye'nin Topluluktan istekleri karşısındaki tavrını "hayal kırıcı" olarak niteledi. 

Ecevit, açıklamasında şunları söyledi: "Bizim önerilerimizi geçen yıl çok olumlu karşılamışlardı. Ama devletler düzeyinde görüşülmeye başlayınca, her devlet bir ucundan çekip kendi menfaatinin zedelendiğini söylüyor. Sonunda da ortada bir şey kalmıyor. 

“Topluluk Türkiye ile ilişkisini sürdürmek istiyorsa, şimdi buna bilhas- sa özen göstermesi gerekirdi. Bizim bu zorluktan çıkışımız, ne ölçüde Batı 


ve Ortak Pazar ile İŞBİR” 


liği yoluyla olabilecek, bunun bir belirtisini vermeleri gerekir." 
SORULAR 
CEVAPLAR 
Ecevit, daha sonra çoğunu Yunan parlamenterlerin sorduğu soruları cevapladı. Ecevitin yö- 


Doç. Dr. Edip Kürklü ve sanatçı Fatma Girik, arkadaşımız A bdullah Kurtay'a ortak açıklama yaparken 


(Fotoğraf: AYDINLIK) 


SANATÇI.FATMA GİRİK VE Doç.Dr. EDİP KÜRKLÜ: 


“Vakıf Gureba Başhekimi, ölen hastamızın ameliyatını 


48 günden beri engelliyordu” 


ABDULLAH KURTAY 

Sanatçı Fatma Girik'in himayesine aldığı kalp hastası Aytül Ererez'in tartışmalı geçen ameliyatı ve ölümünden sonra, Vakıf Gureba Hastahanesi Başhekimi Doç.Dr. Mazhar Özman'ın Fatma Girik ve Doç.Dr. Edip Kürklü'ye yönelttiği suçlamalar konusunda, Doçent Doktor Edip Kürklü ile sanatçı Fatma Girik, dün gazetemize bir demeç vererek, suçlamaları kınadı. 

Yapılan ortak açıklamada, Başhekim Mazhar Özman'ın bazı gazetelere verdiği asılsız beyanlarla, Vakıf Güreba Hastanesinde dönen dolapları örtmeye çalıştığı belirtilerek, özetle şu görüşlere yer verilmiştir: "Fatma Girik olayı, hastanede dönen dolapların sadece bir damlası. Sanatçı Fatma Girik burada sadece Aytül Ererez'in kurtarılması için manevi ve maddi destekte bulunmuş, ameliyat günü, 10 kilo taze kan bulmuş ve bunu has- 


“taneye getirmiştir. Bu arada ben ve eşim Dr. Sema 


Kürklü ile, ameliyata hazırlanıyorduk. Herşey hazırdı. Zaten 48 günden beri ameliyat ısrarla engellenmiş ve ameliyat bir yerde geç kalmıştı. Buna rağmen elimizden gelen herşeyi yaptık. Fakat Mazhar Özman, çevirdiği dolapları örtbas etmek için elinden geleni yapmaktadır. Mazhar Özman eğer, bu ameliyatı engellemeseydi, çocuğun kurtulma şansı daha da büyüktü. Şimdi de asılsız beyanlarla sorumluluktan kurtulmaya çalışıyor." 


BAŞBAKANA ÇEKİLEN TELGRAFLAR 


Aytül Ererez'in ameliyatını engellemekle kalmayan Başhekim Mazhar Özman, hastanede ameliyat sırası bekleyenleri de kovunca, Başbakan'a Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ve Devlet Bakanı Enver Akova'ya telgraflar yağmaktadır. 
Bu arada hastanede toplu istifalar da beklenmektedir. 


neltilen soruları cevaplaması bir buçuk saat sürdü. 

Başbakan Bülent Ecevit, Yunan parlamenterlerin sorularını yanıtlarken Panhelenik Sosyalist Birliği Partisi üyesi Mellina Mercouri'nin “askerlerinizi ne zaman Kıbrıs'tan çekeceksiniz" sorusu üzerine, Türkiye' nin hiç bir zaman askeri bir çözümden yana olmadığını ve bunu bütün dünya kamuoyu önünde kanıtladığını" söyledi. 

Ecevit, '"'Türkiye'nin böyle bir çözüm istemesi halinde 1974'ten bu yana, bu yolu seçebileceğini belirterek, aksine, Türkiye'nin Ada'da kalıcı ve hakça bir çözümün gerçekleşmesi için daima görüşmeye açık olduğunu" belirtti. 

Parlamenterler Kurulunda Başbakan Ecevit' 
e 1 Mayıs gösterilerine ilişkin sorular da yöneltildi. Ecevit bu sorular üzerine Türkiye'de 19 ilde sıkıyönetim bulunduğunu, bu sıkıyönetimin de her türlü toplantıyı yasakladığını kaydetti. 

Ecevit, Suryanilerle ilgili bir soruyu da cevaplayarak Türkiye'de, "'Suryani sorunu" diye bir konu bulunmadığını belirtti. Ecevit "Türkiye'de bu yurttaşlar üzerinde ne dinsel, ne toplumsal, ne de etnik hiç bir baskı sözkonusu değildir" dedi. 

Bir başka parlamenter de Başbakan Ecevit'e "Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi bulunmakla beraber, komünizmi yasa dışı sayan tek ülke olmasının, demokrasi ile bağ daşıp bağdaşma dığını' sordu. Ecevit bu gemirda şöyle. gaapx 


“Ne kişi, ne CHP Genel Başkanı ve ne de Başbakan olarak, bir komünist partinin, yasak olmasını, demokratik ölçülere sığdıramam. Bu hukuksal kısıtlama, geçmişin hatalarından biri. 
Partimiz çoğunluğu elde edince bu hatayı düzelteceğiz. 

GAZETECİLERİN 

SORULARI 

Ecevit basın mensuplarının AET konusundaki sorularını şöyle cevapladı: 

“Topiuluk olarak bizim önerilerimizi geçen yıl çok olumlu karşılamışlardı. Ama konu devletler düzeyinde görüşülmeye başlayınca her devlet bir ucundan çekip kendi çıkarının zedelendiğini söylüyor. Sonunda da ortada bir şey kalmıyor. Topluluk Türkiye ile ilişkisini sürdürmek istiyorsa şimdi buna bilhas- sa önem göstermesi gerekirdi. Konu böyle bir dar çıkar açılarından görünemez." 

Ecevit, "Uzun bir geçiş döneminden sonra tam üyeliği düşünülemez mi?" sorusuna şöyle cevap verdi: 

"Bizim bu zorluktan çıkışımız ne ölçüde Batı ve Ortak Pazarla işbirliği yoluyla olabilecek. 
Topluluğun bu sorunun yanıtını vermesi gerekir" 

Ecevit Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği- ne seçilen Avusturyalı parlamenter Franz Karasek'le görüştü. Ecevit bu görüşmeden sonra Norveç (o Dışişleri Bakanı Froydenlund'la buluştu. 
Ecevit daha sonra 
Avrupa Konseyi Parlamenterler Kurulu Sosyalist Grubun Onuruna vereceği bir kokteyle ve Kurul Başkanı Hans Koster'in onuruna vereceği 


„akşam yemeğine katıldı. 


Ecevit bugün öğleden sonra Türkiye'ye dönmek üzere Strasbourg'dan ayrılacak. 


İLAN 

978/650 

Kadıköy 2. Asliye 
Hukuk Hakimliğinden Nüfus sicilinde 
Mehmet Zafer Sinan Başaran olan isim ve soyadımı 2.55.1979 


gün ve 1979/308 nolu karar ile Mehmet Zafer Hasandayıoğlu olarak tashih ettirdiğim ilan olunur. 4.5.1979 


Davacı: 
Mehmet Zafer Sinan Hasandayioğlu 


,Aydınlıkfi d 


(açıkç 


Seviye 


İngiltere'de Muhafazakar Parti lideri bayan Margareth Thatcher seçimleri kazanarak başbakan oldu yâ... 

Bakıyoruz basınımızda İngiltere'nin yeni başbakanını övenler de, eleştirenler de siyasetlerinden ziyade cinsiyeti ile, yani kadın olmasıyla ilgileniyorlar. 

Hele hele, eleştirenler. 

Sütunlarına siyah elbise giydirmiş olmayı “Ciddiyet” addeden gazetenin bir köşe yazarı, eleştirisinin daha başlığında “kadın nedir senin adın?" diye soruyor. 

Ve devam ediyor: 

"Bir kadın çıkıp elinin hamuruyla erkek işine karıştı” 

"Bu garip ada eşcinselliğin alıp yürü bir yerdir. Politikacıların çoğu da eşcinsellikleriyle ün yapmışlardır. Son olarak liberal parti liderinin başına bu yüzden olmadık belalar açılmıştır. Anlaşılan İngilizler bu karmaşık. duruma çözüm bulmak için görünümü erkek ama davranışları tartışmalı kişilerin yerine bir kadını seçip kuşkulu gidişe son vermek istediler” 

”...Kadın--erkek eşitliğini savunan ilericiler bu olgun ve dolgun hanım, hükümetin başına geçti diye sevinebilecekler mi?” 

" „Bayan Thatcher'in kafası bozuk birkez... 
Neler söylemiyor bu kadın?" 

"Bu durumda: bana sorarsanız eşcinsel bir başbakan bu ülkeye daha çok yakışırdı derim." 
(İlhan Selçuk, Cumhuriyet 8 Mayıs 1979) 

Bayan 'Thatcher'in bu kadar hücuma uğramasının gerekçesi, Cumhuriyet yazarları tarafından iç politikada "tutucunun tutucusu” olduğu, “İngiltere'yi 19 uncu yüzyıla döndüreceği”, “siyah beyaz eşitliğini bile yadsıdığı"' vb. olarak gösteriliyor. 

Ama bu eleştiriler, işin sadece cilası, dış görüntüsü, Böyle olduğu da, Cumhuriyetin başka bir köşe yazarının yazdıklarından anlaşılıyor. 

”... İngiliz İşçi Partisi bugüne kadar sol politika uygulamamış, hele dış politika alanında ABD doğrultusundan: , bir milim bile sapmamıştır. 
Bu yüzden işçiler Sam Amca için muhafazakarlardan daha solda değildirler. Durum böyle olunca bugüne kadar muhafazakarlar da işçilere oranla sağ sayılmıyorlardı." (Ali Sirmen, Cumhuriyet, 9 Mayıs 1979) 

Bir de şu var: 

“Çok çelişkili de olsa, Washington'un bayan Thatcher'in dış politikasından pek hoşnut olmayacağı, İngiliz seçim sonuçlarını hiç de sevinçle karşılamadığı söyleniyor... (Ali Sirmen, aynı yazı) . 

Bütün bunlar bir arada yazıldığına göre, demek ki Cumhuriyet yazarlarının derdi bayan Thatcherin iç politikasının tutucu olmasında değil. Dış politikada ABD'nin doğrultusuna gireceğinde de değil. Çünkü,muhafazakârların işçilere oranla sağ sayılmayacağı söyleniyor, Hatta Amerika'nın seçim sonuçlarından hoşnut olmadığı belirtiliyor. 

Öyleyse mesele nerede? 

Mesele, bayan Thatcher'in Avrupa üzerindeki Sovyet tehdidini en berrak şekilde görebilen ve buna karşı mücadele edilmesini isteyen bir politikacı olmasında. 

Cumhuriyet yazarlarını, yeni İngiliz başbakanının cinsiyetine hücum edecek kadar kızdıran Şeyde budur. Rusya'ya karşı güvercin de gil, şahin olması! 

Bu yüzden eşcinsel (homoseksüel) bir başbakana bile razılar. Yani, Rusya'ya karşı güvercin olsun da isterse eşcinsel olsun.. 


leri üzere yapılan demagojileri başka bir yazıda ele alacağız. 

Bizim bu yazıda belirtmek istediğimiz şudur: 

İnsan bir kere pusulayı Moskova'ya göre ayarlamasın. Görüyorsunuz, nasıl sonunda, yarıfeodal toplumumuzda yaşamakta olan gerici kadın düşmanlığından medet umacak derecelere düşebiliyor. Orta Çağ silahlarına sarılabiliyor. 

Greko-Romen güreşlerde belden aşağı inmek güreşçiye puan kaybettirir. Siyasi mücadelede belden aşağı inmek de öyle. 


Yeni İngiltere hükümetinin Türkiye ile ilişki- 


Sanatçının yaptığı izmir konak: Meydanındaki Hasan Tahsin Anıtı. 


m 


EEE ae a 


İzmir Devlet Resim ve Heykel 


Müzesi Müdürü heykeltraş Turgut Pura öldü 


Izmir Devlet Kesim ve He üzesi Müdürü Hey ykel Müzesi Müdürü Hey- olduğu at e süredir tedavi edilmekte < ıp Fakültesi i 
PERE p ültesi Hastanesinde hayata mir Konak Meydanı'ndaki Hasan Tahsi > nin da ya le e Resim ve Heykel Se: in Heykel dalındaki birincilik ödülünü uyu Pur si pim irincilik ödülünü alan 
urgut Pura 1922'de Bursa'da doğmuştu. 1 
lında İstanbul Devlet Güzel Sanalla Akademie HAL kel Bölümünden mezun olduklan sonra İzmir'e yerleşmiş, burada sanat ortamının zenginleşmesinde, 


İzmir Resim ve Heykel Müzesini s eter HE) y. üzesinin kurulmasında çaba 


11 Mavıs 1979 


Gani'yi, Cağaloğlu Yoku- şu'na açılan tozlu, dar sokaklardan birindeki eski, yıkıkdökük hanın küçük odasında tanıdım. O sırada BORA Yayınlarını yönetiyordu. 1975 
ilkbaharıydı, dün gibi hatırlıyorum. Gani, kağıtların arasına gömülmüş tashih yapıyordu. Şimdi onu düşündüğümde küçük, sıcak odada- ki masada, başını kağıt yıgınından kaldırıp bakışı geliyor aklıma. .Alçakgönüllü, yapmacıksız bir insanın temiz, rahat bakışları. . . Çaylarımızı içip biraz sohbet ettikten Sonra birlikte tashih yapmaya koyulmuştuk. O günden ölümüne kadar da arkadaşlığımız hiç kesintisiz, güçlenerek sürdü gitti. Gani o odada yaz güneşinin alev alev sıcağında, sonra tavan- dan sizan yağmur damlalarının kitapları ıslatacağından ödü koparak, bir yandan da soğuktan titreyerek tashihlerini yaptı, Bora Yayınlarının bütün işlerini yüklendi. Kimbilir kaç kez o çürük merdivenleri indi-çıktı, kaç kez yokuşun tepesindeki matbaaya gitti-geldi . Şimdi bazıları, yitirilen bir devrimci arkadaşın hayatının abartılarak anlatıldığını, idealize edildiğini düşüneceklerdir belki. Ama Gani'yi tanısalardı öyle düşünmezlerdi. O gerçek bir kültür emekçisiydi. Türkiye halkının demokrasi ve devrim mücadelesine hem terini, hem de gönlünün, kafasının ışığını kattı, 


Aslında Gani'nin şiir yazdığını, bazı şiirlerinin daha önce yayınlanmış olduğunu epey sonra öğrendim. O sıralarda bir suskunluk dönemini yaşıyordu. Bu suskunluğun nedenini öğrenmek benim için çok öğretici oldu. Gani, 
12 Mart döneminde şiir yazıyor, İstanbul'un edebiyat çevrelerine girip o çıkıyormuş. 
Devrimci mücadelenin bastırılmasının, revizyonizmin meydanı boş bulmasının da etkilediği yoz bir ortamda bulmuş kendini. O çevredeki ilişkiler  bunaltmış Gani'yi; boş devrim gevezeliklerinden, ayrıldıkları anda birbirleri hakkında dedikoduya başlayan içki sofrası arkadaşlıklarından sıtkı sıyrılmış. İkiyüzlülüğün, gösterişçiliğin, keskin lafazazanlığın egemen olduğu bir ortamın hıncını kendi yaratıcılığından çıkarmaya kalkmış. Henüz 19-20 yaşlarında olduğunu da unutmamalı. Ve bir arayış içine girmiş; devrimci hareketle ilişkiye girişi de o sıralara rastlıyor, yani 
1974 sularına. Bir akşam üzeri birlikte Kadıköy'den Köprüye geçerken işte böylece anlatmıştı o günlerini, her zamanki usul, arada yerini suskunluğa bırakan konuşmasıyla « 


Sonra öykülerini okudum Gani'nin, ama o öykücü degil, ozandı. Bütün sessizliği- nin, yumuşaklığının ardında yanan bir yürek taşıyordu. 
Renkli, coşkun, alabildiğine ince duyarlıklarla örülmüş derin bir iç dünyası vardı; sağlam bir ideolojiyle beslenen bu iç dünyanın ürünleri de işte şimdi ondan bize kalan şiirler oldu. "Parti, Gün Işığı, Nar Dalı", sonra da “Atacağız Nemrudu Devrim Oduna" adlı şiirlerini ilk ben okumuştum. (Öğünerek söylüyorum bunu; Gani'nin yakın arkadaşı olmak, her zaman onurla, sevinçle taşıyacağım bir anıdır.) Ardından peşpeşe diğer şiirleri geldi. Gani, yaratıcılığını kısıtlayan sorunu çözmüştü, Parti ruhunun, halkına bağlı bir sanatçının yaratıcılığini kısıtlamak şöyle dursun, onu köstekleyen zincirlerden kurtardığını lafta değil, kendi yaşam deneyiyle kanıtlıyor- 
“du. Geçen yıl, ölümünün hemen ardından Aydınlık'ta Celal Üster onun için "aydınlıgın ozanıydı" diye yazmıştı. 
Gerçekten de öyleydi Gani; herşeyiyle aydınlık, herşeyiyle karanlığa karşı çıkan. 
Ve aydınlık uğruna mücadele etti. Kalemiyle, kafasıyla önlüyle, nesi varsa onunla. 
İçindeki umudu, coşkuyu, gelecek inancını bütün halkla paylaşmak için yazdı: 


"Tırmansın göğe bayrağımız Bir sarmaşık gibi isyankar Zebanilere korku salsın Karanlık bekçilerine..."" 


Gani için yumuşak bir insandı dedim. Yumuşak, sevecen, olgun bir insandı gerçekten, ama mücadeleden yan çizdiğini, yanlış fikirlerle uzlaştığını hiç görmedim. Parti- 
© ye, devrime, halka bağlılıkla “gösterişçi çığırtkanlığın farklı şeyler olduğunu gösterirdi .insana, Gani, gençliğinin en f coşkulu yıllarını o Türkiye" nin yeni bir emperyalistin 


A e 


bi 


Gani Bozarslan 1 Şubat 1954'de Lice'de doğdu. Küçük yaştan itibaren sanatla ilgilenmeye ve şiir yazmaya başladı. 
12 Mart'tan bu yana devrimci fikirleri savundu. Kürt dili ve 
sanatı üzerine çok değerli araştırmalar ve çeviriler yaptı. 
1975'lerde Bora Yayınevi'nin sahibi oldu. Lenin'in “Örgütlenme Üzerine" kitabını bastığı için 142. maddeden 7,5 yıla hüküm giydi, ancak çalışmaların yılmadan sürdürdü. 

Yaşamı boyunca emperyalizme, feodalizme, revizyorizme, ve revizyonizmin etkisindeki ayrılıkçı Kürt akımların. 
karşı kararlı bir mücedele veren Gani Bozarslan her iki halkın devrim yolunda Türkiye İşçi Köylü Partisi önderliğinde birleşmesini savunuyordu. 


Ölümünden sonra Parti, Günışığı, Nardalı" adı altında 


toplanan şiirleri halkın coşkusunu revizyonizme karşı mücadele ile birleştiren parlak örnekleridir. Anısı ve eserleri halkımızın mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olarak yaşamaya devam edivor. 


GANİ iÇİN 


canında duydu Başka türlü, bir zamanların kızıl olan meydanları için özgür Babuşkinleri- için şu dizeleri yazabilir miydi? 


tehdidiyle yüzyüze geldiği bir dönemde yaşadı. Sovyetler Birliği'nde revizyonizmin egemen olmasının, devrimin kazançlarını yoketmesini kendi 


TFS, Sosyal Sigorta Yasasının yapımcılarca uygulanmadığını ileri sürdü 


Türkiye Film İşçileri Sendikası (TFİS) Genel Sekreterliğin den basına yapılan yazılı açıklamada, film yapım şirketi sahiplerinin sinema emekçilerini sigortalı olarak çalıştırma yönünde hiç bir olumlu tutum içinde olmadıkları belirtildi. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasasına ek olarak çıkarılan 
2167 sayılı yasa ile sosyal sigorta kapsamına girmiş olan sinema emekçilerinin piyasada hâlâ,adam pazarında satılır gibi çalıştırıldıklarını ileri süren açıklamada, TFİS'in 11 Temmuz 1978'den bu yana film çeken firmaları tespit edip yazılı başvuruda bulunarak, durumu Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SSK Genel Müdürlüğüne de bildirdiği belirtiliyor. 

Bu mercilerden sorumlular hakkında ne gibi bir işleme geçildiği konusunda henüz bilgi alınamadığı bildirilen TFİS basın açıklaması şu cümleyle son buluyor: "'Sinema emekçilerinin tek ve gerçek örgütü TFİS, yasalarla belirlenmiş sigorta hakkımızın uygulanması içinsonuna kadar mücadele verecek- 


EREE 
"İNSANLIK UĞRUNA” 


filmi dün basına gösterildi 


Türkiye Kızılay Derneği tarafından, Varna'daki 8. Uluslararası Kızılhaç Sağlık Festivaline katılmak üzere hazırlatılan "İnsanlık Uğruria"' adlı film, dün akşam Ankara Tenis Kulübünde verilen bir kokteylden sonra basına sunuldu. 

Kısa film yönetmeni Behlül Dal tarafından yönetilen yapıtta çeşitli sinema ve Devlet Tiyatrosu sanatçıları başrolleri paylaşıyorlar. 

Dün akşam yapılan ilk gösteri sırasında Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı Dr. Kemal Demir de bir konuşma ya» pita geleneksel Kızılay Kan Haftası nedeniyle yurttaşları 

an bağışına çağırdı. 


B.Ü. Fotoğraf Kulübünün düzenlediği yarışma sonuçlandı 


BOĞAZİÇİ Üniversitesi Fotoğraf Kulübünün düzenlediği "Çocuk" konulu İkinci Üniversitelerarası Fotoğraf Yarışma- 


* sı sonuçlandı Birincilik ödülü Ankara DMMA'dan Doğan 


Yaşar'a verildi. Şakir Eczacıbaşı, Gültekin Çizgen, Engin Çizgen, Şahin Kaygun ve Mustafa Niksarlı'dan oluşan jüri- nin yaptığı değerlendirmede altın plaket ve 2 bin 500 liralık Rektörlük ödülünü Doğan Yaşar, gümüş plaket ve bir takım "Yeni Fotoğraf" dergisinden oluşan ikincilik ödülünü Ali Özdemir (Yay-Kur),bronz plaketi ve bin liralık Boğaziçi Üniversitesi Fotoğraf Kulübü özel ödülünü Nuri Bilge Ceylan (Boğaziçi Üniversitesi) aldılar. 

Yarışmada mansiyona değer görülen fotoğraflar için Doğan Yaşar (ADMMA), Haluk Barışcan (Ege Tıp), Arif Veh- bi Kırhan'a (Ege Tıp) birer, Cengiz Akduman'a (İİTA) üç mansiyon verildi. 

Yarışmada ödül alan fotoğraflarını 10-25 Mayıs tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Kırmızı Salonunda sergileneceği bildiriliyor. 


"Şimdi kara o meydanlar, Bir zamanın gonca bahçeleri Acı bakla ekili 

Goncalara vurgunuz Goncalarınız yolun yolun Olalı beri... 


İçten mi fethetti Hitler, 

Ekimleri 
Gizlenip Lenin'in resmi 

altına 

Takıp şirin kasketini türkülere, marşlara... 
Halktan yadigardı tümü Proletaryanın malları Babuşkin'in alın teri, Altın Rülçeleri. 
Zincirim çürük gelir oy Omzuna Babuşkin'in Zincir vurulalı..." 


Ozanın şiiri, onun maddi varlığının, yaşam deneyinin belirlediği kişiliğinin ürünü. 
Kaderini halkla birleştiren, yüreği bağımsızlık ve özgürlük sevgisiyle çarpan Gani'nin şiiri de her türden gericiliğe ve emperyalizme, yurdumuzun başı üstünde dolaşan leş kargalarına karşı mücadelenin şiiri oldu. O günümüzün Nemrutları, Hitlerleri olan Brejnevlere isyan etti; ezilen halkın yiğit bir evladı olarak onun; "zulüm hünercilerine" boyun eğmeme geleneğini sürdürdü: 


“Ve kahır düşüyor bugün Brejnevlerin payına Canileri, aylaklarına Bilenlerine dek... 

Kahır Amerika sana da Tekmil haydutlar 

Kirli sarıklılar sizi 

Zulüm hünercileri hey Dünya yobazları 

Kahır ayırdık bugün 


payınıza 
Sılamız yolunda..." 


Sıla...Geleceğe olan inancın, mücadeleyle yaratılacak daha güzel bir dünyanın simgesi...Bugünü görürken yarını hiç gözden kaçırmadı Gani. 
Bileğinde Mussolini'nin yedi buçuk yıllık zinciri vardı ama, Şiirlerinde karamsarlığin, bunaltının izi görülmez. 
Neden görülsün? O, halktan, mücadeleden, proletaryanın partisinden yani kollektiften hiç kopmamıştı ki, O, yazdı-Š! ve söylediği ile, yaptığı an bir sanatçı değildi ki. Tam tersine, bütün varlığıyla, şiirlerinde dile getirdiği düşüncenin, duyguların mücadelesi içindeydi. İşte bu yüzden aydınlıktı şiiri, umut doluydu: 


farki 


"Halkız biz; bin musibetin Mezarını kazmış elimiz Nemrut'tan bugüne gele Brejnev'e açılıyor şimdi Anadolu'da gözlerimiz Son köprü diyoruz bu Güvençli günlerdir ötesi Ekmek özgür, hayat kızıl Elinde zeytin dalı 

Bizi çağ bekler 

Öğütür silahları 

Harç eder dünyaduvarlarına..” 


Kendi şiir kitabını göremedi Gani. Nasıl sevinirdi kimbilir, ama yüzünden gün ışığına benzer bir ifade geçerdi yalnızca. Gene de anlardınız nasıl mutlu olduğunu. 
Yalnız kitabın kapağının rengine itiraz ederdi, benim bildiğim Gani. Onun gönlü yeşillerden, allardan, morlardan yanaydı. Jdanov'un, "Edebiyat, Müzik ve Felsefe Üzerine" adlı kitabını baskıya hazırlarken kapağın zemini parlak yeşil olsun diye ne kadar ısrar ettiğini hatırlıyorum. 
Yokluğunun bütün acısına rağmen gülümsüyorum, O sıradaki şakalaşmamız aklıma geldikçe! İkimiz de çok begenmiştik kapağın o renklerini (parlak yeşil zemin üzerine sarı harfler ve Bora Yayınlarının kırmızı renkli amblemi!) Gani de, "eh, ne de olsa sende çingene, ben de de Kürt zevki var" demişti. 
Ardından da, alındın mı acaba diye telaşla yüzüme bakmıştı. Aslında gülümsemiyorum, gözlerim yaniyor. Filistin" de şehit edilen dokuz devrimci için yazdığı şiirde: 


“Anadolu görkemli dağ Yiğidin kahrı biler Haydudun kahrı sürer Bolşevik divanlarıyla Şen kılarız yüzünü 

Ak kılarız yüzi 
Gül kılarız yüzünü Anadolu yiğidinin..." 


diyordu. Evet sevgili kardeşim, senin de gül kılarız yüzünü, ak kılarız, gün gelir elbet. O zamana dek aydınlık yüzünü, alçakgönüllü anını, 


gani gönlünü, yüreğimizde tutarız, mücadele çağrını da aklımızda: 


"Körüyün hey dağ kardeşler Kars tam siper, 
Marmara, Boğaziçi, 

Karadeniz 
Karşı yaka düşman kesileli Türkiye mahpus gibi. 
Körüyün hey, dağ kardeşler Koyverin, ateşi görsünler Proletarya ayakta demek Bu da Bolşevik pususu 

desinler 

Ölsün, dirilsin, ölsünler..." 


Dünyanın en iyi üç engelli kosucusu Nehemiah, Casanas ve Forster son yarışta biraraya geldiler. Nehemiah (solda) bu yarışta 13 saniye ilẹ birinci olurken, Casanas (sağda) 13.21 ile ikinci oluyor, 4. engelde ausen Forster İse onları izlemek zorunda kalıyordu. 


ŞİKE SÖYLENTİLERİ ÜZERİNE 


BDemirspor-Sivasspor 


maçı ile ilgili soruşturma 


derinleştiriliyor. 


9 Demirspor-Sivasspor maçının gözlemcisi 


karşılaşmada şike yapıldığı şeklinde 


rapor vermişti 


ANKARA (THA) 

Futbol Federasyonu Başkanı Cemal Saltık Ankara'da oynanan Demirspor-Sivasspor o maçının gözlemcisi Temel Çağlayan'ın karşılaşmada şike yapıldığına ilişkin rapor vermesi üzerine görüşlerini açıkladı ve "'gözlemcilerimizin raporu üzerine soruşturmayı derinleştirdik. Bazı tanıkların ifadelerine baş vuracağız. Bu maçta şike yapıldığına kanaat getirirsek iki takıma da küme düşüreceğiz." dedi. 

Cemal Saltık son günlerde bazı maçlar için şike ihbarları aldıklarını belirtti ve özel olarak görevlendirilen gözlemcilerin kritik karşılaşmaları izleyeceğini ifade ederek şöyle konuştu: 

"Federasyonumuz şike konusunda kimseye taviz vermeyecek ve gözünün yaşına bakmaya- 


1944 yılında kuruldu. 
reş, dallarında 
Genel 


faaliyet 
Kaptan Ömer 


niyor. 
Defterdarın güreşte 


Hazırlayan: Kenan 
Nacır 


Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı, beden eğitimi ve spor alanında yeni eğitimciler yetiştirmek amacı ile bir grup beden eğitimi öğretmenini yurt dışına gönderiyor. Ve be- 


Defterdar;Genel Kaptanı ömer Zorlu Türki tek kelime lle anlattı. Mgisizlik 


Müessese! Kulübü olan Defterdar, 


Atletizm, Hentbol 


deyimi ile spor faaliyetleri müesses tarafından alaka görmediği için kulüp şimdi yanlızca futbolla yeti- 


tanbul ve Türkiye şampiyonlukları var. Futbol da ise aynı başarıyı gösterememiş. 1969'a kadar birinci amatör kümede mücadele etmiş, şim- 


caktır. Son Demirspor-Sivasspor o maçıyla ilgili olarak başlatılan soruşturma derinleştirilmiştir. Bu konuda herkesten yardım bekliyoruz. Türk futbolunun çevresinde dolaşan ve zaman zaman içine giren bu hastalığı kökünden kazımak zorundayız. 

Yapılacak soruşturma sonunda bu iki takımın şike yaptıkları belirlenirse ikinci bir Altınordu-İskenderunspor olayı tekrarlanabilir. Bu arada kritik görünen bu haftaki bazı maçlar 4 gözlemci ile izlenecektir." 

Futbol Federasyonuna kritik görünen ve gizli gözlemciler tarafından izlenecek maçlar şunlar: 

Kırıkkalespor-Adana 


Demirspor, Boluspor-Eskişehirspor, Elazığspor-Aydınspor, Konya Id- 


manyurdu-Sakaryaspor, Sivasspor-Tekirdağ spor, Bandırmaspor-Düzcespor 


"Biz işçiler aramızda para toplayarak forma aldık. Tesis yok, antreman 


yok nasıl başarılı olacağız” 


Önceleri Gü- ve Kürek gösteriyordu. 
Zorlu' nun 


yok, 


defalarca İs- yok..." 


den eğitimi, spor alanında üst eğitim görmelerini sağlıyor. Almanya'nın Köln şehrindeki yüksek spor okulunda öğrenimlerini tamamlayan bazı öğretmenler, hentbol alanında ihtisas yaparak 


ye'de sporun geri kalmasının nedenini 


di 2. amatör kümede, 

Özel olarak futbolda genel olarak Türkiye'de sporumuzun geri kalmışlığını Ömer Zorlu tek kelimeyle anlattı. İlgisizlik... 

Şöyle diyorömer Zorlu "Biz işçiler aramızda para toplayarak forma aldık... Nasıl başarılı olacağız. Tesis antreman yapabilecek saha 


Defterdar spor' kulübü ülkemizde spora gösterilen ilgiyi bu cümlelerle dile getiriyordu. 


Iduvarına yaklaştı 


9 Nehemiah : Bu benim için sınır değil. 
Kısa bir süre içinde daha hızlı koşacağım ve bunu da aşacağım 


LOS —ANGELES 


“Bu benim için sınır değil, Kısa süre içinde daha hızlı koşacak, bunu aşacağım” 'Bu sözleri Amerika nın yeni atletizm yıldızı Renaldo Nehemiah, 110 met- 


re engellide 13 
sonra bunları söylüyordu. 


niye ile kırdığı muazzam rekorundan 


3 hafta önce Dünya rekor listesinin başında bulunan Kübalı Casanas bu son yarışta 13.21 ile ancak 


ikinci olabildi. 


110 metre engellide dünyanın en iyi üç alletinden 
biri olan öteki Amerikalı Greg Forster ise 4. engelden sonra düşerek yârışı bırakmak zorunda kaldı. 

Nehemiah yarıştan sonra heyecanla şunları söylüyordu: Bu yarışı birinci bitirmek bile benim için çok önemli. Olimpiyat düzeyinde bir yarış oldu. 

Engellide ses duvarına yaklaşan Nehemiah'ın önümüzdeki yarışlarda nasıl bir sonuç alacağı bütün dün- 


yada merakla bekleniyor. 


2 milyon 585 bin lira borçlu 


Diyarbakırspor başkanlığına Çelebi Eser getirildi 


DİYARBAKIR (AA) 
dün 
Kurulunda başkanlardan 
Çelebi Eser getirildi. Genel Kurula bir rapor sunan Nejat Dilan kulüplerinin geçen yıl 14 milyon liralık gelirinin 
14 milyon 200 bin liraya vardığını bildirerek buna karşın 2 milyon 


Diyarbakırspor'un 
Olağan Genel 


başkanlığına, eski 


bütçesi olduğunu, 


İzzet Sefa 


Salon hentbolünün Türki 


yepyeni hentbol bilgileri ile yurda döndüler, Ve atandıkları yüksek okullarda hentbol eğitimi çalışmalarına başladılar, (1974) 

1976 yılına kadar gerekli ilgiyi görememesi nedeni ile hentbol eğitimcileri Gençlik ve Spor Bakanlığına, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne düşüncelerini anlatarak hentbol federasyonu- nun kurulmasının yararlı olacağını savundular, 

Daha sonra bu girişimleri başka olumlu gelişmeler izledi ve 4 Şubat 1976'da ilk kez bağımsız Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) kuruldu, 

nemen faaliyete ge- 


yapılan kulüp 


ladı. 


Kurulu, 


ise, bütçesi ise bildirildi. 


585 bin lira borçlu olduklarını açık- 


30 kişiden oluşan yeni Yönetim 
bölge müdürleri banka müdürleri, çiftçi ve müteahhitler, avukatlar, Türk-İş Bölge Temsicisi ve'Belediye Başkanından oluştu . Kulübün 1979-1980 yılı tahmini 


tüccarlar, 


19 milyon lira olarak 


Profilo Spor Kulübü 
8 branşta 


çalışma yapıyor 


İSTANBUL (THA) 


1978 yılında kurulan 
Profilo Spor Kulübünde 
8 branşta çalışma yapılıyor. 

Jimnastik, yüzme, at- 


* Atletizm Federasyonunca düzenlenen Üçüncü Atletizm Deneme Yarışı 12-13 Mayıs günler; Ankara'da yapılacak. 


Yarışmalara İstanbul, İzmir, İçel, Zonguldak, Denizli, Manisa, Eskişehir, Ağrı, Balıkesir Ankara bölgelerinden kız ve erkek olmak üzere toplam 110 sporcu katılacak, 


* Balkan Voleybol Şampiyonası 23-27 Mayıs tarihlerinde Bükreş te yapılacak. 


Türkiye, Yugoslavya, Bulgaristan ve Roman- ya şampiyonaya bayan ve erkek takımlar, Arnavutluk ve Yunanistan" da yanlız bayan takımları ile katılacak. 


* Başarı Kupası “genç bayanlar ve erkekler voleybol karşılaşmaları 13 
Mayıs Pazar günü İstan- 


çen federasyon 7-13 Şubat 1976'da 135 kursiyerin katıldığı hentbol antrenörleri kursunu açtı. 

Kısa sürede yapılan çalışmalar, bazı gelişmeleri de birlikte getirdi. 
Antrenör, hakem ve sporcu sayısı azda olsa arttı ve hentbol alanında yeni kaynaklar yaratıldı. Mayıs 1976 yılı sonunda 10 
ilde hentbol ajanlığı kuruldu. 

Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Adana, Konya ve Bursa illerinde hentbol kulüpleri oluştu. 

Bir yılık çalışmalar sonucu orta dereceli okullararası (o yarışmalar yapıldı ve 600 sporcu ka- 


etizm, voleybol, basketbol, güreş, masa tenisi ve futbol dallarında faaliyet gösteren spor okulundaki öğrencileri.ş Anadolu Hisarı Spor Akademisi öğrencileri çalıştırıyor. 


Kısa haberler 


bul Bağlarbaşı Spor Salonunda yapılacak. 


Başarı Kupası, Voleybol karşılaşmalarına genç bayanlarda Türkiye birincisi Eczacıbaşı ile Türkiye ikincisi Altınyurt ve genç erkeklerde Türkiye birincisi Vinylex ile Türkiye ikincisi İTÜ takımı katılacak. 


* İzmir Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğünün yöneteceği yaz spor okulu 
4 Nisan Pazartesi günü 
açılıyor. 


İlkokul 3-12 yaşları arasındaki öğrenciler için düzenlenen Spor Okulunun 4 Ekim'e kadar devam edeceğini bildiren yetkililer, Yaz Spor Okulunun öğrencilerin fizi- ki güçlerini artırmak ve beden becerilerini pekiştirmek amacıyla düzenlendiğini belirttiler. 


ye ye girişi 


tıldı. 

Yine bir yıllık çalışma sonucu yurt dışında eğitim görmüş 14 öğretmen antrenör, 5 öğretmen hakem yetiştirildi. 1976 
yılı sonunda kurslardan 
geçerek başarılı oldu 184 
hentbol antrenörü, 500 
hentbol hakemi yetiştirildi. 

Hentbol Federasyonu eğitim çalışmalarını iki ana grupta yürütmekte, 

1- Yurtdışı eğitim çalışmaları 

2- Yurtiçi eğitim çal:şmaları 


Yarın: Yurtdışı ve yurt içi eğitim çalışmaları 


11 Mavıs 1979 


Akademiler, Yüksek Okullar ve bazı Eğitim Enstitüleri altı üniversitede toplanıyor 


© Yeni kurulagak olan üniversitelerin arasında ikitane de Politeknik üniversite yer alıyor 


ANKARA (ÖZEL) 


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Mecliste görüşülmekte 


olan "Üniversiteler Y; 


Sa Tasarısı" nda akademiler, yüksek okullar ve bazı 


eğitim enstitüleri alti in iversitede toplanıyor. Bu okulların birleştirilmesinden oluşan altı üni yrsitenin arasında iki tane de politeknik üniversete yer alıyor. Ankara ve fstanbul'da kurulacak olan politeknik üniversiteler- de, "yeni bir mühendiş tipi" yetiştirilmesi amaçlanıyor. 

Tasarının gerekçesinde politeknik üniversite ile ilgili olarak şunlar 


belirtiliyor. 


,, , Ülkemiz endüstrileşme sürecine girmiş bulunmaktadır. Montaj endüstrisinden üretim endüstrisine geçildiği ölçüde gelişmiş ülkelerde olduğu gibi 


iş çevreleri, 


yeni bir mühendis tipine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu mühen- 


dis tipi, fabrikaların tasarım mühendislerinin dışında üretimi atelye düzeyinde yöneten, nicelik ve niteliğin garantisini sağlayan, daha çok pratik içinde yetiştirilmiş i aulayıcı mühendistir. Bu üniversitede daha çok bu 


tür mühendis yetiştir, 


mesi öngörülmüştür. Ayrıca tek başlarına gelişme 


olanağı bulamamış Mijji Eğitim Bakanlığına bağlı kuruluşlar, bu bütünlük içinde yerini almış olmakla hak ettikleri bilimsel düzeye kısa zamanda ka- 


vuşmuş olacaklardır " 


İstanbul Politeknik Üniversitesinde birleştirilen okullar şunlar: İstanbul Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi ve bu akademiye bağlı yüksek okullar, Edirne, Balıkesir, Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Edirne ve Balıkesir Eğitim Enstitülerinin matematik, fen ve tabiat bilgileri bölümleri. 

Ankara Politeknik Üniversitesinde toplanan okullar da şunlar: 

Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi, bu akademiye bağlı yüksek okullar, Isparta Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ankara Teknik Yüksek Öğretmen Okulu ve Ankara Endüstriyel Sanatlar Yüksek Öğretmen Okulu. 


ANKARA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 


Bu üniversite Ankara Iktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ve bağlı fakülte ve yüksek okullar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Trabzon, Fatih, Diyarbakır, Samsun, Selçuk, İzmir-Buca, Gazi Eğitim Enstitülerinin Türkçe, Sosyal Bilgiler, Yabancı Diller, Eğitim, Matematik, Fen ve Tabiat bölümlerinin birinci sınıflarındaki öğrencileriyle birleşmesinden oluşan Fen ve Edebiyat Fakültesi ile Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi 


Enstitüsü, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ankara 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisi, Gazi Eğitim ve Diyarbakır Eğitim Enstitüsünün Beden Eğitimi Bölümleri, Sağlık ve Sos-Yi Yardım Bakanlığına bağlı Sağlık daresi Yüksek Okulu ve Sosyal Hizmetler Akademisi , Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ticaret ve Turizm Yüksek öğretmen Okulu, Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulunun birleştirilmesinden oluşuyor. 


MARMARA ÜNİVERSİTESİ 


, Bu üniversite, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akedemisine bağlı fakülteler ve yüksek okullar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İstanbul, Bursa, Samsun Yüksek İslam Enstitülerinin birleşfhesinden oluşan flahiyat Fakültesi, Milli Eğitim Bakan- 


lığına bağlı Devlet Tatbiki Sanatlar Yüksek Okulu ve Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu adıyla Spor Bakanlığına bağlı Anadolu Hisarı Gençlik ve Spor Akademisinin birleştirilmesinden meydana geliyor. 


İSTANBUL GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 


Bu üniversitede Kültür Bakanlığına bağlı İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi ve akademiye bağlı Mimarlık Yüksek Okulu, Uygulamalı Endüstriyel Sanatlar Yüksek Okulu, Sinema-Televizyon.Türk Sanat Tarihi, Türk Mimarı Araştırma ve Restorasyon Endüstri Tasarımı, Araştırma Yayın, Fotoğraf, Şehircilik Araştırma Ensti- 


tüleri, Ankara Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Bursa Dekoratif Sanatlar ba ile Kültür Bakanlığına bağlı stanbul Devlet nbul Türk Maki DENE eean: arı, Ankara Devlet Konservatuarı ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Gazi Eğitim ve Samsun Eğitim Enstitülerinin Müzik ve Resim bölümlerinin birleşmesinden oluşuyor. 


TÜRKİYE AÇIK ÜNİVERSİTESİ 


, Türkiye Açık Üniversitesi, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin Televizyon ile Eğitim, Öğre- 


tim, Endüstriyel Bilimler Bilimler Fakültelerinin sinden meydana geliyor. 


ve Temel birleştirilme- 


Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik sorunları konusunda bir sempozyum düzenliyor 


ANKARA (ÖZEL) 


Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlik sorunları konusunda 14-17 Mayıs arasında dört güm sürecek olan bir sempozyum düzenledi. Karayolları toplantı salonunda yapılacak olan sempozyumun açış konuşmasını Başbakan Bülent Ecevit yapacak. 19 öğretim üyesinin katılacağı sempozyumda, gençlik :nedir, gençlik olayları, farklı kesimlerde gençlik sorunları, öğrenci ve çalışan gençlik, gençliğin boş zamanlarını değerlendirme sorunları, gençliğin örgütlenme sorunu ve yönetime katılması .genç aile ilişkileri, suçlu gençler konuları tartışılacak. 


14 Mayıs günü başlayacak olan 


sempozyuma şu öğretim üyeleri katılıyor. P 

Prof. Dr. Hicri Fişek, Doç. Dr. 
Emre Kongar, Prof. Dr. Altan Günalp Dr. Gündüz Vassaf, Prof. Dr. Cahit Orhan Tütengil, Doç. Dr. Birsen Gökçe, Prof. Dr. Turgut Akıntürk, Prof. Dr. Cevat Geray, Prof. Dr. Özer Ozankaya, Prof. Dr. 
Prof. Dr. Özcan Köknel, Prof. Dr. 
Bozkurt Güvenç, Prof. Dr. Satı Baran, Doç. Dr. Gencay Saylan, Prof. 
Dr. Mübeccel Kıray, Doç. Dr. Metin Kazancı, Prof. Dr. Faruk Erem, Prof. 
Dr. Gülseren Günce, Doç. Dr. Esin Onur. 

Herkese açık olacak olan sempozyuma 22 bildiri sunulacak. Sunulan bildiriler sempozyuma katılanlar arasında tartışmaya açılacak. 


istanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Orgeneral Üruğ'un konuşmasının eksik aktarıldığını açıkladı 


ümtaz Soysal,” 


İSTANBUL ÖZEL) 


İstanbul Sıkıyonetim Komutanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi, dün basına bir açıklama 

aparak, Birinci Ordu ve stanbul Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral Nejdet Uruğ'un 9 Mayıs akşamı TBMM Bütçe Plan Komisyonu üyeleri onuruna verdiği yemekte yaptığı 


KONGRE İLANI 

Erik Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneğinin olağanüstü genel toplantısı 27.5.1979 Pazar günü saat 10.00'da dernek merkezinde yapılacaktır. Kongre gündeminde yer alacak hususlar. 

1. Açılış 

2. Divan nın seçimi 

3. Vaziyet raporunun okunması 

4. Hesapların tespi- 


başkanı- 


5. İdare heyetinin seçimi ve kapanış. 


sohbet niteliğindeki ko uuşmanın bazı gazeteler- de eksik ve ters anlama gelecek şekilde yayınlandığını belirtti. Orgeneral Üruğ'un (konuşmasının kapsamı, o "Sıkıyönetim görevi ve anarşi ile uğraşmanın bir noktada silahlı kuvvetleri (o aşındıracağı, parlamentonun ön göreceği devamlı ve etkin yasal düzenlemeler ile ülkemizin kısa zamanda 


huzur ve sükuna kavuşması ve böylece görevin silahlı kuvvetlerce sahibi aslisine devredilmesi dileginde bulunulduğu, bu arada, illegal örgüt militanlarının sızma istidadı gösterdikleri (o sendikalar ile derneklerin ve orta öğretim başta olmak üzere okulların yasal yollarla disipline edilmesinin dikkate alınması gerektiği" seklindedir. 


DUYURU 


TÖB-DER İstanbul 


Şubesinin 6. olağan 


kongresi 6 Mayıs 1979 Pazar günü çoğunluk sağlanamadığından 20 Mayıs 1979 Pazar günü saat 9-24 arası Yeni Tepebaşı Gazinosunda yapılacağı ve çoğunluk aranmayacağı üyele: rTimize saygı ile duyurulur. 9.5.1979 


GÜNDEM 


Ziya Akgün 
TÖB-DER 
İSTANBUL ŞUBESİ 


1- Saygı duruşu 
2- Açış konuşması 


Başkanı 


3- Kongre divanının seçimi 

4- Yönetim kurulu raporunun okunması 

5- Yönetim kurulu raporu ile ilgili konuşmalar 6- Yönetim kurulunun aklanması 

7- Şube organlarının seçimi 


8- Dilekler ve kapanış 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Başbakan yine duvarın ötesini gösterdi 


: Desteğin ölç 


usu 


batıyla ilişkilerimizi etkiler 


Baha Targün Strazburg 'dan bildiriyor 


Başbakan Bülent Ecevit Strasbourg'da.. toplanan Avrupa Konseyi Danışma Meclisinde yaptığı konuşmada ''Müttefiklerimizinden gelecek desteğin ölçüsü Batıyla ilişkilerimizin geleceğini ister istemez ve kaçınılmaz olarak etkileyecektir" dedi. 

Türkiye'nin Sovyetler Birliği ile ve Doğu Avrupa'nın sosyalist ülkeleriyle coğrafi yakınlık içinde ve sınır komşusu olduğunu" söyleyen, Ecevit, "Ustelik Türkiye, yakın zamanlara kadar bu ülkelerden bazılarıyla aynı devlet çatısı altında yaşamış bir ülkedir'' dedi. 

Türkiye'nin bir siyasal tercih yüzünden ortaklarıyla bağlarını zayıflatma amacını gütmediğini ifade eden Ecevit, Türkiy. 
nin dış ticaret ilişkilerinin değişmeye başladığını ifade ederek şunları söyledi: 

“Ekonomik etkenlerin 

kendiliğinden bu bağları zayıflatabileceğini belirtmek istiyorum. Nitekim son yıllarda karşılaşılan döviz darlığının Batıyla ticaret olanaklarını kısması sonucu olarak Türkiye'nin dış ticaret ilişkilerinin bileşimi şimdi- den büyük ölçüde degişmeğe ve Batılı ortaklarından uzaklaşma eğilimi göstermeğe başlamıştır." 
. Ecevit, Sovyetler Birliği ile ilişkilerin gerekliliğini ileri sürerek şöyle dedi: 

“Böyle yerleşmiş bir ülke, herhalde Doğu-Batı ; ilişkilerinde» giderek artan yakınlaşmayı ve soğuk savaştan uluslararası yumuşama sürecine geçilmiş olmasını gör; 

“imezlikten gelemezdi” Bü değişiklikler 'kârşisın* da ilgisiz kalamazdı. Batılı müttefikleri ve ortakları bu ülkelerle ilişkilerini normalleştirir ve ekonomik işbirliğini geliştirirken herhalde Türkiye" nin bu yönde, onlardan çok gerilerde kalmaya 


devam etmesi de beklenemezdi." 

"TÜRKİYE YABANCI SERMAYEYE 
ELVERİŞLİDİR 

Türkiye'nin yabancı sermaye yatırımlarına elverişli bir ülke olduğunu ileri süren, Ecevit, bu konuda şöyle konuştu: 

"Ancak Türkiye'nin ekonomisini daha sağlam bir temel üzerinde doğrultması için, şu sıradaki ekonomik bunalımdan kurtulması için bir nefes alma dönemine, bir itic güce gereksinmesi vardır. 

"Şimdiye kadar birkaç istisnayla Batılı dostlarımız ve ortaklarımız Türkiye'nin sıkıntıları karşısında üzüntülerini belirtmekle yetinen pasif birer seyirci durumunda kalmışlardır. Bununla birlikte son zamanlarda umut verici bazı belirtiler ortaya çıkmıştır. Runların yakın zamanda sonuç aşamasına ulasması beklenebilir " 

Ecevit bazı Batı ülkelerine de çatarak şunları söyledi: 

"Batılı müttefiklerimizden bazıları kuşkusuz hepsi değil, bazıları Türkiye'nin kritik ölçülere varan ekonomik ggüçlükleri (o aşamasında yardımcı olmaktan çok bu güçlüklerden yarar- 


lanma hevesine kapılmış gibi görünmektedirler." 


ABD ile Sovyetler Birliği'nin ""Çatışmaktan kaçındıklarını" iddia eden Ecevit, "İki büyük devletin bu konuda gösterdiği kararlılığı" kutladı. 


BATI İLE İLİŞKİLER 
Daha sonra dünyanin hızla değiştiğini söyleyen 


Ecevit, bu konuda da şöyle konuştu: 
“Hızla değişen bu 


dünyada ve bu yumuşama çağında Türkiye'nin demokratik batı ülkeleriyle ortaklığının niteliği, değeri ve sağlayabile- 


ceği olanaklar, Türkiye" nin elinde hâla soğuk savaş dönemi sancağıyla ve üzerinde birçoğu Kore savaşından ya da İkinci Dünya Savaşından kalmış silahlarla tek başına sınır bekçiliği yapmaya ne kadar istekli olduğuna bakılarak ölçülemez” 

Türkiye'den böyle bir işlev beklemenin demokrasi ve özgürlük ilkeleriyle çelişeceğini söyleyen Ecevit, bu konuda da şöyle dedi: 

“Türkiye gelişme sürecindeki ülkeler arasında 30 yıldır demokrasisini sürekli yaşatmış tek ülkedir. Gelişme sürecin- de bir ülke olmanın çok büyük güçlükleriyle ve engelleriyle (o başetmeye çalışan bir ülkenin demokrasiyi yaşatabilmesi ve demokrasiyle yaşayabilmesi kolay değildir." 

Bununla birlikte Türkiye'de demokrasinin yaşadığını ve yaşayacağını söyleyen Ecevit, "Yakın zamanda (| sıkıyönetimi kaldırabilecek veya sıkıyönetimin alanını daraltabilecrek duruma da erişebileceğimizi umuyorum"' dedi. 

ETNİK VEYA DİNSEL 

SÜRTÜŞMELER 

Tarih boyunca Türkiye'de etnik veya dinsel sürtüşmelerin dışarıdan kışkırtmalar geldiği zaman ortaya çıktığını söyleyen Ecevit bu konuda da şöyle dedi: 

"Son yıllarda özellikle son aylarda bu tür kışkırtmalar yine değisik dış çevrelerden gelmektedir. Bundan amaçları bölgeyi ve bazı bölge ülkelerini bölünmüş durumda tütârak veya daha çok bölerek zayıflatmak ve kontrol altına almaktır. Dünyada ağırlığı olan birçok devletler, siyasal güçler veya çıkar grupları sürekli olarak bölge ülkelerinin gerek iç ilişkilerine gerek dış ilişkilerine müdahaleye kal- 


kışmaktadırlar. Bu durumda Orta (Doğunun demokrasi için pek elverişli bir ortam oluşturduğu söylenemez." 

ORTA DOĞUNUN 

ETKİLERİ 

Son zamanlarda Orta Doğu'daki karışıklığın yeni boyutlara eriştiğini söyleyen Ecevit, İran'da "Bir otorite, boşluğu"" doğduğunu ifede ederek, bu durumun Türkiye' 
deki huzursuzluğu daha çok körüklediğini iddia etti. 

Ecevit, İran ile ilişkiler konusunda ise şöyle dedi: 

"Bu iki komşu ülke arasında gelişebilecek olan ve gelişmesi gereken verimli ve yaygın isbirliği tüm Orta Doğuda istikrar ve ilerleme bakımından önemli bir etken olabilir " 

AET KONUSU 

Bu arada konuşmasın- dan önce bir açıklama yapan Başbakan Bülent Ecevit, AET Bakanlar Konseyinin, Türkiye'nin Topluluktan istekleri karşısındaki tavrını "'hayal kırıcı" olarak niteledi. 

Ecevit, açıklamasında şunları söyledi: "Bizim önerilerimizi geçen yıl çok olumlu karşılamışlardı. Ama devletler düzeyinde görüşülmeye başlayınca, her devlet bir ucundan çekip kendi menfaatinin zedelendiğini söylüyor. Sonunda da ortada bir şey kalmıyor. 

“Topluluk Türkiye ile ilişkisini sürdürmek istiyorsa, şimdi buna bilhas- sa özen göstermesi gerekirdi. Bizim bu zorluktan 

ıkışımız, ne ölçüde Batı va Ortak Pazar il&'İŞbi?”! 
liği yoluyla olabilecek, bunun Bir belirtisini vermeleri gerekir." 
SORULAR 
CEVAPLAR 

Ecevit, daha sonra çoğunu Yunan parlamenterlerin sorduğu soruları cevapladı. Ecevit'in yö- 


Doç. Dr. Edip Kürklü ve sanatçı Fatma Girik, arkadaşımız A bdullah Kurtay'a ortak açıklama yaparken 


(Fotoğraf: AYDINLIK) 


SANATÇI.FATMA GİRİK VE Doç.Dr. EDİP KÜRKLÜ: 


“Vakıf Gureba Başhekimi, 


ölen hastamızın ameliyatını 
48 günden beri engelliyordu" 


ABDULLAH KURTAY 


Sanatçı Fatma Girik'in himayesine aldığı kalp hastası Aytül Ererez'in tartışmalı geçen ameliyatı ve ölümünden sonra, Vakıf Gureba Hastahanesi Başhekimi Doç.Dr. Mazhar Özman'ın Fatma Girik ve Doç.Dr. Edip Kürklü'ye yönelttiği suçlamalar konusunda, Doçent Doktor Edip Kürklü ile sanatçı Fatma Girik, dün gazetemize bir demeç vererek, suçlamaları kınadı. 

Yapılan ortak açıklamada, Başhekim Mazhar Özman'ın bazı gazetelere verdiği asılsız beyanlarla, Vakıf Gureba Hastanesinde dönen dolapları örtmeye çalıştığı belirtilerek, özetle şu görüşlere yer verilmiştir: "Fatma Girik olayı, hastanede dönen dolapların sadece bir damlası. Sanatçı Fatma Girik burada sadece Aytül Ererez'in kurtarılması için manevi ve maddi destekte bulunmuş, ameliyat günü, 10 kilotaze kan bulmuş ve bunu has- 

` taneye getirmiştir. Bu arada ben ve eşim Dr. Sema 


Kürklü ile, ameliyata hazırlanıyorduk. Herşey hazırdı. Zaten 48 günden beri ameliyat ısrarla engellenmiş ve ameliyat bir yerde geç kalmıştı. Buna rağmen elimizden gelen herşeyi yaptık. Fakat Mazhar Özman, çevirdiği dolapları örtbas etmek için elinden geleni yapmaktadır. Mazhar Özman eğer, bu ameliyatı engellemeseydi, çocuğun kurtulma şansı daha da büyüktü. Şimdi de asılsız beyanlarla sorumluluktan kurtulmaya çalışıyor." 


BAŞBAKANA ÇEKİLEN TELGRAFLAR 


Aytül Ererez'in ameliyatını engellemekle kalmayan Başhekim Mazhar Özman, hastanede ameliyat sırası bekleyenleri de kovunca, Başbakan'a Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ve Devlet Bakanı Enver Akova'ya telgraflar yağmaktadır. 
Bu arada hastanede toplu istifalar da beklenmek- 


tedir. 


neltilen soruları cevaplaması bir buçuk saat sürdü. 

Başbakan Bülent Ecevit, Yunan parlamenterlerin sorularını yanıtlarken Panhelenik Sosyalist Birliği Partisi üyesi Mellina Mercouri'nin “askerlerinizi ne zaman Kıbrıs'tan çekeceksiniz" sorusu üzerine, Türkiye' nin hiç bir zaman askeri bir çözümden yana olmadığını ve bunu bütün dünya kamuoyu önünde kanıtladığını" söyledi. 

Ecevit, "Türkiye'nin böyle bir çözüm istemesi halinde 1974'ten bu yana, bu yolu seçebileceğini belirterek, aksine, Türkiye'nin Ada'da kalıcı ve hakça bir çözümün gerçekleşmesi için daima görüşmeye açık olduğunu"' belirtti. 

Parlamenterler Kurulunda Başbakan Ecevit" 
e 1 Mayıs gösterilerine ilişkin sorular da yöneltildi. Ecevit bu sorular üzerine Türkiye'de 19 ilde sıkıyönetim bulundugunu, bu sıkıyönetimin de her türlü toplantıyı yasakladığını kaydetti. 

Ecevit, Suryanilerle ilgili bir soruyu da cevaplayarak Türkiye'de, "'Suryani sorunu" diye bir konu bulunmadığını belirtti. Ecevit "Türkiye'de bu yurttaşlar üzerinde ne dinsel, ne toplumsal, ne de etnik hiç bir baskı sözkonusu değildir" dedi. 

Bir başka parlamenter de Başbakan Ecevit'e “Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi bulunmakla beraber, komünizmi yasa dışı sayan tek ülke olmasının, demokrasi ile bağdaşıp bağdaşmadığını” sordu. Ecevit bu 

Ih fpr hırda şöyle, sawap- 

i 


“Ne kişi, ne CHP Genel Başkanı ve ne de Başbakan olarak, bir komünist partinin, yasak olmasını, demokratik ölçülere sığdıramam. Bu hukuksal kısıtlama, geçmişin hatalarından biri. 
Partimiz çoğunluğu elde edince bu hatayı düzelteceğiz. 

GAZETECİLERİN 

SORULARI 

Ecevit basın mensuplarının AET konusundaki sorularını şöyle cevapladı: 

“Topiuluk olarak bizim önerilerimizi geçen yıl çok olumlu karşılamışlardı. Ama konu devletler düzeyinde görüşülmeye başlayınca her devlet bir ucundan çekip kendi çıkarının zedelendiğini söylüyor. Sonunda da ortada bir şey kalmıyor. Topluluk Türkiye ile ilişkisini sürdürmek istiyorsa şimdi buna bilhas- sa önem göstermesi gerekirdi. Konu böyle bir dar çıkar açılarından görünemez." 

Ecevit, "Uzun bir geçiş döneminden sonra tam üyeliği düşünülemez mi?" sorusuna şöyle cevap verdi: 

"Bizim bu zorluktan çıkışımız ne ölçüde Batı ve Ortak Pazarla işbirliği yoluyla olabilecek. 
Topluluğun bu sorunun yanıtını vermesi gerekir" 

Ecevit Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği- ne seçilen Avusturyalı parlamenter Franz Karasek'le görüştü. Ecevit bu görüşmeden sonra Norveç (Dışişleri Bakanı Froydenlund'la buluştu. 
Ecevit daha sonra 
Avrupa Konseyi Parlamenterler Kurulu Sosyalist Grubun onuruna vereceği bir kokteyle ve Kurul Başkanı Hans Koster'in onuruna vereceği 

„akşam yemeğine katıldı. 

Ecevit bugün öğleden sonra Türkiye'ye dönmek üzere Strasbourg'dan ayrılacak. 


İLAN 

978/650 

Kadıköy 2. Asliye 
Hukuk Hakimliğinden Nüfus sicilinde 
Mehmet Zafer Sinan Başaran olan isim ve soyadımı 2.5.1979 


gün ve 1979/308 nolu karar ile Mehmet Zafer Hasandayıoğlu olarak tashih ettirdiğim ilan olunur. 4.5.1979 


Davacı: 
Mehmet Zafer Sinan Hasandayıoğlu 


Laçıkç 


keltraş Turgut Pura olduğu Ankara Tı soaerni kapadı. 
mir Konak Meydanı'ndaki Hasan Tahsi l- nin da ypas vlan ve 33.Devlet Resim ve Heykel Se. 
sinin Heykel birincilik ödülünü alan ugut an 57 yaşında idi. 
urgut Pura 1922'de Bursa'da d lında İstanbul Devlet Güzel S Aaa ia HO kel annen mezun olduk eşmiş, burada sanat ortamı i inde, İzmir Resim ve Heykel Müzesinin irisi göstermiştir. 


Seviye 


İngiltere'de Muhafazakar Parti lideri bayan Margareth Thatcher seçimleri kazanarak başbakan oldu ya... 

Bakıyoruz basınımızda İngiltere'nin yeni başbakanını övenler de, eleştirenler de siyasetlerinden ziyade 'cinsiyeti ile, yani kadın olmasıyla ilgileniyorlar. 

Hele hele, eleştirenler. 

Sütunlarına siyah elbise giydirmiş olmayı "Ciddiyet" addeden gazetenin bir köşe yazarı, eleştirisinin daha başlığında "kadın nedir senin adın?" diye soruyor. 

Ve devam ediyor: 

"Bir kadın çıkıp elinin hamuruyla erkek işine karıştı" 

"..Bu garip ada eşcinselliğin alıp yürüdüğü bir yerdir. Politikacıların çoğu da eşcinsellikleriyle ün yapmışlardır. Son olarak liberal parti liderinin başına bu yüzden olmadık belalar açılmıştır. Anlaşılan İngilizler bu karmaşık. duruma çözüm bulmak için görünümü erkek ama davranışları tartışmalı kişilerin yerine bir kadını seçip kuşkulu gidişe son vermek istediler" 

”,..Kadın--erkek eşitliğini savunan ilericiler bu olgun ve dolgun hanım, hükümetin başına geçti diye sevinebilecekler mi?" 

"Bayan Thatcherin kafası bozuk birkez... 
Neler söylemiyor bu kadın?" 

"Bu durumda: bana sorarsanız eşcinsel bir başbakan bu ülkeye daha çok yakışırdı derim." 
(İlhan Selçuk, Cumhuriyet 8 Mayıs 1979) 

Bayan Thatcher'in bu kadar hücuma uğramasının gerekçesi, Cumhuriyet yazarları tarafından iç politikada "tutucunun tutucusu" olduğu, “İngiltere'yi 19 uncu yüzyıla döndüreceği”, “siyah beyaz eşitliğini bile yadsıdığı" vb. olarak gösteriliyor. 

Ama bu eleştiriler, işin sadece cilası, dış görüntüsü. Böyle olduğu da, Cumhuriyetin başka bir köşe yazarının yazdıklarından anlaşılıyor. 

”,.. İngiliz İşçi Partisi bugüne kadar sol politika uygulamamış, hele dış politika alanında ABD doğrultusundan».. bir milim bile sapmamıştır. 
Bu yüzden işçiler Sam Amca için muhafazakarlardan daha solda değildirler. Durum böyle olunca bugüne kadar muhafazakarlar da işçilere oranla sağ sayılmıyorlardı." (Ali Sirmen, Cumhuriyet, 9 Mayıs 1979) 

Bir de şu var: 

“Çok çelişkili de olsa, Waşhington'un bayan Thatcher'in dış politikasından pek hoşnut olmayacağı, İngiliz seçim sonuçlarını hiç de sevinçle karşılamadığı söyleniyor... (Ali Sirmen, aynı yazı) ' 

Bütün bunlar bir arada yazıldığına göre, demek ki Cumhuriyet yazarlarmın derdi bayan Thatcherin iç politikasının tutucu olmasında değil. Dış politikada ABD'nin doğrultusuna gireceğinde de değil. Çünkü,muhafazakârların işçilere oranla sağ sayılmayacağı söyleniyor, Hatta Amerika'nın seçim sonuçlarından hoşnut olmadığı belirtiliyor. 

Öyleyse mesele nerede? 

Mesele, bayan Thatcher'in Avrupa üzerindeki Sovyet tehdidini en berrak şekilde görebilen ve buna karşı mücadele edilmesini isteyen bir politikacı olmasında. 

Cumhuriyet yazarlarını, yeni İngiliz başbakanının cinsiyetine hücum edecek kadar kızdıran Şeyde budur. Rusya'ya karşı güvercin de Bil, şahin olması! 

Bu yüzden eşcinsel (homoseksüel) bir başbakana bile razılar, Yani, Rusya'ya karşı güvercin olsun da isterse eşcinsel olsun., 

Yeni İngiltere hükümetinin Türkiye ile ilişkileri üzere yapılan demagojileri başka bir yazıda ele alacağız. 

Bizim bu yazıda belirtmek istediğimiz şudur: 

İnsan bir kere pusulayı Moskova'ya göre ayarlamasın. Görüyorsunuz, nasıl sonunda, yarıfeodal toplumumuzda yaşamakta olan gerici kadın düşmanlığından medet umacak derecelere düşebiliyor. Orta Çağ silahlarına sarılabiliyor. 

Greko-Romen güreşlerde belden aşağı inmek güreşçiye puan kaybettirir. Siyasi mücadelede belden aşağı inmek de öyle. 


Sanatçının yaptığı izmir Konak: Meydanındakı * Hasan Tahsin Anıtı. 


İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi Müdürü heykeltraş 


Turgut Pura öldü 


Izmir Devlet Kesim ve Heykel Müzesi Müdürü Hey- 
» bir süredir tedavi edilmekte p Fakültesi Hastanesinde hayata 


dalındaki 


r Akademisi Heytan sonra İzmir'e yer- 


nin kurulmasında çaba 


11 Mavıs 1979 


Gani'yi, Cağaloğlu Yoku- şu'na açılan tozlu, dar sokaklardan birindeki eski, yıkıkdökük hanın küçük odasında tanıdım. O sırada BORA Yayınlarını yönetiyordu. 1975 
ilkbaharıydı, dün gibi hatır- 


Gani Bozarslan 1 Şubat 1954'de Lice'de doğdu. Küçük yaştan itibaren sanatla ilgilenmeye ve şiir yazmaya başladı. 
12 Mart'tan bu yana devrimci fikirleri savundu. Kürt dili ve 
sanatı üzerine çok değerli araştırmalar ve çeviriler yaptı. 
1975'lerde Bora Yayınevi'nin sahibi oldu. Lenin'in “Örgütlenme Üzerine" kitabını bastığı için 142, maddeden 7,5 yıla 


“Şimdi kara o meydanlar, Bir zamanın gonca bahçeleri Acı bakla ekili 

Goncalara vurgunuz Goncalarınız yolun yolun Olalı beri... 


İçten mi fethetti Hitler, 


NA NANE 


Nehemiah Ses duvarına yaklaştı 


liyorum. Gani, kağıtların a- hüküm giydi, ancak çalışmalarını yılmadan sürdürdü. Ekimleri ; din : 
3 Fa gömülmüş lam ya- Yaşamı boyunca emperyalizme, feodalizme, revizyoriz- O Gizlenip Lenin'in resmi @ Nehemiah : Bu benim için sınır değil. 
piyordu. Şimdi onu düşün- me, ve revizyonizmin etkisindeki ayrılıkçı Kürt akımlarını altına 


düğümde küçük, sicak odada- ki masada, başını kağıt yığınından kaldırıp bakışı geliyor aklıma. .Alçakgönüllü, yapmacıksız bir insanın temiz, rahat bakışları... Çaylarımızı, içip biraz sohbet ettikten sonra birlikte tashih yapmaya koyulmuştuk. O günden ölümüne kadar da arkadaşlığımız hiç kesintisiz, güçlenerek sürdü gitti. Gani o odada yaz güneşinin alev alev sıcağında, sonra tavan- dan sızan yağmur damlalarının kitapları ıslatacağından ödü koparak, bir yandan da soğuktan titreyerek tashihlerini yaptı, Bora Yayınlarının bütün işlerini yüklendi. Kimbilir kaç kez o çürük merdivenleri indi-çiktı, kaç kez yokuşun tepesindeki matbaaya gitti-geldi . Şimdi bazıları, yitirilen bir devrimci arkadaşın hayatının abartılarak anlatıldığını, idealize edildiğini düşüneceklerdir belki. Ama Gani'yi tanısalardı öyle düşün- 


karşı kararlı bir mücedele veren Gani Bozarslan her iki halkın devrim yolunda Türkiye İşçi Köylü Partisi önderliğinde bir- 


leşmesini savunuyordu. 
Ölümünden sonra Parti, 


Günışığı, Nardalı” adı altında 


toplanan şiirleri halkın coşkusunu revizyonizme karşı mücadele ile birleştiren parlak örnekleridir. Anısı ve eserleri halkımızın mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olarak yaşamaya devam edivor. 


GANİ iÇİN 


Fatmagül BERKTAY 


tehdidiyle yüzyüze geldiği bir dönemde yaşadı. Sovyetler Birliği'nde revizyonizmin egemen olmasının, devrimin kazançlarını yoketmesini kendi 


canında duydu. Başka türlü, bir zamanların kızıl olan meydanları için özgür Babuşkinleri- için şu dizeleri yazabilir miydi? 


Takıp şirin kasketini türkülere, marşlara... 
Halktan yadigardı tümü Proletaryanın malları Babuşkin'in alın teri, Altın külçeleri. 
Zincirim çürük gelir oy Omzuna Babuşkin 'in Zincir vurulalı..."” 


Ozanın şiiri, onun maddi varlığının, yaşam deneyinin belirlediği kişiliğinin ürünü, Kaderini halkla birleştiren, yüreği bağımsızlık ve özgürlük sevgisiyle çarpan Gani'nin şiiri de her türden gericiliğe ve emperyalizme, yurdumuzun başı üstünde dolaşan leş kargalarına karşı mücadelenin şiiri oldu. O günümüzün Nemrutları, Hitlerleri olan Brejnevlere isyan etti; ezilen halkın yiğit bir evladı olarak onun; "zulüm hünercilerine"' boyun eğmeme geleneğini sürdürdü: 

“Ve kahır düşüyor bugün Brejnevlerin payına Canileri, aylaklarına 


Dünyanın en iyi üç engelli kosucusu Nehemi, diler, Nehemiah (solda) bu yarışta 13 saniy: ikinci oluyor, 4. engelde ausen Forster ise onl 


ŞİKE SÖYLENTİLERİ ÜZERİNE 


Bemirspor-Sivasspor 


maçı ile ilgili soruşturma 


derinleştiriliyor 


ah, Casanas ve Forster son yarışta biraraya gele ile birinci olurken, Casanas (sağda) 13.21 ile lari izlemek zorunda kalıyordu. 


Kısa bir süre içinde daha hızlı koşacağım ve bunu da aşacağım 


LOS—ANGELES 


“Bu benim için sınır değil. Kısa süre içinde daha hızlı koşacak, bunu aşacağım” Bu sözleri Amerika nın yeni atletizm yıldızı Renaldo Nehemiah, 110 metre engellide 13 saniye ile kırdığı muazzam rekorundan 


sonra bunları söylüyordu. 


3 hafta önce Dünya rekor listesinin başında bulunan Kübalı Casanas bu son yarışta 13.21 ile ancak 


ikinci olabildi. 


110 metre engellide dünyanın en iyi üç atletinden 
biri olan öteki Amerikalı Greg Forster ise 4. engelden sonra düşerek yarışı bırakmak zorunda kaldı. 

Nehemiah yarıştan sonra heyecanla şunları söylüyordu: Bu yarışı birinci bitirmek bile benim için çok önemli. Olimpiyat düzeyinde bir yarış oldu. 


Engellide ses duvarına yaklaşan Nehemiah'ın önümüzdeki yarışlarda nasıl bir sonuç alacağı bütün dünyada merakla bekleniyor. 


2 milyon 585 bin lira borçlu 


Diyarbakırspor başkanlığına Çelebi Eser getirildi 


mezlerdi. O gerçek bir kültür Bilenlerine dek... s% emekçisiydi. Türkiye halkının Kahır Amerika sana da . çi a e DİYARBAKIR (AA) 585 bin lira borçlu olduklarını açık- 
| demokrasi ve devrim mücade- Tekmil haydutlar å Demirspor Sivasspor maçının gözlemcisi Diyarbakırspor'un dün yapılan ladı. y 


lesine hem terini, hem de gön- 


Kirli sarıklılar sizi Zulüm hünercileri hey 


karşılaşmada şike yapıldığı şeklinde 


Olağan Genel 


Kurulunda 


kulüp 


30 kişiden oluşan yeni Yönetim 


lünün, kafasının ışığını kattı. 3 başkanlığına, eski başkanlardan Kurulu, bölge müdürleri tüccarlar, 

Dünya yobazları rapor vermişti Çelebi Eser getirildi. Genel Kurula banka müdürleri, çiftçi ve müteah- 

N Aslında Gani'nin şiir yaz- Kahır ayırdık bugün RAPIT bir rapor sunan Nejat Dilan kulüp- hitler, avukatlar, Türk-İş Bolge Tem ğ iirlerini i ini i iralık sicisi ve'Relediye Başkanından oluş- 

i dığını, bazı şiirlerinin daha dg ANKARA (THA) caktır. Son Demirspor. | lerinin geçen yıl 14 milyon lira “Be Bis i Le Kavlan oldugun Sılamız yolunda... Futbol Federasyonu Sivasspor maçıyla ilgili bütçesi olduğunu, gelirinin ise, tu. Kulübün 1979-1980 yılı tahmini 


epey sonra öğrendim. O sıralarda bir suskunluk dönemini yaşıyordu. Bu suskunluğun nedenini öğrenmek benim için çok öğretici oldu. Gani, 


Sıla...Geleceğe olan inancın, mücadeleyle yaratılacak daha güzel bir dünyanın simgesi...Bugünü görürken yarını hiç gözden kaçırmadı Gani. 


Başkanı Cemal Saltık Ankara'da oynanan Demirspor-Sivasspor o maçının gözlemcisi Temel Çağlayan'ın karşılaşmada şike yapıldığına ilişkin ra- 


olarak başlatılan soruşturma derinleştirilmiştir. Bu konuda herkesten yardım bekliyoruz. Türk futbolunun çevresinde dolaşan ve zaman zaman 


12 Mart döneminde şiir yazı- Bileğinde Mussolini'nin yedi por vermesi üzerine, gö- içine giren bu hastalığı 
yor, İstanbul'un edebiyat çev- buçuk yıllık zinciri vardı rerni açık adıma 897. kökünden kazımak zorelerine girip | çıkıyormuş. ama, Şiirlerinde karamsarlı- nçlerimizin. raporu : runday 


Devrimci mücadelenin bastırılmasının, revizyonizmin 

meydanı boş bulmasının da etkilediği yoz bir ortamda bulmuş kendini. O çevredeki ilişkiler o bunaltmış Gani'yi; 


ğın, bunaltının izi görülmez. 
Neden görülsün? O, halktan, mücadeleden, proletaryanın partisinden yani kollektiften hiç kopmamıştı ki, O, yazdıd] söylediği ile, yaptığı 


gi ve 


üzerine soruşturmayı derinleştirdik. Bazı tanıkların ifadelerine baş vuracağız. Bu maçta şike yapıldığına kanaat getirirsek iki takıma da küme düşüreceğiz." dedi. 


Yapılacak soruşturma sonunda bu iki takımın şike yaptıkları belirlenirse ikinci bir Altınordu-İskenderunspor olayı tekrarlanabilir. Bu arada kritik görünen bu haftaki 


boş devrim gevezeliklerinden, farklı olan bir sanatçı değil- bel e RK on EE pazi yaşlar 4. gözlemci 
| irbirleri hak- di ki. Tam tersine, bütün var- ET ile izlenecektir. 
j ayrıldıkları anda birbirleri hak lığıyla Şiirlerinde dile Kd şike ihbarları aldıkları- Futbol Federasyonu- 
| kında dedikoduya başlayan sıyla, nı belirtti ve özel ola na kritik görünen ve giz- 


içki sofrası arkadaşlıklarından sıtkı sıyrılmış. İkiyüzlülüğün, gösterişçiliğin, keskin lafaza- 


ği düşüncenin, duyguların mücadelesi içindeydi. İşte bu yüzden aydınlıktı şiiri, umut 


rak görevlendirilen gözlemcilerin kritik karşılaşmaları izleyeceğini ifa- 


li gözlemciler tarafından izlenecek maçlar şunlar: Kırıkkalespor-Adana 


l! sa 

f zanlığın egemen olduğu bir doluydu: z ederek şöyle konuş- Demirgor, Boluspor-L u: işehirspor, Elazığsporj ortamın hıncını kendi yaratı- "Halkız biz; bin musibetin "Federasyonumuz şi- Aydınspor, Konya İd- 


cılığından çıkarmaya kalkmış. Henüz 19-20 yaşlarında olduğunu da unutmamalı. Ve bir arayış içine girmiş; devrimci hareketle ilişkiye girişi de o sıralara rastlıyor, yani 
1974 sularına. Bir akşam üzeri birlikte Kadıköy'den Köprüye geçerken işte böylece anlatmıştı o günlerini, her zamanki usul, arada yerini suskunluğa bırakan konuşmasıyla « 


TFS, Sosyal Sigorta Yasasının yapımcılarca uygulanmadığını ileri sürdü 


Mezarını kazmış elimiz Nemrut'tan bugüne gele Brejnev'e açılıyor şimdi Anadolu'da gözlerimiz Son köprü diyoruz bu Güvençli günlerdir ötesi Ekmek özgür, hayat kızıl Elinde zeytin dalı 

Bizi çağ bekler 

Öğütür silahları 

Harç eder dünyaduvarlarına..” 


Kendi şiir kitabını göremedi Gani. Nasıl sevinirdi 


ke konusunda kimseye taviz vermeyecek ve gözünün yaşına bakmaya- 


manyurdu-Sakaryaspor, Sivasspor-Tekirdağ spor, Bandırmaspor-Düzcespor 


“Biz işçiler aramızda para toplayarak forma aldık. Tesis yok, antreman 


14 milyon 200 bin liraya vardığını bildirerek buna karşın 2 milyon 


bütçesi bildirildi. 


Profilo Spor Kulübü 
8 branşta 


ise 19 milyon lira olarak 


çalışma yapıyor 


İSTANBUL (THA) 


letizm, voleybol, basketbol, güreş, masa tenisi ve 


yok nasıl başarılı olacağız” 


1978 yılında kurulan 
Profilo Spor Kulübünde 
8 branşta çalışma yapılıyor. 

Jimnastik, yüzme, at- 


Kısa haberler 


* Atletizm Federasyonunca düzenlenen Üçüncü Atletizm Deneme yarışı 12-13 Mayıs günler: An- 


futbol dallarında faaliyet gösteren spor okulundaki öğrencileri.» Anadolu Hisarı Spor Akademisi öğrencileri çalıştırıyor. 


kimbilir, ama yüzünden gün ışığına benzer bir ifade geçerdi yalnızca. Gene de anlardınız nasıl mutlu olduğunu. 
Yalnız kitabın kapağının rengine itiraz ederdi, benim bildiğim Gani. Onun gönlü yeşillerden , allardan, morlardan yanaydı. Jdanov'un, "Edebiyat, Müzik ve Felsefe Üzerine" adlı kitabını baskıya hazirlarken kapağın zemini par- 


i Türkiye Film İşçileri Sendikası (TFİS) Genel Sekreterliğin 


Sonra öykülerini okudum İzzet Sefa 


Gani'nin, ama o öykücü de- 
| gil, ozandı. Bütün sessizliği- 
nin, yumuşaklığının ardında yanan bir yürek taşıyordu. 
Renkli, coşkun, alabildiğine ince duyarlıklarla örülmüş del rin bir iç dünyası vardı; sağlam bir ideolojiyle beslenen bu iç dünyanın ürünleri de işte şimdi ondan bize kalan şiirler oldu. “Parti, Gün Işığı, 


den basına yapılan yazılı açıklamada, film yapım şirketi sahiplerinin sinema emekçilerini sigortalı olarak çalıştırma yönünde hiç bir olumlu tutum içinde olmadıkları belirtildi. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasasına ek olarak çıkarılan 
2167 sayılı yasa ile sosyal sigorta kapsamına girmiş olan sinema emekçilerinin piyasada hâlâ,adam pazarında satılır gibi çalıştırıldıklarını ileri süren açıklamada, TFİS'in 11 Temmuz 1978'den bu yana film çeken firmaları tespit edip yazılı başvuruda bulunarak, durumu Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SSK Genel Müdürlüğüne de bildirdiği belirtiliyor. 

Bu mercilerden sorumlular hakkında ne gibi bir işleme geçildiği konusunda henüz bilgi alınamadığı bildirilen TFİS basın açıklaması şu cümleyle son buluyor: "Sinema emekçile- 


bul Bağlarbaşı Spor Salonunda yapılacak. 


Başarı Kupası  Voley- 


EİT a RAE RM VE OEA A a 


Nar Dalı", sonra da "Atacağız Nemrudu Devrim Oduna" adlı şiirlerini ilk ben okumuştum. (Öğünerek söylüyorum bunu; Gani'nin yakın arkadaşı olmak, her zaman onurla, sevinçle taşıyacağım bir anıdır.) Ardından peşpeşe diğer şiirleri geldi. Gani, yaratıcılığını kısıtlayan sorunu çözmüştü, Parti ruhunun, halkına bağlı bir sanatçının yaratıcılığini kısıtlamak şöyle dursun, onu köstekleyen zincirlerden kurtardığını lafta değil, kendi yaşam deneyiyle kanıtlıyor- 
“du. Geçen yıl, ölümünün hemen ardından Aydınlık'ta Celal Üster onun için "aydınlığın ozanıydı" diye yazmıştı. 
Gerçekten de öyleydi Gani; herşeyiyle aydınlık, herşeyiyle karanlığa karşı çıkan. 
Ve aydınlık uğruna mücadele etti. Kalemiyle, kafasıyla önlüyle, nesi varsa onunla. 
İçindeki umudu, coşkuyu, gelecek inancını bütün halkla paylaşmak için yazdı: 


"Tırmansın göğe bayrağımız Bir sarmaşık gibi isyankar 

» Zebanilere korku salsın Karanlık bekçilerine..." 


Gani için yumuşak bir insandı dedim. Yumuşak, sevecen, olgun bir insandı gerçekten, ama mücadeleden yan çizdiğini, yanlış fikirlörle uzlaştığını hiç görmedim. Partiye, devrime, halka bağlılıkla 

“gösterişçi çığırtkanlığın farklı Şeyler olduğunu gösterirdi insana, Gani, gençliğinin en 


* coşkulu | yıllarını Türkiye' © nin yeni bir emperyalistin 


rinin tek ve gerçek örgütü TFİS, yasalarla belirlenmiş sigorta hakkımızın uygulanmasıiçinsonuna kadar mücadele verecek- 


Behlül Dal'ın 
” İNSANLIK UĞRUNA” 


filmi dün basına gösterildi 


Türkiye Kızılay Derneği tarafından, Varna'daki 8. Uluslararası Kızılhaç Sağlık Festivaline katılmak üzere hazırlatılan “İnsanlık Uğruna" adlı film, dün akşam Ankara Tenis Kulübünde verilen bir kokteylden sonra basına sunuldu. 

Kısa film yönetmeni Behlül Dal tarafından yönetilen 


tir." 


yapıtta çeşitli sinema ve Devlet 


leri paylaşıyorlar. 


Tiyatrosu sanatçıları başrol- 


Dün akşam yapılan ilk gösteri sırasında Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı Dr. Kemal Demir de bir konuşma ya» 


parak geleneksel Kızılay an bağışına çağırdı. 


Kan Haftası nedeniyle yurttaşları 


B.Ü. Fotoğraf Kulübünün düzenlediği yarışma sonuçlandı 


BOĞAZİÇİ Üniversitesi Fotoğraf Kulübünün düzenlediği "'Çocuk'' konulu İkinci Üniversitelerarası F otoğraf Yarışma- 


Yaşar'a verildi. 


` sı sonuçlandı Birincilik ödülü Ankara DMMA'dan Doğan Şakir Eczacıbaşı, Gültekin Çizgen, Engin 


Çizgen, Şahin Kaygun ve Mustafa Niksarlı'dan oluşan jüri- nin yaptığı değerlendirmede altın plaket ve 2 bin 500 liralık Rektörlük Ödülünü Doğan Yaşar, gümüş plaket ve bir takım "Yeni Fotoğraf"' dergisinden oluşan ikincilik ödülünü Ali Özdemir (Yay-Kur),bronz plaketi ve bin liralık Boğaziçi Üniversitesi Fotoğraf Kulübü özel ödülünü Nuri Bilge Ceylan 


(Boğaziçi Üniversitesi) aldılar. 


Yarışmada mansiyona değer görülen fotoğraflar için Doğan Yaşar (ADMMA), Haluk Barışcan (Ege Tıp), Arif Veh- bi Kırhan'a (Ege Tıp) birer, Cengiz Akduman'a (İTA) üç 


mansiyon verildi. 


Yarışmada ödül alan fotoğraflarını 10-25 Mayıs tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Kırmızı Salonunda sergilene- 


ceği bildiriliyor. 


lak yeşil olsun diye ne kadar ısrar ettiğini hatırlıyorum. 
Yokluğunun bütün acısına rağmen gülümsüyorum, O sıradaki şakalaşmamız aklıma geldikçe! İkimiz de çok begenmiştik kapağın o renklerini (parlak yeşil zemin üzerine sarı harfler ve Bora Yayınlarının kırmızı renkli amblemi!) Gani de, “eh, ne de olsa sende çingene, ben de de Kürt zevki var" demişti. 
Ardından da, alındın mı acaba diye telaşla yüzüme bakmıştı. Aslında gülümsemiyorum, gözlerim yaniyor. Filistin" de şehit edilen dokuz devrimci için yazdığı şiirde: 


“Anadolu görkemli dağ Yiğidin kahrı biter Haydudun kahrı sürer Bolşevik divanlarıyla Şen kılarız yüzünü 

Ak kılarız yüzünü 

Gül kılarız yüzünü Anadolu yiğidinin..." 


diyordu. Evet sevgili kardeşim, senin de gül kılarız yüzünü, ak kılarız, gün gelir elbet. O zamana dek aydınlık yüzünü, alçakgönüllü anını, gani gönlünü, yüreğimizde tutarız, mücadele o çağrını da aklımızda: 


"Körüyün hey dağ kardeşler 

Kars tam siper, 

Marmara, Boğaziçi, Karadeniz 

Karşı yaka düşman kesileli 

Türkiye mahpus gibi. 

Körüyün hey, dağ kardeşler 

Koyverin, ateşi görsünler 

Proletarya ayakta demek 

Bu da Bolşevik pususu 

desinler 
Ölsün, dirilsin, ölsünler..." 


niyor. 


Hazırlayan: Kenan 
Nacır 


Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı, beden eğitimi ve spor alanında yeni eğitimciler yetiştirmek amacı ile bir grup beden eğitimi öğretmenini yurt dışına gönderiyor. Ve be- 


Defterdar;Genel Kaptanı ömer Zorlu Türi tek kelime lle anlattı. Mgisizlik 


‘Müessese! Kulübü olan Defterdar, 
1944 yılında kuruldu. Önceleri Gü- 


gösteriyordu. 
Kaptan Ömer Zorlu' deyimi ile spor faaliyetleri müesses tarafından alaka görmediği için kulüp şimdi yanlızca futbolla yeti- 


reş, Atletizm, Hentbol dallarında faaliyet Genel 


Defterdarın güreşte defalarca İstanbul ve Türkiye şampiyonlukları var. Futbol da ise aynı başarıyı gösterememiş. 1969'a kadar birinci amatör kümede mücadele etmiş, şim- 


ve Kürek 


nun 


yok, yok..." 


den eğitimi, spor alanında üst eğitim görmelerini sağlıyor. Almanya'nın Köln şehrindeki yüksek spor okulunda öğrenimlerini tamamlayan bazı öğretmenler, hentbol alanında ihtisas yaparak 


kiye'de sporun geri kalmasının nedenini 


di 2. amatör kümede, 

Özel olarak futbolda genel olarak Türkiye'de sporumuzun geri kalmışlığını Ömer Zorlu tek kelimeyle anlattı. İlgisizlik... 


Şöyle diyorömerZorlu "Biz işçiler aramızda para toplayarak forma aldık... Nasıl başarılı olacağız. Tesis antreman yapabilecek saha 


Defterdar spor kulübü ülkemizde spora gösterilen ilgiyi bu cümlelerle dile getiriyordu. 


Salon hentbolünün Türki 


yepyeni hentbol bilgileri ile yurda döndüler, Ve atandıkları yüksek okullarda hentbol eğitimi Çalışmalarına başladilar. (1974) 

1976 yılına kadar gerekli ilgiyi görememesi nedeni ile hentbol eğitimcileri Gençlik ve Spor Bakanlığına, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne düşüncelerini anlatarak hentbol federasyonu- nun kurulmasının yararlı olacağını savundular. 

Daha sonra bu giri-Şimleri başka olumlu gelişmeler izledi ve 4 Şubat 1976'da ilk kez bağımsız Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) kuruldu. 

nemen faaliyete ge- 


kara'da yapılacak. 


Yarışmalara İstanbul, zmir, İçel, Zonguldak, Denizli, Manisa, Eskişehir, Ağrı, Balıkesir, Ankara bölgelerinden kız ve erkek olmak üzere toplam 110 sporcu katılacak. 


* Balkan Voleybol Şampiyonası 23-27 Mayıs tarihlerinde Bükreş" te yapılacak. 


Türkiye, Yugoslavya, Bulgaristan ve Roman- ya şampiyonaya bayan ve erkek takımlar, Arnavutluk ve Yunanistan" da yanlız bayan takımları ile katılacak. 


* Başarı Kupası “genç bayanlar ve erkekler voleybol karşılaşmaları 13 
Mayıs Pazar günü İstan- 


çen federasyon 7-13 Şubat 1976'da 135 kursiyerin katıldığı hentbol antrenörleri kursunu açtı, 

Kısa sürede yapılan çalışmalar, bazı gelişmeleri de birlikte getirdi. 
Antrenör, hakem ve sporcu sayısı azda olsa arttı ve hentbol alanında yeni kaynaklar yaratıldı. Mayıs 1976 yılı sonunda 10 
ilde hentbol ajanlığı kuruldu. 

Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Adana, Konya ve Bursa illerinde hentbol kulüpleri oluştu. 

Bir yılık çalışmalar sonucu, orta dereceli okullararası (o yarışmalar yapıldı ve 600 sporcu ka- 


bol karşılaşmalarına genç bayanlarda Türkiye birincisi Eczacıbaşı ile Türkiye ikincisi Altınyurt ve genç erkeklerde Türkiye birincisi Vinylex ile Türkiye ikincisi İTÜ takımı katılacak. 


* İzmir Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğünün yöneteceği yaz spor okulu 
4 Nisan Pazartesi günü 
açılıyor. 


İlkokul. 3-12 yaşları arasındaki öğrenciler için düzenlenen Spor Okulunun 4 Ekim'e kadar devam edeceğini bildiren yetkililer, Yaz Spor Okulunun öğrencilerin fizi- ki güçlerini artırmak ve beden becerilerini pekiştirmek amacıyla düzenlendiğini belirttiler, 


ye ye girişi 


tıldı. 

Yine bir yıllık çalışma sonucu yurt dışında eğitim görmüş 14 öğretmen antrenör, 5 öğretmen hakem yetiştirildi. 1976 
yılı sonunda kurslardan 
geçerek başarılı oldu 184 
hentbol antrenörü, 500 
hentbol hakemi yetiştirildi. 

Hentbol Federasyonu eğitim çalışmalarını iki ana grupta yürütmekte, 

1- Yurtdışı eğitim çalışmaları 

2- Yurtiçi eğitim çalışmaları 


Yarın: Yurtdışı ve yurt içi eğitim çalışmaları 


11 Mayıs 1979 


Akademiler, Yüksek Okullar ve bazı Eğitim Enstitüleri altı üniversitede toplanıyor 


© Yeni kurulacak olan üniversitelerin arasında 


ikitane de politeknik üniversite yeralıyor 


ANKARA (ÖZEL) 


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Mecliste görüşülmekte olan "Üniversiteler Yasa Tasarısı" nda akademiler, yüksek okullar ve bazı eğitim enstitüleri altı üniversitede toplanıyor. Bu okulların birleştirilmesinden oluşan altı üniversitenin arasında iki tane de politeknik üniversete yer alıyor. Ankara ve İstanbul'da kurulacak olan politeknik üniversiteler- de, "yeni bir mühendis tipi" yetiştirilmesi amaçlanıyor. 


Tasarının gerekçesinde belirtiliyor. 
"Ülkemiz endüstrileşme sürecine 


politeknik üniversite ile ilgili olarak şunlar 


girmiş bulunmaktadır. Montaj endüst- 


risinden üretim endüstrisine geçildiği ölçüde gelişmiş ülkelerde olduğu gibi 


iş çevreleri. 


yeni bir mühendis tipine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu mühen- 


dis tipi, fabrikaların tasarım mühendislerinin dışında üretimi atelye düzeyinde yöneten, nicelik ve niteliğin garantisini sağlayan, daha çok pratik içinde yetiştirilmiş uygulayıcı mühendistir. Bu üniversitede daha çok bu tür mühendis yetiştirilmesi öngörülmüştür. Ayrıca tek başlarına gelişme olanağı bulamamış Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kuruluşlar, bu bütünlük içinde yerini almış olmakla hak ettikleri bilimsel düzeye kısa zamanda ka- 


vuşmuş olacaklardır " 


İstanbul Politeknik Üniversitesinde birleştirilen okullar şunlar: İstanbul Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi ve bu akademiye bağlı yüksek okullar, Edirne, Balıkesir, Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık A kademileri ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Edirne ve Balıkesir Eğitim Enstitülerinin matematik, fen ve tabiat bilgileri bölümleri. 

Ankara Politeknik Üniversitesinde toplanan okullar da şunlar: 

Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi, bu akademiye bağlı yüksek okullar, Isparta Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ankara Teknik Yüksek Öğretmen Okulu ve Ankara Endüstriyel Sanatlar Yüksek öğretmen Okulu. 


ANKARA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 


Bu üniversite Ankara Iktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ve bağlı fakülte ve yüksek okullar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Trabzon, Fatih, Diyarbakır, Samsun, Selçuk, İzmir-Buca, Gazi Eğitim Enstitüle. 
rinin Türkçe, Sosyal Bilgiler, Yabancı Diller, Eğitim, Matematik, Fen ve Tabiat bölümlerinin birinci sınıflarındaki öğrencileriyle birleşmesinden oluşan Fen ve Edebiyat Fakültesi ile Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi 


Enstitüsü, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ankara 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisi, Gazi Eğitim ve Diyarbakır Eğitim Enstitüsünün Beden Eğitimi Bölümleri, Sağlık ve Sos- ii Yardım Bakanlığına bağlı Sağlık daresi Yüksek Okulu ve Sosyal Hizmetler o Akademisi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ticaret ve Turizm Yüksek öğretmen Okulu, Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulunun birleştirilmesinden oluşuyor. 


MARMARA ÜNİVERSİTESİ 


Bu üniversite, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akedemisine bağlı fakülteler ve yüksek okullar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İstanbul, Bursa, Samsun Yüksek İslam Enstitülerinin birleşfhesinden oluşan İlahiyat Fakültesi, Milli Eğitim Bakan- 


lığına bağlı Devlet Tatbiki Sanatlar Yüksek Okulu ve Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu adıyla Spor Bakanlığına bağlı Anadolu Hisarı Gençlik ve Spor Akademisinin birleştirilmesinden meydana geliyor. 


İSTANBUL GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 


Bu üniversitede Kültür Bakanlığına bağlı İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi ve akademiye bağlı Mimarlık Yüksek Okulu, Uygulamalı Endüstriyel Sanatlar Yüksek Okulu, Sinema-Televizyon. Türk Sanat Tarihi, Türk Mimarı Araştırma ve Restorasyon Endüstri Tasarımı, Araştırma Yayın, Fotoğraf, Şehircilik Araştırma Ensti- 


tüleri, Ankara Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Bursa Dekoratif Sanatlar ponmi ile Kültür Bakanlığına bağlı stanbul Devlet Könservatuarıy;İstanbul Türk Musikisi Devlet an arı, Ankara Devlet Konservatuarı ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Gazi Eğitim ve Samsun Eğitim Enstitülerinin Müzik ve Resim bölümlerinin birleşmesinden oluşuyor. 


TÜRKİYE AÇIK ÜNİVERSİTESİ 


Türkiye Açık Üniversitesi, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin Televizyon ile Eğitim, Öğre- 


tim, Endüstriyel Bilimler Bilimler Fakültelerinin sinden meydana geliyor. 


ve Temel birleştirilme- 


Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik sorunları konusunda bir sempozyum düzenliyor 


ANKARA (ÖZEL) 


Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlik sorunları konusunda 14-17 Mayıs arasında dört güm sürecek olan bir sempozyum düzenledi. Karayolları toplantı salonunda yapılacak olan sempozyumun açış konuşmasını Başbakan Bülent Ecevit yapacak. 19 öğretim üyesinin katılacağı sempozyumda, gençlik ;nedir, gençlik olayları, farklı kesimlerde gençlik sorunları, öğrenci ve çalışan gençlik, gençliğin boş zamanlarını değerlendirme sorunları, gençliğin örgütlenme sorunu ve yönetime katılması genç aile ilişkileri, suçlu gençler konuları tartışılacak. 


14 Mayıs günü başlayacak olan 


sempozyuma şu öğretim üyeleri katılıyor. g 

Prof. Dr. Hicri Fişek, Doç. Dr. 
Emre Kongar, Prof. Dr. Altan Günalp Dr. Gündüz Vassaf, Prof, Dr. Cahit Orhan Tütengil, Doç. Dr. Birsen Gökçe, Prof. Dr. Turgut Akıntürk, Prof. Dr. Cevat Geray, Prof. Dr. Özer Ozankaya, Prof. Dr. 
Prof, Dr. Özcan Köknel, Prof. Dr. 
Bozkurt Güvenç, Prof, Dr. Satı Baran, Doç. Dr. Gencay Saylan, Prof, Dr, Mübeccel Kıray, Doç. Dr. Metin Kazancı, Prof. Dr. Faruk Erem, Prof. 
Dr. Gülseren Günce, Doç. Dr. Esin Onur. 

Herkese açık olacak olan sempozyuma 22 bildiri sunulacak. Sunulan bildiriler sempozyuma katılanlar arasında tartışmaya açılacak. 


Istanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Orgeneral Üruğ'un konuşmasının eksik aktarıldığını açıkladı 


huzur ve sükuna kavuş- 


Mümtaz Soysal,” 


ISTANBUL ÖZEL) 


İstanbul Sıkıyonetim Komutanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi, dün basına bir açıklama aparak, Birinci Ordu ve stanbul Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral Nejdet Uruğ'un 9 Mayıs akşamı TBMM Bütçe Plan Ko- 


misyonu üyeleri onuruna - 


verdiği yemekte yaptığı 


sohbet niteliğindeki ko uuşmanın bazı gazeteler- de eksik ye ters anlama gelecek şekilde yayınlandığını belirtti. Orgeneral UÜruğ'un konuşmasının kapsamı, o "Sıkıyönetim görevi ve anarşi ile uğraşmanın bir noktada silahlı kuvvetleri o aşındıracağı, parlamentonun ön göreceği devamlı ve etkin yasal düzenlemeler ile ülkemizin kısa zamanda 


ması ve böylece görevin silahlı kuvvetlerce sahibi aslisine devredilmesi dileginde bulunulduğu, bu arada, illegal örgüt militanlarının sızma istidadı gösterdikleri (o sendikalar ile derneklerin ve orta öğretim başta olmak üzere okulların yasal yollarla disipline edilmesinin dikkate alınması gerektiği" seklindedir. 


Başbakan yine duvarın ötesini gösterdi Ecevit: Desteğin ölcüsü batıyla ilişkilerimizi etkiler 


Baha Targün Strazburg 'dan bildiriyor 


Başbakan Bülent Ecevit Strasbourg'da , toplanan Avrupa Konseyi Danışma Meclisinde yaptığı konuşmada "'Müttefiklerimizinden gelecek desteğin ölçüsü Batıyla iliş. 
kilerimizin geleceğini ister istemez ve kaçınılmaz olarak etkileyecektir" dedi. 

‘Türkiye'nin Sovyetler Birliği ile ve Doğu Avrupa'nın sosyalist ülkeleriyle coğrafi yakınlık içinde ve sınır komşusu olduğunu" söyleyen, Ecevit, “Üstelik Türkiye, yakın zamanlara kadar bu ülkelerden bazılarıyla aynı devlet çatısı altında yaşamış bir ülkedir"' dedi. 

Türkiye'nin bir siyasal tercih yüzünden ortaklarıyla bağlarını zayıflatma amacını gütmediğini ifade eden Ecevit, Türkiye' nin dış ticaret ilişkilerinin değişmeye başladığını ifade ederek şunları söyledi: 

"Ekonomik etkenlerin kendiliğinden bu bağları zayıflatabileceğini belirtmek istiyorum. Nitekim son yıllarda karşılaşılan döviz darlığının Batıyla ticaret olanaklarını kısması sonucu olarak Türkiye'nin dış ticaret ilişkilerinin bileşimi şimdi- den büyük ölçüde değişmeğe ve Batılı ortaklarından uzaklaşma eğilimi göstermeğe başlamıştır." 

Ecevit, Sovyetler Birliği ile ilişkilerin gerekliliğini ileri sürerek şöyle dedi: 

“Böyle yerleşmiş bir ülke, herhalde Doğu-Batı : ilişkilerinde: giderek artan o yakınlaşmayı ve soğuk savaştan uluslararası yumuşama sürecine geçilmiş olmasını gör “mezlikten 
Bü değişiklikler'karşısın: da ilgisiz kalamazdı. Batılı müttefikleri ve ortakları bu ülkelerle ilişkilerini normalleştirir ve ekonomik işbirliğini geliştirirken herhalde Türkiye' nin bu yönde, onlardan çok gerilerde kalmaya 


ya 


gelemezd Fa 


devam etmesi de beklenemezdi." 

“TÜRKİYE YABANCI SERMAYEYE 
ELVERİŞLİDİR 

Türkiye'nin o yabancı sermaye yatırımlarına elverişli bir ülke olduğunu 


ileri süren, Ecevit, bu konuda şöyle konuştu: "Ancak (o Türkiye'nin 


ekonomisini daha sağlam bir temel üzerinde doğrultması için, şu sıradaki ekonomik bunalımdan kurtulması için bir nefes alma dönemine, bir itici güce gereksinmesi vardır. 

"Şimdiye kadar birkaç istisnayla Batılı dostlarımız ve ortaklarımız Türkiye'nin sıkıntıları karşısında üzüntülerini belirtmekle yetinen pasif birer seyirci durumunda kalmışlardır. Bununla birlikte son zamanlarda umut verici bazı belirtiler ortaya çıkmıştır. Runların yakın zamanda sonuç aşamasına ulaşması beklenebilir " 

Ecevit bazı Batı ülkelerine de çatarak şunları söyledi: 

"Batılı müttefiklerimizden bazıları kuşkusuz hepsi değil, bazıları Türkiye'nin kritik ölçülere varan ekonomik ggüçlükleri (o aşamasında yardımcı olmaktan çok bu güçlüklerden yarar- 


lanma hevesine kapılmış gibi görünmektedirler." 


ABD ile Sovyetler Birliği'nin ""Çatışmaktan kaçındıklarını" iddia eden Ecevit, "İki büyük devletin bu konuda gösterdiği kararlılığı" kutladı. 

BATI İLE İLİŞKİLER 

Daha sonra dünyanin hızla değiştiğini söyleyen 


Ecevit, bu konuda da şöyle konuştu: 
"Hızla değişen bu 


dünyada ve bu yumuşama çağında Türkiye'nin demokratik batı ülkele- 


riyle ortaklığının niteliği, değeri ve sağlayabile- 


ceği olanaklar, Türkiye" nin elinde hâla soğuk savaş dönemi sancağıyla ve üzerinde birçoğu Kore savaşından ya da İkinci Dünya Savaşından kalmış silahlarla tek başına sınır bekçiliği yapmaya ne kadar istekli olduğuna bakılarak ölçülemez” 

Türkiye'den böyle bir işlev beklemenin demokrasi ve özgürlük ilkeleriyle çelişeceğini söyleyen Ecevit, bu konuda da şöyle dedi: 

"Türkiye gelişme sürecindeki ülkeler arasında 30 yıldır demokrasisini sürekli yaşatmış tek ülkedir. Gelişme sürecin- de bir ülke olmanın çok büyük güçlükleriyle ve engelleriyle (o başetmeye calışan bir ülkenin demokrasiyi yaşatabilmesi ve demokrasiyle yaşayabilmesi kolay değildir." 

Bununla birlikte Türkiye'de demokrasinin yaşadığını ve yaşayacağını söyleyen Ecevit, "'Yakın zamanda o sıkıyönetimi kaldırabilecek veya sıkıyönetimin alanını daraltabilerek duruma da erişebileceğimizi umuyorum" dedi. 

ETNİK VEYA DİNSEL 

SÜRTÜŞMELER 

Tarih boyunca Türkiye'de etnik veya dinsel sürtüşmelerin (dışarıdan kışkırtmalar geldiği zaman ortaya çıktığını söyleyen Ecevit bu konuda da şöyle dedi: 

"Son yıllarda özellikle son aylarda bu tür kışkırtmalar yine değisik dış çevrelerden gelmektedir. Bundan amaçları bölgeyi ve bazı bölge ülkelerini “bölünmüş durumda tutârak veya daha çok bölerek zayıflatmak ve kontrol altına almaktır, Dünyada ağırlığı olan birçok devletler, siyasal güçler veya çıkar grupları sürekli olarak bölge ülkelerinin gerek iç ilişkilerine gerek dış ili kilerine müdahaleye kal- 


kışmaktadırlar. Bu durumda Orta (Doğunun demokrasi için pek elverişli bir ortam oluşturduğu söylenemez." 

ORTA DOĞUNUN 

ETKİLERİ 

Son zamanlarda Orta Doğudaki karışıklığın yeni boyutlara eriştiğini söyleyen Ecevit, İran'da “Bir otorite, boşluğu"" doğduğunu ifede ederek, bu durumun Türkiye' 
deki huzursuzluğu daha çok körüklediğini iddia etti. 

Ecevit, İran ile ilişkiler konusunda ise şöyle dedi: 

"Bu iki komşu ülke arasında gelişebilecek olan ve gelişmesi gereken verimli ve yaygın isbirliği tüm Orta Doğuda istikrar ve ilerleme bakımından önemli bir etken olabilir " 

AET KONUSU 


Bu arada konuşmasın- dan önce bir açıklama yapan Başbakan Bülent Ecevit, AET Bakanlar Konseyinin, Türkiye'nin Topluluktan istekleri karşısındaki tavrını "'hayal kırıcı" olarak niteledi. 

Ecevit, açıklamasında şunları söyledi: "Bizim önerilerimizi geçen yıl çok olumlu karşılamışlardı. Ama devletler düzeyinde görüşülmeye başlayınca, her devlet bir ucundan çekip kendi menfaatinin zedelendiğini söylüyor. Sonunda da ortada bir şey kalmıyor. 

“Topluluk Türkiye ile ilişkisini sürdürmek istiyorsa, şimdi buna bilhas- sa özen göstermesi gerekirdi. Bizim bu zorluktan çıkışımız, ne ölçüde Batı 


ve Ortak Pazar il&'işbiri!” 


liği - yoluyla olabilecek, bunun bir belirtisini vermeleri gerekir." 
SORULAR 
CEVAPLAR 
Ecevit, daha sonra çogunu Yunan parlamenterlerin sorduğu soruları cevapladı. Ecevitin yö- 


Doç. Dr. Edip Kürklü ve sanatçı Fatma Girik, arkadaşımız A bdullah Kurtay'a ortak açıklama yaparken 


(Fotoğraf: AYDINLIK) 


SANATÇI.FATMA GİRİK VE Doç.Dr. EDİP KÜRKLÜ: 


“Vakıf Gureba Başhekimi, ölen hastamızın ameliyatını 


neltilen soruları cevaplaması bir buçuk saat sürdü. 

Başbakan Bülent Ecevit, Yunan parlamenterlerin sorularını yanıtlarken Panhelenik Sosyalist Birliği Partisi üyesi Mellina Mercouri'nin “askerlerinizi ne zaman Kıbrıs'tan çekeceksiniz" sorusu üzerine, Türkiye' nin hiç bir zaman askeri bir çözümden yana olmadığını ve bunu bütün dünya kamuoyu önünde kanıtladığını" söyledi. 

Ecevit, "Türkiye'nin böyle bir çözüm istemesi halinde 1974'ten bü yana, bu yolu seçebileceğini belirterek, aksine, Türkiye'nin Ada'da kalıcı ve hakça bir çözümün gerçekleşmesi için daima görüşmeye açık olduğunu" belirtti. 


Parlamenterler Kuru-. 


lunda Başbakan Ecevit' 
e 1 Mayıs gösterilerine ilişkin sorular da yöneltildi. Ecevit bu sorular üzerine Türkiye'de 19 ilde sıkıyönetim bulunduğunu, bu sıkıyönetimin de her türlü toplantıyı yasakladığını kaydetti. 

Ecevit, Suryanilerle ilgili bir soruyu da cevaplayarak Türkiye'de, "'Suryani sorunu" diye bir konu bulunmadığını belirtti. Ecevit "Türkiye'de bu yurttaşlar üzerinde ne dinsel, ne toplumsal, ne de etnik hiç bir baskı sözkonusu değildir" dedi. 

Bir başka parlamenter de Başbakan Ecevit'e "Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi bulunmakla beraber, komünizmi yasa dışı sayan tek ülke olmasının, demokrasi ile bağ'daşıp bağdaşmadığını' sordu. Ecevit bu 
A falat şöyle, gwap- 

H 


"Ne kişi, ne CHP Genel Başkanı ve ne de Başbakan olarak, bir komünist partinin, yasak olmasını, demokratik ölçülere sığdıramam. Bu hukuksal kısıtlama, geçmişin hatalarından biri. 
Partimiz çoğunluğu elde edince bu hatayı düzelteceğiz. 

GAZETECİLERİN 

SORULARI 

Ecevit basın mensuplarının AET konusundaki sorularını şöyle cevapladı: 

"Topluluk olarak bizim önerilerimizi geçen yıl çok olumlu karşılamışlardı. Ama konu devletler düzeyinde görüşülmeye başlayınca her devlet bir ucundan çekip kendi çıkarının zedelendiğini söylüyor. Sonunda da ortada bir şey kalmıyor. Topluluk Türkiye ile ilişkisini sürdürmek istiyorsa şimdi buna bilhas- sa önem göstermesi gerekirdi. Konu böyle bir dar çıkar açılarından görünemez." 

Ecevit, "Uzun bir geçiş döneminden sonra tam üyeliği düşünülemez mi?" sorusuna şöyle cevap verdi: 

"Bizim bu zorluktan çıkışımız ne ölçüde Batı ve Ortak Pazarla işbirliği yoluyla olabilecek. 
Topluluğun bu sorunun yanıtını vermesi gerekir" 

Ecevit Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği- ne seçilen Avusturyalı parlamenter Franz Karasek'le görüştü. Ecevit bu görüşmeden sonra Norveç Dışişleri Bakanı Froydenlund'la buluştu. 
Ecevit daha sonra 
Avrupa Konseyi Parlamenterler Kurulu Sosyalist Grubun onuruna vereceği bir kokteyle ve Kurul Başkanı Hans Koster'in onuruna vereceği „akşam yemeğine katıldı. 


Seviye 


İngiltere'de Muhafazakar Parti lideri bayan Margareth Thatcher seçimleri kazanarak başbakan oldu ya... 

Bakıyoruz basınımızda İngiltere'nin yeni başbakanını övenler de, eleştirenler de siyasetlerinden ziyade "cinsiyeti ile, yani kadın olmasıyla ilgileniyorlar. 

Hele hele, eleştirenler. 

Sütunlarına siyah elbise giydirmiş olmayı "Ciddiyet" addeden gazetenin bir köşe yazarı, eleştirisinin daha başlığında "kadın nedir senin adın?" diye soruyor. 

Ve devam ediyor: 

"...Bir kadın çıkıp elinin hamuruyla erkek işine karıştı" 

“..Bu garip ada eşcinselliğin alıp yürüdüğü bir yerdir. Politikacıların çoğu da eşcinsellikleriyle ün yapmışlardır. Son olarak liberal parti liderinin başına bu yüzden olmadık belalar açılmıştır. Anlaşılan İngilizler bu karmaşık duruma çözüm bulmak için görünümü erkek ama davranışları tartışmalı kişilerin yerine bir kadını seçip kuşkulu gidişe son vermek istediler" 

"Kadın-erkek eşitliğini savunan ilericiler bu olgun ve dolgun hanım, hükümetin başına geçti diye sevinebilecekler mi?” 

"Bayan Thatcherin kafası bozuk birkez... 
Neler söylemiyor bu kadın?" 

"Bu durumda: bana sorarsanız eşcinsel bir başbakan bu ülkeye daha çok yakışırdı derim." 
(ilhan Selçuk, Cumhuriyet 8 Mayıs 1979) 

Bayan 'Thatcher'in bu kadar hitcuma uğramasının gerekçesi, Cumhuriyet yazarları tarafından iç politikada "tutucunun tutucusu" olduğu, “İngiltere'yi 19 uncu yüzyıla döndüreceği", “siyah-beyaz eşitliğini bile yadsıdığı" vb. olarak gösteriliyor. 

Ama bu eleştiriler, işin sadece cilası, dış görüntüsü, Böyle olduğu da, Cumhuriyetin başka bir köşe yazarının yazdıklarından anlaşılıyor. 

”... İngiliz İşçi Partisi bugüne kadar sol politika uygulamamış, hele dış politika alanında ABD doğrultusunda». . bir milim bile sapmamıştır. 
Bu yüzden işçiler Sam Amca için muhafazakarlardan daha solda değildirler. Durum böyle olunca bugüne kadar muhafazakarlar da işçilere oranla sağ sayılmıyorlardı." (Ali Sirmen, Cumhuriyet, 9 Mayıs 1979) 

Bir de şu var:- 

"Çok çelişkili de olsa, Washington'un bayan Thatcher'in dış politikasından pek hoşnut olmayacağı, İngiliz seçim sonuçlarını hiç de sevinçle karşılamadığı söyleniyor... (Ali Sirmen, aynı yazı) ' 

Bütün bunlar bir arada yazıldığına göre, demek ki Cumhuriyet yazarlarmın derdi bayan Thatcherin iç politikasının tutucu olmasında değil.: Dış politikada ABD'nin doğrultusuna gireceğinde de değil, Çünkü,muhafazakârların işçilere oranla sağ sayılmayacağı söyleniyor. Hatta Amerika'nın seçim sonuçlarından hoşnut olmadığı belirtiliyor. 

Öyleyse mesele nerede? 

Mesele, bayan Thatcher'in Avrupa üzerindeki Sovyet tehdidini en berrak şekilde görebilen ve buna karşı mücadele edilmesini isteyen bir politikacı olmasında. 

Cumhuriyet yazarlarını, yeni İngiliz başbakanının cinsiyetine hücum edecek kadar kızdıran Şeyde budur. Rusya'ya karşı güvercin de gil, şahin olması! 

Bu yüzden eşcinsel (homoseksüel) bir başbakana bile razılar. Yani, Rusya'ya karşı güvercin olsun da isterse eşcinsel olsun.. 

Yeni İngiltere hükümetinin Türkiye ile ilişkileri üzere yapılan demagojileri başka bir yazıda ele alacağız. 

Bizim bu yazıda belirtmek istediğimiz şudur: 

İnsan bir kere pusulayı Moskova'ya göre ayarlamasın, Görüyorsunuz, nasıl sonunda, yarıfeodal toplumumuzda yaşamakta olan gerici kadın düşmanlığından medet umacak derecelere düşebiliyor. Orta Çağ silahlarına sarılabiliyor. 

Greko-Romen güreşlerde belden aşağı inmek güreşçiye puan kaybettirir. Siyasi mücadelede belden aşağı inmek de öyle. 


~“ 


Sanatçının 
Hasan Tahsin Anıtı. 


İzmir Devlet Resim ve Heykel 


Ecevit bugün öğleden sonra Türkiye'ye dönmek üzere Strasbourg'dan ayrılacak, 


yaptığı izmir Konak Meydanındakı * 


48 günden beri engelliyordu” 


Kürklü ile, ameliyata hazırlanıyorduk. Herşey hazırdı. Zaten 48 günden beri ameliyat ısrarla engellenmiş ve ameliyat bir yerde geç kalmıştı. Buna rağmen elimizden gelen herşeyi yaptık. Fakat Mazhar Özman, çevirdiği dolapları örtbas etmek için elinden geleni yapmaktadır. Mazhar Özman eğer, bu ameliyatı engellemeseydi, çocuğun kurtulma şansı daha da büyüktü. Şimdi de asılsız beyanlarla sorumluluktan kurtulmaya çalışıyor." 


DUYURU 
KONGRE İLANI 


Erik Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneğinin olağ anüstü genel toplantısı 27.5.1979 Pazar günü saat 10.00'da dernek merkezinde yapılacaktır. Kongre 


ABDULLAH KURTAY 

Sanatçı Fatma Girik'in himayesine aldığı kalp hastası Aytül Ererez'in tartışmalı geçen ameliyatı ve ölümünden sonra, Vakıf Gureba Hastahanesi Başhekimi Doç.Dr. Mazhar Özman'ın Fatma Girik ve Doç.Dr. Edip Kürklü'ye yönelttiği suçlamalar konusunda, Doçent Doktor Edip Kürklü ile sanatçı Fatma Girik, dün gazetemize bir demeç vererek, suçlamaları kınadı. 

Yapılan ortak açıklamada, Başhekim Mazhar Özman'ın bazı gazetelere verdiği asılsız beyanlarla, Vakıf Gureba Hastanesinde dönen dolapları örtmeye çalıştığı belirtilerek, özetle şu görüşlere yer verilmiştir: "Fatma Girik olayı, hastanede dönen dolapların sadece bir damlası. Sanatçı Fatma Girik burada sadece Aytül Ererez'in kurtarılması için manevi ve maddi destekte bulunmuş, ameliyat günü, 10 kilo taze kan bulmuş ve bunu hastaneye getirmiştir. Bu arada ben ve eşim Dr. Sema 


TÖB-DER İstanbul Şubesinin 6. olağan kongresi 6 Mayıs 1979 Pazar günü çoğunluk sağlanamadığından 20 Mayıs 1979 Pazar günü saat 9-24 arası Yeni Tepebaşı Gazinosunda yapılacağı ve çoğunluk aranmayacağı üyelerimize saygı ile duyurulur. 9.5.1979 

Ziya Akgün 

TÖB-DER 
İSTANBUL ŞUBESİ 
Başkanı 


Müzesi Müdürü heykeltraş Turgut Pura öldü 


Izmir Devlet Kesim ve Heykel Müzesi Müdürü H. # eyai api Para, pie süredir tedavi edilmekte i u Ankara Tı akültesi H i gözlerini a p ültesi Hastanesinde hayata zmir Konak Meydanı'ndaki Hasan Tahsin Anıtı- nın da yapıcısı ulan ve 33.Devlet Resim ve Heykel Sesinin Heykel dalındaki birincilik ödülünü alan Sh a 57 yaşında idi. 
urgut Pura 1922'de Bursa'da doğmu tu. 1948 yılında İstanbul Devlet Güzel Sd ADR Hay 


İLAN 

978/650 

Kadıköy 2. Asliye 
Hukuk Hakimliğinden Nüfus sicilinde 
Mehmet Zafer Sinan Başaran olan isim ve soyadımı 2.5.1979 


gündeminde yer ala- 


cak hususlar. GÜNDEM 


1. Açılış 

2. Divan başkanı- nın seçimi 

3. Vaziyet raporu- 


BAŞBAKANA ÇEKİLEN TELGRAFLAR 1- Saygı duruşu 
2- Açış konuşması 
3- Kongre divanının seçimi nun okunması a 4- Yönetim kurulu raporunun okunması 
4. Hesapların tespi- 5- Yönetim kurulu raporu ile ilgili konuşmalar ü 6- Yönetim kurulunun aklanması 
5. İdare heyetinin 7- Şube organlarının seçimi seçimi ve kapanış. 8- Dilekler ve kapanış 


gün ve 1979/308 nolu karar ile Mehmet Zafer Hasandayioğlu olarak tashih ettirdiğim 
ilan olunur. 4.5 1979 


Aytül Ererez'in ameliyatını engellemekle kalmayan Başhekim Mazhar Özman, hastanede ameliyat sırası bekleyenleri de kovunca, Başbakan'a Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ve Devlet Bakanı Enver Akova'ya telgraflar yağmaktadır. 
Bu arada hastanede toplu istifalar da beklenmektedir. 


Davacı: 
Mehmet Zafer Sinan A ği Hasandayıoğlu sanat ortamının zenginleşmesinde, l 


İzmir Resim ve Heykel Müzesinin kurulmasında çaba 


11 Mayıs 1979 


İRİDİR LL önce Kıbrıs'ta çözüm... — 


emme ee mem 


Ülgen: "Özgürlük ve Bağımsızlık ilkesi 


altında 


ANKARA (ÖZEL) Danıştay'ın 111. Kuruluş yıldönümü dün çeşitli törenlerle kutlandı. 
Danıştay günü dolayısıyla Ankara'da Danıştay Başkanı İsmail Hakkı Ülgen'in (Başkanlığındaki bir heyet Anıtkabir'i ziyaret etti. 

İsmail Hakkı Ülgen Anıtkabir özel defterine günle ilgili olarak şunları yazdı: 

"Ulu önderimiz, Danıştayımızın 111. Kuruluş yılında yüce varlığın önünde en içten bağhlk ve derin saygı hislerimizle eğilirken, yurdumuzu gölgeleyen kara bulutlardan dolayı üzüntülü olduğumuzu biliyorum," 
Sat 10.30'da da Devlet Konser Salonunda bir toplantı düzerlendi. Toplantıda Danıştay Başkanı Ülgen ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Faruk Erem birer kanışma yaptılar. Ülgen konuşmasında şunları söyledi: 


"Yurdumuzun üzerinde kara bulutlar toplanıyor. Dikkat ediniz, iyi tanıyınız bu kara bulutların ne olduğunu ne yapmak istediklerini... 
Hangi görüşte olursanız olunuz, Türkiye'yi kurtarmak, onu yüceltmek olduğuna içtenlikle inandığım yüce amacınızı, bu kara bulutların ne yolda kullanmak istediklerini anlayınız artık. 


"Gerçek Atatürkçü özgürlük ve bağımsızlık ilkesi etrafında birleşiniz. 
Ulusun birliği, ülkenin bütünlüğü, bu ilke etrafında birleşmenize bağlıdır. 


"Dini-Mezhebi ki kökeni inancı ve görüşü ne olursa olsun, bu vata- nın sevinci ile sevinen, acısı ile dertlenen yurduna ve devletine gönülden bağlı her vatandaşın bu .düşüncede olduğuna inanıyorum." 


Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof.Dr. Faruk Erem de konuşmasında "Devlet avukatlığı" konusu üzerinde durdu. 
Erem, "Türkiye Barolar Birliği'nin saptadığı kuruluş biçimi Devlet Avukatlığının bir tek kurum halinde birleştirilmesi, devlete ilişkin davaların yürütülmesinde aynı hukuksal ölçüler içinde ka- 


18.30 HABERLER 
18.35 MARCO 


larına eğilinilecek. 
20.00 HABERLER 


23.30 HABERLER 


TRTI 


05.00 AÇILIŞ 
05.05 Türküler, Şarkılar ve Oyun Havaları 

06.02 Günayadın 

07.30 HABERLER 

07.40 Sabahtan Sabaha 

09.02 Kadın Dünyası 

10.-1 Arkası Yarın 

11.05 Şarkılar ve Oyun 
! Havaları 

11:30 Hafif Müzik 

11.45 Türküler 

12.10 öğle Üzeri 

13.00 HABERLER 

13.15 Hafif Müzik 

14.32 Yurttan Sesler 


08.00 Açılış 
08.02 Gün Başlıyor 
09.00 Olayların içinden 10.50 Hafif Müzik 
11.20 Türküler Geçldi 11.40 Berl Gel Barışalım 12.35 Hafif Müzik 
12.40 Geçmişte Günümüze Halk Ozanları 
13.00 HABERLER 
13.30 Olayların İçinden 15.00 Şarkılar 
15.20 Türküler Geçidi 16.20 Arkası Yarın 


TRT3 


07.02 Güne Başlarken 09.03 Barok Müzik 
11.00 Öğleye Doğru 
12.06 Sizin İçin Seçtiklerimiz 
15.00 Günün Konseri 16.00 Müzik Sohbetleri 17.06 Pon Caz 


TELEVİZYON 


19.00 DOĞA BELGESELİ: "Başlangıç" adlı bölümde Hayvanlar Aleminin başlangıcı nasıl olmuştur, hayvanların korkuları, umutları nasıldır gibi soruların cevapları aranacak. 

19.30 EMEKLİLER: Sosyal Sigortalar Kurumundan emekli olan işçilerin yaşam ve sorun- 


21.15 MİNİK KONSER 

21.20 SAİT FAİK: Sait Esik Abasıyanık'ın ölümünün 25. yıldönümünde sanatçı ve kişiliğinin konu edildiği bir program izlenecek. 

21.40 BİR GAZETECİN 22.00 TELEVİZYONDA YABANCI SİNEMA 


birleşin” 
lınmasıdır,"" dedi. 


Devlet Konser Salonundaki törene Cumhur- başkanı Fahri Korutürk, Senato Başkanı Sırrı Atalay, Meclis başkanı Cahit Karakaş, Adalet Bakanı Mehmet Can, Ulaştırma Bakanı Güneş Öngüt, Yerel Yönetim Bakanı Mahmut Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur, Yargıtay Başkanı Cevdet Menteş, Sayıştay Başkanı Cahit Eren katıldılar. 


Danıştay Günü dolayısıyla Danıştay Yardımcıları Derneği Yönetim Kurulunca yapılan açıklamada, Danıştay'ın idarenin yargısal denetimi- nin bütün kurallarının ve işlerliğinin sağlanmasında üzerine düşen görevi bugüne kadar başarıyla yerine getirdiği söylendi. Bugün ülkede güncel görevin terörizmin tırmandırılışının durdurulması ve terör odaklarının dağıtılması olduğu kaydedilen açıklamada şöyle denildi: 


"Terörizmle mücadele, demokratik hak ve özgürlüklerin sıkı sıkıya korunması, özgürlüklerin geliştirilmesi gerekmektedir. Terörizmle mücadele demokrasi mücadelesini gündem dışında bırakmamalıdır. Bu mücadelenin kalıcı ve başarılı sonuçlar verebilmesi- nin toplum yaşamının tüm alanlarında gerçekleştirilecek derin ve köklü dönüşümlere dayanmasıyla tutarlı demokrat olmanın, tutarlı demokrasi mücadelesi vermek ve bu mücadeleyi tüm toplum 


yapısının demokratikleşmesinin mücadele düzeyini yükseltmekle 


mümkün olacağına inanıyoruz." 


Fevzi Şolt 1 Mayıs'ta... 


(Baştarafı: 1. Sayfada) 


mek üzere alındığı da, bildirilen haberler arasında. 

Bu arada, Makina Mühendisleri Odası Başkanının, TKP'nin gençlik kolları olarak bilinen İGD ile ne ilişkisi olduğu, İGD'nin bu kadar parayı nereden bulduğu ve niçin Fevzi Şolt'a vermiş olabileceği de araştırılıyor, Fevzi Şolt hakkındaki soruşturma Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından sürdürülüyor. 


Maden -İş Uzmanı ve Makina Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Şolt Merkezi Doğu Berlin'de bulunan sahte TKP'nin ilan ettiği bütün siyasetleri kelimesi kelimesine savunan ve uygulayan bir kişi olarak tanınıyor. 


Bu konuda elinden gelen her çabayı gösteren Şolt, özellikle son za - manlarda sahte TKP'nin yoğunlaştırdığı "iç savaş körükleme' siyasetini her yerde savunuyordu. 
Ömeğin Makina Mühen- 


disleri Odasının bu yıl yapılan Ankara Şube Kongresinde bugün ülkede savaş sürdüğünü belirterek, ” bu savaşın içinde olunmalıdır. Ortada durmak mümkün değildir. Ortada durmak öbür tarafa hizmet etmektir. Ülkedeki Gpheleşmeyi kabul etmek gerekir. Cephe için mücadele etmek gerekir"' demişti. 

Rusya'ya olan bağlılığını da her fırsatta belirtmekten kaçınmayan ve hükümeti Rusya'dan uzaklaştığı için eleştiren Şolt, yine aynı kongrede Rusya ile imzalanan siyasal belgenin "hayata geçirilmesini" isteyerek, "SSCB'nin uzattığı dost elleri reddetmek halka ihanet etmektir. Halkımız bunu asla affetmeyecektir" demişti. Fevzi Şolt, bu bağlılığını "hayata geçirmek" için geçen yılki kongre'de Türkiye'nin o bağımsızlığını savunan bir delegeyi dışarı attırmış, bu yıl is başka bir CHP'li delegeyi yine bağımsızlığı savunduğu için "'Maocu" diye suçlamıştı. 


Altunay: “Daireme... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


"Sayın gazetenizin 7 
ve 9 Nisan 1979 tarihli nüshalarının birinci sahife manşetinde şahsımla ilgili çıkan haberler birer iftiradır. Gerçeklere aykırıdır. ve mesnet gösterilen belgeler de büyük bir ihtimalle FOTOMON-TAJ yoluyle düzenlenen sahte vesikalardır. 

"24 yıllık memuriyetim ve o arada Başmüdürlük görevimde politikaya alet olmadım, politika ve politikacılardan daima uzak kaldım ve görevimi yasaların öngördüğü çerçeve içerisinde kalarak yürütmeye özen gösterdim. 

"Nitekim sicilim de bu gerçeği vurgulamaktadır. 


Demirel:” Siyasi iktidarın gelişine de gidişine de milli irade karar verir” 


HABER MERKEZİ 

AP Genel Başkanı Süleyman Demirel "Milli irade siyasi iktidarın gelişine karar verdiği gibi, gidişine de karar vermeye tek yetkilidir" dedi. 
İzmir'de yayınlanan 


NOT DEFTERİ 


15.40 Türküler Geçidi 16.05 Hafif Müzik 
16.25 Türküler 
17.02 Akşama Doğru 
18.01 Çocuk Bahçesi 18.16 Laf Lafı Açar 19.00 HABERLER 
20.12 Hafif Müzik 
20.15 Köy Dağarcığı 20.40 Şarkılar 
21.02 Türk Hafif Müziği 21.45 Türküler 
23.00 HABERLER 
00.55 Günün Haberlerin- den özetler 
01.00 Kapanıs 


16.40 Beraber ve Solo Türküleş 

17.00 Şarkılar 

18.00 Türküler Ne Der? 

19.00 HABERLER 

19.30 Hafif Müzik 

19.45 Muazzez Türüng'den Türküler 

21.45 Şarkılar 

22.30 Beraber Solo Türküler 

23.30 HABERLER 

23.35 Hafif Müzik 

23.55 Kapanış 


18.00 Stüdyo FM 

19.00 Akşam Konseri 20.30 Çeşitli Müzik 

21.45 Çeşitli Sololar 22.06 Gecenin Getirdikleri 24.00 Gece ve Müzik 01.00 Kapanış 


Sahibi: BAY AŞ Basın Yayın A.Ş. adına 


Aydınlık 


Genel Yönetmen 


ORAL ÇALIŞLAR 


FERİT İLSEVER 
Yazı İşleri Müdürü: MEHMET ATABERK 


Haber ve 


lelerden Sorumlu Müdür: 


S AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN Müessese Müdürü: O. GÜRHAN ERTÜR 


haftalık Ocak gazetesine bir demeç veren Demirel şöyle dedi: "Milletin kararı ile iktidar olunur, milletin kararı ile iktidar- dan gidilir. Anayasanın hükmü, demokratik düze- nin temel kaideleri budur. Anayasa dışında Anayasa hükümleri yoktur. Milletin egemenliği- nin Anayasa'da belli edilen kaideler dışında ve organlar dışında kullanılması imkanı voktur " 

Demirel AP'nin iktidardan ayrılması konusunda ise şunları söyledi: 

AP milletin yeniden tercihini belirtmesine kadar iktidarı terketmemek mecburiyetinde idi. Milletin iktidar yaptığı partiyi,kendisini idare etmesini istediği partiyi kendi rızası ile millet emaneti- nin vekili olmayanlara teslim ettiği için kınamak kabil değildir." 


Alyanak’ ın uygulamaları denetleniyor 


İZMİR (ÖZEL) 
CHP İl Kongresinde yönetimi kazanan Genel Merkç: ee ni Kong rede belirtilen örgüt displinini çiğneyen tutumlara ve parti dışı fraksiyonlarla işbirliği- ne karşı İzmir Belediyesinde başlattığı denetim devam ediyor. 


Belediye imkanlarını İGD'lilere açtığı için geniş tepkilere nedet olan belediye Başkanı İhsan Alyanak, ilk olarak İGD' li iki danışmanı Ömer Demircioğlu ve Ali Rıza Bodur'un işlerine son vermek zorunda kalmışti. 


Alyanak'ın kamuoyunda tartışma konusu olabilecek her türlü faaliyeti üzerinde denetim uygulayacağı görülen Sedat Akman Başkanlığındaki CHP İl Yönetimi, son Tepecik yangını üzerine öne sürülen iddialar- dan sonra bu konuya el koydu. 


Adres: Nuruosmaniye Cad. 3/3 

Cağaloğlu - İstanbul 

Tel: 26 52 44 

İdare Tel: 26 54 37 

Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst. GÜNTUR Dağıtım: GAMEDA 


-ra ayrı bir yazı 


"Gazetenizde yer verilen iftira haberleri yeni değildir ve kaynakları bilinmektedir, ayrıca hakkımda iftira kampanyası açan ve sahte belgelerle bunu sürdürmeye çalışan kişiyi saptamış ve yasal yollara başvurma hazırlığındayım. 

"13 MHP'liyi daireye aldığım ve durumu MHP' li Gün Sazak'a mektupla bildirdiğim sahte belgelerle ileri sürülmektedir. 
Başmüdür olduktan sonra 33 boş kadro için sınav açılmış ve Genel Müdürlük Müfettişleri denetim ve gözetiminde yapılan sınavlar neticesinde 
33 görevli alınmıştır. Bu 
koşullarda, ekmek kapısı bulmanın sevinci içerisinde bulunan ve herhangi bir siyasal parti ile ilişkileri bulunmadığı öğrenilen 33 Devlet görevlisi zan altında bırakılmaktadır. 

"Yoksul 33 aile reisi- nin ve benim tamamen düzme belgelerle süçlanmasına olanak tanımanız devrimci sıfatınızla ne denli bağdaşır takdirlerinize bırakıyorum. 

"“Klişelendirilip yayınladığınız belgeleri incelediğinizde o sahteliklerini çok bariz bir şekilde göreceksiniz, nitekim ilimizdeki yerel Basına daha önce bu belgeler verilmiş, yayınlanması için çeşitli girişimler yapılmış ve fakat başırılamamıştır. 

"Bunun yanında ve gazetenizde de değinildiği üzere, belgeler Bakanlığa da iletilmiş ve bu konuda hakkımda tahkikat yapılmış, ancak neticede sahtelikleri belirlendiği içindir ki görevime devam etmekteyim. 

"Sayın o Gazetenizin, belgelerin düzme olduğunun farkına varmaması ayrı bir üzüntü kaynağıdır, haklı olarak yörede geniş anlamda yadırganmıştır. 

"Bunun yanıda, Gün Sazak'ın isteği üzerine 
alındığı iddia edilen 13 
memurun alındıktan son- ve de 
MHP örgüt yöneticilerinin onayından geçirilmek suretiyle Gün Sazak'a bildirilmesinin gereği ne ola? Hele hele böyle bir muhaberatın resmi başlıklı kağıtlara ve dairenin de mühürü ile mühürlenmesine gerek duymanın anlamı ne olabilir. Özel mektup niçin parti Başkanlarına onaylatılır? 
Bunların kuşkusuz tek anlamı vardı, O da ardniyettir, ve de sahtekarlıktir.. 

"Başmüdürlük görevine yükselen birinin böyle bir gaf yapması olası mı? Bugün ilkokul çağındaki çocuklara dahi sorulduğunda sanırım gülerler.. Nitekim yörede aylardır sürdürülen bu iftira kampanyası sürekli alay konusu olmuş, Bakanlık duvarlarına çarpıp hakettiği sonu bulmuş ve de yerel basın dahi itibar etmemiştir. 

“MHP'lileri kollamadım, daireye de bu partiye mensup kimseyi almadım Gün Sazak'la da yazışmadım ve tanımam, ayrıca herhangi bir siyasi parti ile de ilişkim yoktur." 

HASAN ALTUNAY 
HATAY TEKEL 
BAŞMÜDÜRÜ 


BÜROLAR A 
ANKARA: Meşrutiyet Cad. 32/8, İZMİR: Özgüler İşhanı, 452. Sok. 


ADANA: Atatürk Cad. 113. Sok, Sefer İşhanı, Kat: 3, 


TRABZON: Cumhuriyet Mah Kasım Sok. 27/10 Tel: 39 00 


(Baştarafı: 1. Sayfada) 


cak yardım miktarının daha da artırılmasını ve bunun hızlandırılmasını talep ettiği belirtildi. 

Türkiye, aynca bu yardımın ileride de düzenli bir biçimde yapılacağı konusunda güvence talep etti: 

Buna karşılık Christopher'in ise mevcut koşullarda yardımın daha fazla artırılmasının olanaksız olduğunu kaydettiği, Kıbrıs sorunu çözülmeden kongreden Türkiye'ye daha fazla yardım geçirmenin olanaksız olduğunu belirttiği bildiriliyor. 

Christopher'in, Kıbrıs sorununun çözümü için Türkiye'nin daha fazla gayret göstermesini istediği, bu ay ortasında yapılacak Denktaş-Kipriyanu görüşmesinin,durumu 


etkileyebileceğini söylediği belirtildi. 

Bu arada ABD, SALT 
2 Anlaşmasının denetlenmesi için Türkiye'deki üslerin büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, bu anlaşmayı imzalarken ABD'nin büyük ölçüde bu üslere bel bağladığını Türkiye yetkililerine belirttiği ifade edildi. 

nin, bu nedenle üslerin daha sağlam güvencelere kavuşturulmasını talep ettiği öğrenildi. 

Tarafların karşılıklı görüşlerini açıklaması şeklinde devam eden görüşmeler sonunda herhangi bir somut sonuç sağlanamadı. 

Bu nedenle de resmi açıklamalarda görüşmelerin yararlı" olduğu, "sıradan bir görüş alış verişi" olduğu belirtildiği söyleniyor. 


İki bin lira için... 


(Bastarafı: 1. Sayfada) anlamında kullanılıyor. 

Son aylarda özellikle İran sınırına yakın bölgelerde hızlı bir silah ticareti ortaya çıktı. 
İran'daki olaylar ve silah talebi kaçakçılığı İran a yöneltti. Bu arada çok büyük vurgunlar vuranlar oldu. Sınıra yakın bir kazada kahvede otururken, önümüzden son model bir Mercedes geçti. Yanımızda oturanlar Mercedes'in sahibinin silah ticareti sayesinde iki ay içinde milyoner olduğunu, bu arabayı da peşin para ile aldığını söylediler. Evet, bu ticaret bu yoksul bölgelerde yeni yeni "'milyonerler"' türetmiş. Elbette bu ticaretten nasibini alanlar, bölgedeki etkili ve güçlü kişiler. 
Ben burada size bu ticarette rol alan başka insanların hikayelerini anlatacağım. 

Bu silahlar İran'a nasıl gitti? "Milyonları" vuranlar taşımadılar bu silahları. Onlar paraları aldılar. Bu iş için canını ortaya koyanlar, tehlikeye atılanlar kimlerdi? 

Genç bir delikanlı ile konuşuyorum. Bölgenin dağlarını avucunun içi gibi biliyor; 'İşi yok. Birçok defa İran'a gitmiş, gelmiş. Tabii pasaportla değil, dağlardan, iki metre karı yara yara... 
Son kaçakçılık bu delikanlıyı da bir iş sahibi yapmış. İşi silah taşımak. Anlatıyor: ... "Silah başına 2 bin lira verirler. Bazen iki, bazen üç silah taşırım. Buna göre her sefer 5-7 bin lira arası bir para alırım. Bunun karşılığında tüccara 100-150 bin lira para getiririm". 


Başka bir silah "taşıyıcısı"' anlatıyor: 
"Bir seferinde 150 


kişi yola çıktık. Aramızda kendi silahını satmaya gidenler olduğu gibi 'kiracılar'da vardı. 
Ben iki silah taşıyordum. 
5 bin lira alacaktım. Dağların tepelerinden gidiyorduk. Her yer kardı. 
Bir iki metre kar vardı. 
Sınırı geçtik. Döndüğümüzde iki hafta gözlerim sulandı. Etrafa bakamadım. Kar gözlerime vurmuştu"', 

Hakkari Cezaevindeki tutukluların çoğu silah kaçakçılığından yatıyor. 
Çoğu da "kiracı". 

Silah nakletme işi tehlikeli bir iş... Jandarmayla çatışmak var... Ölüm var... Hapse düşmek var... 
5 bin lira için bütün bu 
tehlikeleri göze alıyor insanlar. İşsizlik ve yoksulluk bu tehlikeleri göze aldırıyor insanlara... 

Büyük birkaç şehirde üstlenen tüccarlar, adamları vasıtasıyla halktan silah sa l . Bir klaşinkol'a 3040 bi lira veriyor. İran'da 80- 
100 bine satıyor. Vurgun 
da bunlara kalıyor. Bu arada bazı insanlar da biraz kazanabilmek için tabancasını, av tüfeğini veya binbir sıkintıyla satın aldığı klaşinkof'unu satmaya İran'a geçiyor. 

Bir olay anlattılar. Sınırdan geçme zorlaşınca tüccarlardan biri başka bir yol buluyor. Dokuz yoksul kadınla anlaşıyor. 
Kadınlara özel elbiseler diktiriliyor. Elbisenin içine tabancalar yerleştiriliyor. Kadınlar otobüsle yola çıkıyorlar, Taban- 


caları sınıra yakın bir kasabaya bırakıp dönecekler. 5-10 bin lire 


para alacaklar. Ama dö nemiyorlar... Şimdi Hak 


kari (Hapishanesindeler, Üzerlerinden 200'den fazla tabanca çıkivor. 


Doğuda yıllardır silah kaçakçılığı ile mücadelede kabak yoksul" sırt hamallarının"' başına patladı. Öldürüldüler... Hapis damlarını odoldurdular. 
Silah kaçakçılığı önlenemedi, önlenemez de... Bu insanları 2 bin lira için ölümü bile göze aldıran şartlar ortadan kaldırılmadan önlenemez. 


1 Mayıs... 
(Baştarafı 1. Sayfada) lacak. 

Selimiye (o Kışlasında bulunan duruşma salonlarının küçüklüğü ve sanıkların çokluğu nedeniyle AÖS sinema salonunda yapılıcak duruşmalarda, sanıklar yakalandıkları yerlere göre yargılanacak. Önümüzdeki günlerde başlayacak olan duruşmalarda yargılanacak olan 751 sanıktan, 139'u Çiçekçi'de 129'u Bayrampaşa'da, 331'i Merter'de , 88'i Pangaltı'da, 54'ü de Kartal'da yakalanmıştı. 

54 KİŞİ HAKKINDA 
DAVA AÇILDI 

1 Mayıs'ta korsan gösteri yapmaya kalkışan 4'ü kız 54 kişi hakkında İstanbul Sıkıyönetim Askeri Savcılığı tarafından dava açıldı. Kartal- da yakalanan 54 sanık hakkında Sıkıyönetim Komutanlığının yasaklatma uymadıkları gerekçesiyle 1402 sayılı yasanın 16. maddesine göre 
1 aydan 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. 


Kipriyanu: 


(Baştarafı 1. Sayfada) mü toplantısına gönderdiği başarı mesajında, KTFD Başkanı Denktaş’ 
la yapacağı doruk toplantısının Kıbrıs'ın geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti. 

Kipriyanu, ayrıca, görüşme masasına iyi niyetle giderken, Rum toplumunun haklarını satmak pahasına bir anlaşmaya varmak niyetin- de olmadığını da kaydetti. 

WALDHEİM 

17 MAYISTA 

KIBRIS'TA 

Öte yandan, doruk toplantısına katılacak olan BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim, 17 
Mayıs'ta Kıbrıs'a gelecek 17-19 Mayıs tarihlerinde yapılacak görüşmelerin izleyeceği seyre göre, Waldheim'in, Kıbrıs'ta kalış süresini uzatabileceği bildirildi. 

BATI ZİRVEYİ 
YAKINDAN 
İZLEYECEK 

Bu arada, dün Kıbrıs a gelen AET heyetinin Ada'da 10 gün kalacağı, AET-Kıbrıs ilişkilerinin ötesinde siyasal gelişmeleri ve Denktaş-Kipriyanu Zirvesini yakından izleyeceği bildirildi. AET heyetinin, Türk ve Rum toplumları liderleriyle ayrı ayrı temaslarda bulunacağı da öğrenildi. 

Öte yandan, ABD'nin de Denktaş-Kipriyanu zirvesini izlemek üzere Ada'ya bir "gözlemci" göndereceği bildirildi. 
emmi mm ai 
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DİSK yöneticilerinin tutuklanmalarına itirazda 


bulunuldu 
İSTANBUL (ÖZEL) kaldırılması için yapılan 
1 Mayıs öncesinde ver- itirazdan sonra, sanıklar 
dikleri demeçler ve DİSK' hakkında düzenlenen 


in aldığı kararlar sonucunda gözaltına alınarak, 
5 Mayıs günü İstanbul 
Sıkıyönetim Askeri Mahkemesince tutuklanan, 7 Mayıs günü de haklarında dava açılan DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk ve 7 DİSK yetkilisinin avukatları dün verdikleri dilekçeyle tutuklama kararına itirazda bulundular. 


Istanbul Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi Başkanlığına verdiği dilekeyle itirazda bulunan stanbul Barosu Başkanı Orhan Apaydın, 1 Mayıs İşçi Bayramında törenler düzenlemenin DİSK' in tüzüğünde bulunduğunu ve tutuklama kararinm demokratik hukuk ilkeleri ve yasa kurallarma aykırı olduğunu, sözkonusu nedenlerle DİSK Genel Başkanı 
Abdullah Baştürk ve 7 
DİSK yetkilisinin yargılanmalarına tutuksuz olarak devam edilmesini istedi. 


Tutuklama kararının 


Tamamlanmayan 
CHP 
Kongrelerinden 


bazıları yeniden ertelendi 
©Alacakaptan 


dosya incelenmek üzere bir üst mahkeme olan 1. 
Ordu Mahkemesine gönderildi. 

Öte yandan DİSK Yayınlarının Yazı İşleri Müdürü Yücel Yaman, 26 
Nisan gününden sonra DİSK Ajansında yayınlanan 1 Mayıs ile ilgili bültenlerde çıkan yazılardan dolayı İstanbul Sıkıyönetim Askeri Savcılığında dün ifade verdi. 


AET ile petrol... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


diklerini açıkladıklarını, ancak bunun yeterli olmadığını söyledi. Oteiba, demecinde bu konuya değinirken, "ancak biz artık söz değil, gerçeklerin hareketlerle kanıtlanmasını istiyoruz. 
Bu ülkeler FKÖ'yü tanımazlarsa petrol görüşmeleri başlamaz" dedi. 


Al Oteiba, Kuveyt'de çalışmalarına başlayan Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Topluluğu (OAPEC) Bakanlar Toplantısına giderken verdiği demeçte de "Arap-Avrupa diyaloğunun önemli olduğunu, ancak FKÖ'yü tanımayan Avrupa ülkeleriyle kesin olarak diyalog kurulmayacağını belirtti. 


Bilindiği gibi, Petrol İhraç Eden Arap Ülke- 


Genel Yönetimden leri Örgütü geçen ay Av- 


ayrılıyor 


ANKARA (ÖZEL) 

67 ilden 60'ında CHP 
İl Kongrelerinin tamamlanmasına rağmen, yedi ildeki kongrelerin tarihleri yeniden düzenlendi. 

Buna göre bugün Denizli, yarın Eskişehir İl Kongreleri yapılacak. Pazar günü ise yarım kalan İçel Kongresinin tamamlanacağı, ayrıca Çorum, Kastamonu ve Tekirdağ Kongresinin bir kez daha ertelenmesi olasılığı bulunduğu bildiriliyor. 

Öte yandan henüz 
Merkez İlçe Kongresi yapılamamış olan Muğla' 
da Kongrenin 21 Mayıs- ta yapılması kararlaştırıldı. Tekirdağ Kongresinin de bugüne kalabileceği belirtildi. 

Öte yandan bir süreden beri CHP Genel Sekreter Yardımcılığını yürütmekte olan Prof, Dr. 
Uğur Alacakaptan'ın 24. 
Kurultaydan sonra parti yönetiminde görev alamayacağı bildiriliyor. 
Ankara Senatörü olan Alacakaptan'ın sağlık nedenleriyle bu Kurultay” da adaylığını koymayacağı bildirildi. 


19 Mayıs... 


(Baştarafı 1. Saytada) değin özverili çalışmalarınızı ortaya koydunuz. 
Çalışmalarınızda sizi herkes imrenerek izledi. 

19 Mayıs günü de emperyalizme karşı ilk Kurtuluş Savaşını veren ve tüm mazlum uluslara örnek olan Atatürk'ü bayraklaştıracaksınız" şeklindeki sözleri öğrencilerin tümü tarafından alkışlandı. 

Bakanın, "Türk ulusu- nun kısa zamanda neler yapabileceğini , törenleri en iyi şekilde hazırlayarak gösterdiniz" şeklindeki sözlerinden sonra da öğrencilerin bir kısmı Bakanı yuhalayarak ''sınif geçmek hakkımız, söke söke alırız"' şeklinde slogan attılar. 


Anayasa 
Mahkemesi, 
TEP” in kapatılması konusunu görüştü 


ANKARA (AA) 
Anayasa Mahkemesi 
Genel Kurulu dün öğleden 


sonraki toplantı- 
"Türkiye Emekçi in kapatılmasına ilişkin istemit ele aldı. TEP'ten istenen bazı belgelerin Anayasa Mahkemesine ulaşmaması yüzünden konu bir başka güne ertelendi. 


ISVEÇ 
Gürgün 
Duvgrand 5/A 
1 tr, 17236 
“dundbybery 
Tel: 


08/296628 


HOLLANDA 


Bildstr. 53 
Utrecht 
Tel: 
314761 


rupa Ekonomik Topluluğu'na (AET) bir mektup göndererek yeni bir bildiriye kadar Arap-Avrupa diyaloğu hakkında çağrıda bulunulmamasını istemişti.» 


j; ÖKÇÜN'ÜN 

TEMASLARI 
İslam Ülkeleri Dışişleri Bakanları 10. Konferansma katılan Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün 
Fas Kralı II. Hasan ile bir görüşme yaptı: ÖRçün ayrıca Suriye Dışişleri Bakanı Haddam, Cezayir Heyeti Başkanı ve İslam Bankası Genel Müdürü ile de görüştü. 


Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün, Suriye'nin önerisi üzerine, Mısır'ın İslam Ülkeleri Konferansna üyeliğinin askıya alınmasının kararlaştırıldığı toplantıda, "bir şey söylememeyi tercih ettiklerini, bunu da Arap ve İslam dayanışmasını gözönünde tutarak yaptıklarını"' söyledi. 


Velioğlu'nun katilleri cadele edilemez. 
İşte utanç listesi: 


çef-Brejnev Kliğinin 


lar (ÇKP), Fransa'da 


ANKARA (ÖZEL) Partisinden ve milletvekilliğinden istifa etmek isteyen CHP Çorum Milletvekili Etem Eken'in bu kararı son dakikada durduruldu. 


Eken'in yarın yapılacak olan Çorum İl Kong- 


"Utanç listesi” 


CHP” li Eken istifadan vazgeçti 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi BaşkanıHalit 


ile kitap toplayarak mü- 


Leninizmin Esasları (Sta- 


lin), Kruşçef'in Çöküşü (AEP), Kürt Milli Meselesi (TİİKP Davası Savunma), Seksuel Seçme (Darwin), Seçme Eserler II. Cilt 1. kitap (Mao Zedung), Gençlik Üzerine Notlar (Dimitrov), Haydari Kampı (Kornaros), Çin Komünist Partisi Kısa Tarihi (ÇKP), Devrimci Gençlik Hareketinin Yönü (Mao Zedung) nin), Felsefenin Başlangıç İlkeleri (Politzer), Sosyalizm ve Savaş (Lenin), Gerilla Savaşı Üzerine (Pomeroy), Kapitalizm ve sonrası (Thomp- son), Gençlik Üzerine (Lenin) , Bir Adım İleri İki Adım Geri (Lenin), Nisan Tezleri ve Ekim Devrimi (Lenin), Louis Bonaparte'ın 18 Brumaire' (Marx), TİİKP Davası Belgeler 1, Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek Aşaması (Lenin), Uluslararası Komünist Haraketin Genel Çizgisi, Bizim Köy (Mahmut Makal), Son Yazılar (Stalin), İşçi Köylü İttifakı (Lenin), ÇKP 
11. Milli Kongre Belgeleri, Stalin (Murphy), Ne Yapmalı (Lenin), limsel Sosyalizm (Engels), Halkın Gücü (Devrimci AST), Doğru Eylem Nedir? (Doğu Perinçek), Bozkurt Efsaneleri ve Gerçek (Doğu Perinçek), Strateji ve Taktik (Stalin), Kruş- 


Örgütlenme (Le- 


Utopik Sosyalizm ve Bi- 


Karşı-Devrimci Hükümet 


Darbesi, Proletarya Devrimi Çağında Milli Mesele (Stalin), Bütün Ülkelerin İşeri Birleşin (ÇKP), Seçme Eserler (Mao Zedung), TİİKP, 
1. Kongre Belgeleri, Fabrika (Gladkov), Son Şiirler (Nazım Hikmet), Filipinler'de Halk Savaşı ve Toprak Devrimi (Kawa), Başkan Mao İle Uzun Yürüyüş (Cen Cang-feng), Sosyal Emperyalizme ve Revizyonizme Karşı 1970'te Açılan Mücadele (Doğu Perinçek), Devlet ve Devrim (Lenin), Türkiye Üzerine (Lenin, Stalin, Dimitrov, Mao Zedung), Mao Zedung Seçme Eserler IV, Proletarya Devrimi ve dönek Kautsky, (Lenin), Proletarya Diktatörlüğü Sorular ve Cevap- 


İç Savaş (Marx), Din Üze- 


rine (Marx-Engels), Komintern Organlarındaki Yazı ve Konuşmalar (Şefik Hüsnü), Halkın Dostları Kimlerdir (Lenin), Boğazlar Meselesi (Aydınlık), Grev (Lenin), Ve Şafakta Kazandık Zaferi (An Duc), Yeni Demokratik Devrim (Mao Zedung), Hasretinden Prangalar' Eskittim (Ahmet Arif), AP Hükümetinin 1970'te Hazırladığı MHP Raporu. 
Listeyi yayınlamaya yarın devam edeceğiz. 


resi öncesi meydana gelen olaylar nedeniyle is tifa etmek istediği belirtiliyor. Etem Eken'in milletvekilliğinden istifa ettiğine dair telgrafı da Millet Meclisi Başkanı Cahit Karakaş'a göndereceğini açıkladığı öğrenildi. 


Kıbrıs” taki Türk birliklerinin bir bölümü daha geri döndü 


HARER MERKEZİ 
Kıbrıs'ta bulunan 
Türk Silahlı Kuvvetlerin- den bir birliğin ikinci kafilesi de Türkiye'ye dönmek üzere Ertuğrul ve Sancaktar gemileriyle 


Magosa'dan hareket etti. 
Birliğin ilk kafilesi 1 Mayısta yurda dönmüştü. 
Birliğin Ada'dan ayrıl ması dolayısıyla Magosa Limanında bir tören düzenlendi. 


DİSK Genel Merkezi... 


(Baştarafı 1. Sayfada) Akbulut,1 Mayıs tutuklamalarından sonra bir genel grev önerisi ile yeniden sahneye çıktı. 
DİSK 3. Bölgeye bağlı temsilciler, bu öneriyi görüşmek üzere 14 Mayısta toplantıya çağrıldı. 

Geçtiğimiz günlerde 
THA muhabirine peşpeşe açıklamalarda bulunan DİSK 3. Bölge Temsilciliği, tutuklamalara karşı eylem biçimi olarak "'sü- 
«reli! genel grev" öneriyor, bu önerinin DİSK tabanında tartışmaya açıldığını ve birçok sendikacı ve işçiler tarafından kabul edildiğini, hatta Türk-İş'in de bunu destekleyeceği tarzındaki görüşleri yayarak , kamuoyu yaratmaya Çalışıyordu. 

GENEL MERKEZ 
ÇEVRESİ EYLEMDEN 
YANA DEĞİL 

Öte yandan DİSK çevrelerinden edinilen bilgilere göre DİSK Yönetim Kurulu bugünlerde yeni bir "Eylem" düşünmüyor. Mücedelenin başka tarz protesto biçimleri ile sürdürülmesini istiyor. 
Bazı DİSK'li sendikacıtar şu günlerde böyle bir 


eylemin "gerçekçi olmayacağı"' ve ' 'tabanın, katılmayacağı" nokta- 


sında birleşiyorlar. 
Ayrıca yine DİSK çevrelerinden öğrenildiğine göre Abdullah Baştürk de böyle genel grev tarzında bir eyleme taraftar değil, hatta Baştürk'ün Selimiye'de yakınları ile yaptığı görüşmede "'Soğukkanlı olunması herhangi bir eyleme kalkışılmaması" şeklinde bir 


ABONE ÜCRETLERİ 


Yurtiçi 


3 aylık 450 TL 
Gaylık 900 TL 


İSVİÇRE 


Ch. des Cotes | 
1020 Renens 
Tel: 

342172 


1 yıllık 1800 TL 


Not Bu ücrete gönderilen ülkeye göre uçak postası ücreti eklenir. 


mesaj yolladığı belirtiliyor. 
TÜRK-İŞ 3. BÖLGE 
BAŞKANI GENEL 
GREVE 
KATILACAKLARI SÖYLENTİLERİNİ 
YALANLADI 
Türk-İş 3. Bölge Başkanı Ertuğrul Bulmamış da DİSK 3. Bölge tarafından yayılan "Türk İş'in de böyle bir genel greve katılacağı" şeklindeki söylentileri yalanladı. Bulmamış dün THA muhabirine yaptığı açıklamada; DİSK'i yasalara uymamakla ve ucuz kahramanlık peşinde koşmakla suçladı. Her örgütün kendi gücüyle mücadelesini ortaya koymasını istedi. Bu tür eylemlerin 


Yurtdışı 

3aylık 675 TL 
6 aylık 1350 TL 
1 yıllık 2700 TL 


Yayın İlanı 


Doğu Perinçek 
FIRTINALI BİR DÖNEME GİRERKEN o 


Hasan Yalcın 


KONTRGERİLLA TUNCELİ” DE 


TİKP TÜZÜK VE PROGRAM 


İsteme Adresi: TİKP Yayınları 

Necatibey cad. 22/19 Sihhiye ANKARA 

Genel Dağıtım : TUR—DA 


TİKP YAYINLARI 


İLAN TARİFESİ 
2.4.6. sayfalar (santimi) 250 11 
3.5.7. sayfalar (santimi) 300 TL 


“ (Yayın Sayfasında)( santimi) 30 TL Doğum, Evlenme, Ölüm ( 5 snt.) 350 TL Küçük İlanlar (kelimesi) $ TL 


ülkeyi daha fazla anarşi- ye itmek isteyen çevrelerden ve Ba inançsızlıktan kaynaklandığını söyledi. 


DİSK YÖNETİM 
KURULU SÜREKLİ 
TOPLANTI HALİNDE 


DİSK Genel Başkan | Vekili Mukbil Zırtıloğlu dün basına bir açıklama yaparak DİSK Yönetim Kurulunun, başta DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk olmak üzere,bazı DİSK yöneticilerinin Oo tutuklan i masından sonra DİSK' 
in ve Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar gereği sürekli toplantı 


halinde olduğunu bildirdi. . 


AMES 
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SANIKLAR YOL GÖSTERİYORLARDI: Bu evler alevi evleri, buraya atın 


Doğumevi arkasında oturan Mahmut Duman adlı alevi yurttaşın sünni saldırgan topluluktan bazı kişilerin 


girdikleri evinin altında bulunan dükkanı ile evi yaktıkları, saldırganların yanlarında getirdikleri silahlarla önce Mahmut Duman'a ateş ettikleri eşi ve çocuklarını da dışarıya çıkaran silahlı mütecavizlerin yol içerisinde 

eşi Ümmühan Duman ve oğlu Mehmet Duman'a da 

ateş ettikleri, Ümmühan Duman'ın ağır şekilde yaralandığı 


ve Devlet Hastanesine kaldırıldığı, Mehmet Duman'a isabet 


eden saçma tanelerinin akciğere girmesi sonucu maktülün iç kanamayla olay yerinde öldüğü...saptanmıştır. 


YNI şekilde sanık 
Ökkeş ÇAKMAK 
'ın Cumartesi günü şantiyesinde saldırgan silahlı topluluklara dinamit,mazot,benzin gibi benzeri yanıcı ve patlayıcı maddeleri olay yerine gelen asayiş birlikleri görevlilerinden Piyade Binbaşı Kemal SERBETÇİOĞLUİle birlikte dağıttığı iddiasında bulunan İsmail ÖZTAŞ'ın, vaki şikayet dilekçesinde ileri sürdüğü iddiaların araştırılmasıyla gösterdiği 7 tanıkların dinlenmesi neticesinde; 


Tanık Kalender ER- 
TAN Askeri Savcılığımıza verdiği ifadede; Ökkeş ÇAKMAK'ın evinin yakınında bulunan şantiyesinde,söz konusu patlayrcı ve yabancı maddeleri saldırganlara dağıttığını beyan etmişse de; geçen mahalde yapılan keşifte tanığın evinden adı geçen şahsa ait şantiyenin görülemediği, tespit edilmiş, bu tespit nedeniyle tanık Kalender ERTAN'a yeniden (o sorulduğunda olaylar sırasında evinin yakıldığını, o kendisinin bir iş sebebiyle olay günleri, Afşin ilçesinde bu- 


lunduğunu, o olaylardan sonra evine döndüğünde evinin yakıldığını gördü- günü bu arada yanına gelen komşusu İsmail ÖZ-TAŞ'ın da Ökkeş ÇAK- 
MAK hakkında vermiş olduğu dilekçesinde kendisini tanık olarak göstereceğini beyan ettiği, anlaşılmıştır. 


Şikayetçi İsmail ÖZ-TAŞ'ında ileriye sürdüğü hususların tahkikiyle, ismini verdiği P. Bnb. Kemal ŞERBETÇİOĞLU' 
nu tanımadığı, öğle üzeri Ökkeş ÇAKMAK'ın şantiyesine kalabalık . bir topluluğun girdiği bu esnada topluluk içerisinde Ökkeş ÇAKMAK'ı gördüğünü, ancak dinamit ve benzeri maddeleri dağıtırken görmediğini belirttiği; olaylar sonra- dan hasara uğrayan evinin hasar durumunu belirten dilekçe vermek isteğinde Komşular tarafindan bu konuda Köy-Koop'ta çalışan avukatların dilekçe yazdıklarının söylenmesi üzerine Köy-Koop'a gittiğinde orada bulunanların teşvik | ve telkinleriyle Sıkıyönetim Komutanlığına vermiş olduğu dilekçesinin yazdı- 


rıldığını ancak kendisinin 


çe ÇAKMAK ve 
Kemal OŞERBETÇİOĞ-LU'nun, şantiyeden patlayıcı maddeler dağıtarak saldırgan topluluğu harekete geçirdikleri yolunda bir şey söylemediğini, okuyup yazma bilmemesi neticesi dilekçeyi mahiye tini bilmeden imzaladığını ikrar ettiği anlaşılmıştır. 


Bu konuda tanık olarak gösterilen Aziz KE-LEŞ adlı Alevi yurttaş- ta olaylara ilişkin görgü ve bilgiye dayalı bilgisi bulunmadığını ileri sürmüştür. 


Yörükselim Mahallesinde öğleden önce karşılıklı şekilde sürdürülen silahlı saldırılar sırasında doğumevi arkasında oturan Mahmut DUMAN adlı Alevi yurttaşın evine, Sünni saldırgan toplulukta ‘bazı kişilerin girdikleri evinin altında bulunan dükkanı ile birlikte evi yaktıkları, saldırganların yanlarında getirdikleri silahlarla önce Mahmut DUMAN'a ateş ettikleri eşi ve çocuklarını da dışarıya çıkaran silahlı mütecavizlerin 


Yürükselim'de tahrip edilen bir evin içi. 


yol içerisinde eşi Ummühan DUMAN ve oğlu 
Mehmet DUMAN'a da ateş ettikleri, Ümmühan DUMAN'ın ağır şekilde yaralandığı ve Devlet Hastanesine kaldırıldığı Mehmet DUMAN'a isabet eden saçma tanelerinin akciğere girmesi sonucu maktülün iç kanamayla olay yerinde öidügu; 


Olaylar sonrasında her iki mağdur Mahmut ve Ümmühan DUMAN'IN, evlerine saldıran silahlı kişileri tanımadıklarını belirttikleri, 17 Ocak 
1979 tarihinde İl Jandarma Alay Komutanlığınca alınan ifadelerinde her iki kişinin bu kez oğullarının ölümü ve kendileri- nin yaralanması ile sonuçlanan olayları civar komşuları oldukları sap“ tanan Mehmet ve Eşi Makbule OLUKBOZ, Abidin OLUKBOZ, Kazım GÖZTAŞ, Bayram AV- 
CI, -Meliha KUŞ ÇUOĞ— 
LU adlı Sünni yurttaşların gerçekleştirdiklerini ileri sürdükleri, adı geçen sanıkların Askeri Savcılı-Zımızca tespit olunan ifadeleriyle bu mahalde yapilan keşif ve yüzleştirme neticesinde dinlenen tanık beyanlarla sanıklardan Mehmet OLUK- 
BOZ ve eşi Makbule OLUKBOZ'un oğulları Abidin OLUKBOZ komşu ve akrabaları Kazım GÖZTAŞ kendilerine sığınan komşuları Mediha ASLAN ve çocuklarıyla aynı evde toplandıkları Mediha ASLAN'ın evine dışarıdan yanıcı maddeler atıldığı, eşinin evde olmaması nedeniyle yakın komşuları OLUK-BOZ'lara sığınmak zorunda kaldıkları, bu arada OLUKBOZ'ların evine Gazilerin inşaatı denilen bir Alevi yurttaşın evinden sürekli ateş açıldığı, patlayıcı madde auldığı, paniğe kapılıp evde mahsur kalan bu kişilerin bahçeden kaçma imkanı bulamadıkları ve Kazım GÖZTAŞ'a ait bitişik ev duvarını delmek suretiyle Mahmut DUMAN'ın evinin önüne çıkan yola doğru kaçtıkları, kendilerine kaçarlarken Moro adlı bir Alevi yurttaşın evinin önünde mevzilenen kişilerce ateş edildiği; bu esnada Mahmut DUMAN'ın evininde saldırgan Sünni yurttaşların oluşturduğu silahlı gruplarca sarıldığı ve'kaçan aanıklarında bu kişilerin yanına sığınmak zorunda kaldıkları, her i- 


Yakılan bir ev, Evde oturan aile canını zor kurtarabildi. 


ki silahlı grup arasında uzun süre karşılıklı silah kullanıldığı ve bu arada saldırgan Sünni yurttaşlar topluluğu arasında elinde bayrak bulunan bir kişinin vurularak öldürüldü: ğü, Mahmut DUMAN'ın vakın komsusu Meliha KUŞÇUOĞLU'nun evine gelen silahlı saldırganlara balkonundan "işte bu ev Alevi evi" diye mağdur Mahmut DUMAN'a ait 


evi gösterdiği, saldırgan . 


toplulukta bulunan kişilerin gazyağı istemesi üzerine ben size getiririm diyerek topluluğu yönlendirdiği, bu olaya katıldıkları ileri sürülen ve yukarıda isimleri açıklanan sanıklar Abidin, Mehmet, Makbule O. 
LUKBOZ, Bayram AV. 
CI, Kazım GÖZTAŞ, mağdur Mahmut DU. 
MAN'la yapılan yüzleş: tirmelerinde Mahmut DUMAN'ın adı geçen sa’ nıkları evine saldıran topluluk içerisinde görmediğini belirttiği, mağ: dur DUMAN'ın bakkal olması sebebiyle yakınen tanıdığı civardaki Sünni yurttaşlardan oluşan bu kişileri, maruz kaldığı acı olayların etkisiyle ve evine gelen saldırgan topluluğa mani olmamaları nedeniyle suçladığı sami- mi beyanından saptanmıştır. 


Sürdürülen çatışmalar esnasında saldırgan Sünni yurttaşların oluşturduğu bir başka grubunda olay mağduru İsmail ASLAN adlı Alevi yurttaşın oturduğu 2. Erenköy sokağa geldikleri ve Alevi yurttaşlara ait evleri belirlemeye çalıştıkları, yanlarında getirdikleri patlayıcı maddeleri belirleyebildikleri Alevi yurttaşlara ait evlere attıkları, aynı sokakta oturan sanık Durdu BEŞENLİ'nin de bir ara evinden çıkarak saldırgan topluluğun yanına gittiği ve yakın komşuları İsmail AS-LAN, kiracısı Ahmet ERİM'in ovlerini gösterip "Bu evler Alevi evleri buraya atın” şeklinde saldırganlara yardımcı olduğu, patlayıcı maddelerin atılması sonucu Ahmet ERİM, 
İsmail ASLAN ve Kibar ŞAHIN adlı yurttaşların hayatlarının tehlikeye maruz kaldığı ve evleri- nin büyük ölçüde hasar gördüğü, olay mağdurlarının birbirlerini doğrulayan ifadeleri ile subute ermiş, aynı olayda saldırganlara yardım ve teşvikte bulunduğu ileri 


sürülen sanık Durdu BE-ŞENLİ'nin oğlu İsmail BEŞENLİ ve damadı 
Şevket ÇAM'ın mağdurlar ile yapılan yüzleştiri!- meleri sanucu teşhis edilemedikleri. sanık Şevket ÇAM'ın. olay günü çalıştığı okulda görevli bulunduğu mağdur ve sanık beyanlarıyla yüzleştirme ve teşhis tutanağı ve dosyada mevcut diğer yazılı belgelerden anlaşılmıştır. 


,23 Aralık 1978 Cu martesi günü Yörükselim Mahallesinde başlayar çatışmalarda bu yöreye yakın bir yerde oturar ve tatlıcılık yapan Mak tül EVLİYA ERMİŞ'in çıkan olaylar sebebiyle dükkanını oğluna tele fon ederek kapattırdığı dükkanı kapayarak eve gelen oğlu ve işçisi, evde, Evliya ERMİŞ'in sokağa çıktığını öğrendikleri, adı geçeni aramak üzere dışarıya çıkan oğlu Atanur ER- 
MİŞ ve Ali Bayram ATI-CI bir ara Devlet Hastanesi civarında ellerinde silah ve sopalar bulunan kalabalık Sünni yurttaşlar topluluğunun yanında olma ihtimalini düşünüp anılan mahale gittikleri, maktülün oğlu Atanur ERMİŞ'in doğumevi arkasında bulunan sarı badanalı iki katlı bir evin çatısı ile merdiven boşluğuna gizlenen silahlı bazı kişilerin ellerindeki otomatik silahlarla Sünni yurttaşların birarada bulunduğu topluluğa sürekli ateş ettiklerini gördüğü bu nedenle bulundukları yerden daha fazla uzaklaşamadığı. olay mahallinde askerlerinde bulunmasına rağmen silahlı çarpışmanın devam ettiği, Atanur ERMİŞ'in bir ara topluluk arasında babasını gördüğü, koşarak babasının yanına gittiğinde uzaktan açılan ateş sonucu babasının yanına yetişemeden, Evliya ERMİŞ'in vurularak yere düştüğünü fark ettigi, Evliya ERMİŞ'in yüzüne isabet eden mermi- nin kafa nahiyesine girip çıktığı beyin harabiyeti ve iç kanama sonucu olay yerinde öldüğü, bu esnada civarda bulunan bazı yurttaşların ateş eden kişilerden birinin Trafik Polisi Fevzi olduğunu söyledikleri, ancak bu konuda doğrudan görgüye dayalı bir bilgisi bulunan bir tanığı .espit olanağının elde edilemediği, olaylardan sonra İstanbul İline atanan trafik polisi Fevzi DOĞAN" 


ın Askeri Savcılığımıza getirilerek, aynı yörede oturan Zekeriya KURT, Abdurrahman KURT adlı iki tanığa gösterildiğinde, daha önceki ifadelerinde ateş edilen polis memurunu gördüklerinde teşhis edebileceklerini beyan eden her iki tanığın da sanığı teşhis edemedikleri müşahade edilmiştir. 
Sanık polis memurunun olaylardan bir gün önce bir köy düğününde bulunduğu 23 Aralık 1978 
Cumartesi günü öğle üzeri K.Maraş'a döndüğünü beyan ettiği ifadesinden anlaşılmış bu konuda soruşturmaya devam edilmek üzere ilgili soruşturma belgeleri dosyadan tefrik edilmiştir. 


22 Aralık 1978 Cumartesi günü sol görüşlü iki öğretmenin öldürülmesi sebebiyle düzenlenen cenaze törenlerinin olaylı bir şekilde sona ermesi ve cenaze töreninden kaçan bazı saldırganların yol açtığı silahlı çatışmalar sırasında, eski hükümet konağı civarında İl Jandarma Alay Komutanlığı önünde bazı toplum polislerinin olayları önlemek amacı ile topluluklara müdahale ettikleri bu esnada görevli polislere bazı saldırganların taş attığı, taş atan topluluğa polisin ateş etmesi sonucunda Hasan OĞUZLAR adlı 1965 doğumlu Sünni bir yurttaşın ağır şekilde yaralandığı karın nahiyesine isabet eden kurşunun iç 


dd 
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YÜRÜKSELİM MAHALLESİ OLAYLARINDA... 


66. Sanık KEMAL ATAÇ'ın silahlı isyan ve kıtale katılmak suçunu işlediği anlaşıldığından eylemine uyan T.C.K'nun 149/3, 173/3, 31, 33 ncü maddeleri uyarınca cezalandırılmasına; 

67. Sanık ALİ MENTEŞE'nin silahlı isyan ve kıtale katılmak suçunu işlediği anlaşıldığından eylemine uyan T.C.K.'nun 149/3, 173/3, 31, 33 ncü maddeleri gereğince cezalandırılmasına ; 

68. Sanık ABDURRAHMAN KURT'un silahlı isyan ve kıtale sebebiyet vermek suçunu işlediği anlaşıldığından, eylemine uyan T.C.K.'nun 149/2, 173/3,31, 33 ncü maddeleri gereğince cezalandırılmasına; 

69. Sanık CEMAL KARADUTLU'nun silahlı isyan ve kıtale katılmak 
6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçunu işlediği anlaşıldığından, eylemine uyan T.C.K.'nun 149/3, 172/2, 173/3, 31,33, 6136 sayılı Kanunun 13 ncü ve T.C.K. 172/2 maddeleri gereğince cezalandırılmasına; sanığa ait 5 adet mermi, 1 adet av tüfeği ve fişeklerinin T.C.K.'nun 36 ncı maddesi gereğin- 


ce müsaderesine; 


70. Sanık FAHRİ YENİSOLAK'ın silahlı isyan ve kıtale katılmak suçunu işlediği anlaşıldığından, eylemine uyan T.C.K.nun 149/3, 55 nci maddeleri gereğince cezalandırılmasına; 

71. Sanık RAMAZAN AKGEMİCİ'nin silahlı isyan ve kıtale katılmak suçunu işlediği anlaşıldığından, eylemine uyan T.C.K.'nun 149/3, 55 nci maddeleri gereğince cezalandırılmasına ; 

72. Sanık M.GÜNGÖR GENCAY 'ın silahlı isyan ve kıtale sebebiyet vermek, 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlarını işlediği anlaşıldığından, eylemine uyan T.C.K.'nun 149/2, 172/2, 173/3, 31, 33, 6136 sayılı Kanunun 
36 ncı maddesi gereğince cezalandırılmasına; 

73. Sanık MAHMUT DOĞAN'ın silahlı isyan ve kıtale sebebiyet vermek suçunu işlediği anlaşıldığından, eylemine uyan T.C.K.'nun 149/2, 172/2, 173/3, 31, 33, maddeleri gereğince cezalandırılmasına; sanığa ait av tüfeği ve fişeklerinin T.C.K.'nun 36 ncı maddesi uyarınca müsaderesine; 

74. Sanık DURSUN TERAZİ'nin silahlı isyan ve kıtale katılmak suçu- nun işlediği anlaşıldığından, eylemine uyan T.C.K.'nun 149/3, 173/3, 31, 33, maddeleri gereğince cezalandırılmasına ; 

75. Sanık BAYRAM AKKUŞ'un silahlı isyan ve kıtale katılmak suçunu işlediği anlaşıldığından, eylemine uyan T.C.K.'nun 149/3, 173/3, 31, 33, maddeleri gereğince cezalandırılmasına ; 

76.XSanık ZEKERİYA TUĞRUL'un silahlı isyan ve kıtale sebebiyet vermek suçunu işlediği anlaşıldığından, eylemine uyan T.C.K.'nun 149/2, 173/3,31, 33, maddeleri gereğince cezalandırılmasına; 

77. Sanık HACI MEHMET RAMAZANOĞLU'nun silahlı isyan ve kıtale sebebiyet vermek suçunu işlediğ ianlaşıldığından, eylemine uyan T.C.K'nun 149/2, 173/3, 31, 33, maddeleri serere cezalandırılmasına ; 


78. Sanık MELİHA KUŞÇUO 


LU'nun silahlı isyan ve kıtale katılmak 


suçunu işlediği anlaşıldığından, eylemine uyan T.C.K.'nun 149/3, 173/3, 31,33, maddeleri gereğince cezalandırılmasına; 

79. Sanık DÖNDÜ AKAR 'ın silahlı isyan ve kıtale sebebiyet vermek suçunu işlediği anlaşıldığından, eylemine uyan T.C.K.'nun 149/2, 173/3, 31,33, maddeleri gereğince cezalandırılmasına ; 

80. Sanık SADIK ALİ KURT'un silahlı isyan ve kıtale sebebiyet vermek suçunu işlediği anlaşıldığından, eylemine uyan T.C.K.nun 149/2, 173/3, 31, 33 maddeleri gereğince cezalandırılmasına; 

81. Sanık REMZİ ÖZEVLİY A'nın silahlı isyan ve kıtale sebebiyet vermek suçunu işlediği anlaşıldığından, eylemine uyan T.C.K.'nun 149/2, 173/3, 31,33, maddeleri gereğince cezalandırılmasına; 

82. Sanık ALİ KARATEKE'nin silahlı isyan ve kıtale katılmak suçunu işlediği anlaşıldığından, eylemine uyan T.C.K.'nun 149/3, 173/3, 31, 33, maddeleri gereğince cezalandırılmasına. 

83. Sanık ALİ YEDİKARDEŞ'in silahlı isyan ve kıtale katılmak suçunu işlediği anlaşıldığından, eylemine uyan T.C.K.'nun 149/3, 173/3, 31, 33, maddeleri gereğince cezalandırılmasına ; 

84. Sanık ADNAN EDİP KUŞÇUOĞLU'nun silahlı isyan ve kıtale sebebiyet vermek suçunu işlediği anlaşıldığından, eylemine uyan T.C.K. 
nun 149/2, 173/2, 173/3, 31, 33, maddeleri gereğince cezalandırılması- 


na; 


85. Sanık DURDU BEŞENLİ'nin silahlı isyan ve kıtale katılmak suçunu işlediği anlaşıldığından, eylemine uyan T.C.K.nun 149'3, 173/3, 31, 33, maddeleri gereğince cezalandırılmasına; 

86. Sanık MEHMET BAŞKURT'un (ÖKKEŞOĞLU) silahlı isyan ve kıtale katılmak suçunu işlediği aniasıldığından, eylemine uyan T.C.K.'nun 149/3, 173/3, 31, 33, maddeleri gereğince cezalandırılmasına; 

87. Sanık YAŞAR BUYUKÇINGIL'ın silahlı isyan ve kıtale katılmak suçunu işlediği anlaşıldığından, eylemine uyan T.C.K.'nun 149/3, 173/3, 31,33, maddeleri gereğince cezalandırılmasına; p 

88. Sanık İSMAİL ÖZTAŞ'ın iftira suçunu işlediği anlaşıldığından, eylemine T.C.K.'nun 285/2, son fıkraları uyarınca cezalandırılmasına; 

89. Sanık KALENDER ERTAN'ın yalan yere şahitlik suçunu işlediği anlaşıldığından eylemine uyan T.C.K.'nun 286/2, 289/son fıkraları uyarın- 


ca cezalandırılmasına : 


organlarda tahribat yaptığı ve adı geçenin olaylar sonrasında Adana Numu- ne Hastanesine kaldırıl- 


dığı mağdurun, babası Veysi UZLAR'ın ifadesi ve tabip raporları 


ile anlaşılmış olup, cereyan eden toplu olaylar sırasında vurulan mağdura ateş eden polis memurunun K.Maraş'ta ertesi günlerde sürdürülen diğer toplu saldırı olayları nedeniyle saptanması imkanının yok olduğu kanısına varılmıştır. 


26 Aralık 1978 günü 
Yörükselim Mahallesinde, görevlilerce yapılan arama sırasında Dereköy Sokakta oturan Süleyman NACİ adlı yurttaşın evinde 16 numara bir av tüfeği ve 5 adet fişeği, aynı cadde (sokakta) bir taş duvar içerisinde bir adet fitillenmiş ateşleme- 


Saldırıdan kaçan halk Vilayet binası önünde. 


ye hazır dinamit bulunduğu 26 Aralık 1978 tarihinde düzenlenen olay tutanağından arılaşılmak- ta ise de; sanık Süleyman NACİ'nin o K.Maraş'taki olaylara katıldığına dair herhangi delil ve emre bulunmadığı, evine yakın bir yerde sokak içerisinde bulunan patlayıcı maddenin de keza sanığa ait olduğunu gösterir bir delil olmadığı, sanık ifadesi ve dosyada mevcut diğer yazılı belgelerden saptanmıştır. 
K.Maraş'taki olayların Askeri Birlikler tarafından  bastırılmasından sonra olaylar sebebiyle sürdürülen arama faaliyetlerinde  Yörükselim Mahallesi İl Jandarma Alay Komutanlığı ( civarında oturan 1960 doğumlu Cemal KARADUT'lunun evinde yapılan aramada da bir adet Baretta mar- ka tabanca ve Sadet mermi ile oda içerisine gizlenen 16'lik namlu, içerisinde barut lekeleri bulunan her haliyle ateş edildiği saptanan bir av tüfeği ve buna ait fişekliklerin ele geçirildiği olay tutanağı sanık ifadesi ve bilirkişi raporuyla diğer yazılı belgelerden anlaşılmış mevcut delillere göre sanığın olaylara katıldığı ve olaylar sonrasında kaçarak üzerinde bulunan silahları eve gizlediği sonucuna varılmıştır. 
Yukarıda ika ettikleri eylemleri açıklanan olay sanıklarının o Yörükselim Mahallesinde sürdürdükleri si'ahlı saldırılar sirasında Ali ŞÜKRAN HA-VUÇ, Şaban KARA- 
GÖZ, Sultan CANLISOY Bekir TEKİŞ, Hüseyin 
ÜN, İsmail ÜN, Ali HAVUÇ, Mehmet KA- 
RATAŞ, Muhittin PAR-LAK, Ali NEGÜZEL, Hüseyin ACAR, Ahmet ÖZALTINKIRAN adlı yurttaşların ateşli silah ve patlayıcı maddeler te- 


"siriyle vücutlarının muh. 


telif yerlerinden yaralandıkları, adı geçenlerin ifa: deleri ile tanık beyanları ve tabip raporlarından saptanmıştır. 


Ali KOCA. Meliha KUŞÇUOĞUL, Hasar 
YILDIZ, Ali EVCİ, Yu suf POLAT, Sadık KURT Müslüm BERK, Hac TAŞLIARMUT, Musta fa GÖKSUN, Hüseyir 
BOZ, Dönüş SAYIN 
İhsan KURT, Mahmut DUMAN, Süleymar 
ATEŞ, Remzi KÜÇÜK 
ÖNDER, Doğan ALTIN 


Halil KURT, Zeynep AKBULUT, Hüseyir 
HAVUÇ, Hasan TAŞ 


Ayhan ADIGÜZEL, Ha san KAYA, Ramazat 
AVCI, Abdurrahmar 
KURT, Ali TEMİZ, Ah met BOZKURT, Selahat tin ÖZDİLER, Mehme OLUKBOZ, Ökkeş GÖK 
TAŞ, Ökkeş SAĞNAK 
Eşe DOĞAN, Yurdagü 
KAYA, Keyfo KURT 
Dursun KURT, Hasar 
BERK, İmam DURSUN 
Ahmet AYDOĞAN, Ce mal ÜN, Kamil DEDE 
Baki TEMİZ, Hüseyir ERSÜS, Makbule OLUK 
BOZ, Abdo USTA, Ka zım GÖZTAŞ, Mehme 
BULUT, Bayram AVCI 
Şeyho CİNO, Dervi: HAVUÇ, Hüseyin ATEŞ Mehmet LAKAP, İbra him BOZKURT adi 
Sünni ve Alevi yurttaşla rın evlerinde saldırgai topluluklar (| tarafında yakılıp tahrip edildiği ta nık beyanları ve hasa tespit komisyonu rapo! 
larından anlaşılmıştır 


YARIN: 


Mağaralı Mahalles ve Serintepe 
Mahallesi olayları 


